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ÖNSÖZ 


Bu günün sağlıklı anlaşılması ve geleceğin sağlam inşası için tarih biliminin ışığına ve kültürel geçmişimizi tesis edenlerin hayatlarını öğrenmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Çağların açılıp kapandığı sancılı dönemlerde, dünya güçlerinin enerjilerini topraklama ihtiyacı duyduğu devirlerde, insanlığın geçmişine dair yazılıp çizilenleri daha ciddiyetle incelemek gerekiyor. Çünkü, tutkuları ve istekleri gibi, gücünün de sınırsız olduğunu düşünen insanoğlunun kendine güveni ve bilmezlikten kaynaklanan fütursuzluğu o denli büyük felaketlere kapı açıyor ki. Teknoloji çağının bizlere sunduğu dijital oyuncaklarla avunup dururken hem ait olma hissi, hem de gelecek kurma kaygısından uzaklaşıyoruz. Oysa bugün yaşamak zorunda olduğumuz olumsuzluklar düne dair bir 


sürü bilinmezin, pek çok hatanın ürünüdür. 
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Toplumların varlığını koruması ve sağlam bir gelecek kurması noktasında geçmişleriyle olan bağlarını sağlamlaştırmaları gereği sıklıkla vurgulanan bir konu olmakla birlikte, bu eksikliği gidermeye yarayacak çözüm önerilerinin pek de fazla ortaya konamadığı gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Oysa medeni toplumların geçirdiği kültürel gelişim evreleri arasında kopukluk olmamalıdır. Bu noktada, günümüzde içinde yaşadığımız kaos ortamının nedenlerinden birisinin bu kültürel kopukluk olduğunu dile getirmek, gerçekten uzak bir iddia olmayacaktır. Kültürel yaşamın ihyası için geçmişle bağların yeniden kurulması, geçmişimize ait önemli şahısların yeniden bir model olarak yeni nesillerin 


önüne konması gereği kendisini hissettirmektedir. 


Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın yetiştirdiği fikir, bilim ve devlet adamlarının hayatlarına dair bilgiye neden ihtiyaç duyduğumuz sorusuna verilecek cevap yukarıda sunduğumuz gerekçelerden ibarettir. Onlar yaşadıkları çağdan günümüze ışık tutan, hala eserleriyle toplumu yönlendiren ulu kişilerdir. Onları Türk dilinin güzel kelimelerinden biriyle tanımlamak gerekirse en uygun tanım bu kişilerin en büyük özelliklerini zihinlerde çağrıştıracak olan “Önder” kelimesi olacaktır. Gerçekten de bu şahıslar asırlardır bilgi birikimleri, sanat eserleri, şiirleri ve yaşam tarzlarıyla toplumumuzun önünde yürümekte, onların geleceğine ışık tutmaktadır. Onlar Hoca Ahmet Yesevi'nin ellerine birer çerağ tutuşturup Diyar-ı Rum'a yolladıkları gönül erleri geleneğinin sürdürücüleridir. Onlar eserleriyle yaşadığımız coğrafyayı bize ait kılan ululardır. 
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İşte bu noktada Semerkand Yayınevi, onların çerağının ışığına, her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu düşüncesiyle, milletimizin yetiştirdiği önder kişilerin yaşamlarını yeni kuşaklara aktarmak için edebi tatta biyografik eserler sunmaktadır. Bu kişilerin yaşamlarının öğrenilmesi, onları yeniden toplumun önderleri kılacak, eski ile yeni arasındaki toplumsal dinamiklerimizi daha da kuvvetlendirecektir kanaatindeyiz. 


SEMERKAND 


Neden Mevlâna? 


“A her yana koşup duran! Bir türlü işin bir araya gelmedi gitti; Senin işini biraraya getirecek, bir düzene sokacak olan ancak altı yöne sığmayandır.” (Divan-ı Kebir) 


İnsan maddi varlığı ile atmosferi deldi, göklere yükseldi. Oysa ruhu balçığa saplı kaldı. Ne zaferler kazanmak, ne büyük başarılara imza atmak, ne dünyayı parmağının ucunda bilmek rahat ve huzurlu kılabiliyor onu. Bunca varlik gönül darlığını almıyor. 


Hayranlığı, hayreti, coşkuyu, cazibeyi her gün başka yollarda, sahte tatlarda arıyor insan. Kalp parayı aslından, gerçeğinden ayıramıyor. Servetini, gençliğini, kabiliyetini, zevkin, heyecanın doruğuna varmak için harcıyor, ama önünde hep sefahat çukurları açılıyor. En zorun çıtasını, her gün biraz daha yükseltiyor. Her zoru aşıyor. Ne var ki hiç biri ruhu balçıktan yükseğe çıkarmaya yetmiyor. 
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Fakat “Dünya zindanında bir kurtuluş yeri olmasaydı gönül ne sıkılırdı, ne de halâs olmayı araştırır isterdi.” 
İnsan; hakikatle varlığı, birle çoğu, tenle ruhu, benle seni, yerle arşı birleştirdiğinde yükselmiş, kurtuluş yo-luna girmiş olacak. Hayatın tek bir ağaç gövdesi olduğunu anladığında, köklerini ve dallarını sonsuza değdirecek. 


Kurtuluş yolunun kervanı, asırlar arasında durmaksızın zamana karşı yol alıyor. Yolda kalmışları, yolunu şaşırmışları, kafası karışmışları hakikate taşıyor. Bu kervana yüzyıllar ötesinden kutupluk yapan, hiç sönmeyen yıldızlar var. Onların en parlaklarından biri de Hz. Mevlânâdır. 
Varlık hakikatine varmak için yola çıkmış kervanların kutup yıldızı o. Bu göklerin en yükseğinde parlayıp durmakta, insanı oraya çağırmakta ve fısıldamakta: “Dünyada Sen'den başka hiçbir şey yoktur. Kendin'den başka hiçbir şey arama. Bulmaya çalıştığın da, Sen'dir.” Ve eklemekte, yolun kestirmesini göstermek istercesine: “Benimle senin aranda, ne Ben, ne de Sen vardır.” 


Yedi yüz yıl önce fısıldanan bu sözlerin yankısı artarak sürüyor. Zaman Hz. Mevlâna'dan, hiçbir şey eskitmedi ve eksiltmedi. O kendini ve insanı yalnız sonsuzlukla sınırladı. Dünyanın zahiri rahatına kapılıp hayvani isteklerinin kölesi olanlar hariç, varoluşun onurlu sancısıyla kıvranan her insanın, en yakın dostlarından biri oldu. Gönlüne sığmayan hasretler, sevgiler, acılarla gerçek dosta bir yol arayan herkesin yolu onunla bir gün mutlaka kesişecek ve Hz. 
Mevlâna zaman içinde büyüdükçe büyüyecektir. 


Fotograf 


Hz. Mevlâna'nın büyüklüğü bir yönüyle, zoru kolay kılmayı, karmaşığı basitleştirmeyi başarabilmesindedir. O, teknolojinin anılmadığı bir zamanda, insanın en detaylı fotoğrafını çekmiştir. Bu fotoğraf teknolojinin güç yetiremeyeceği üstün bir bilgiyle çekilmiştir. İnsan hem içi, hem dışı ile görüntülenmiştir. Mevlâna hazretleri kendisini de bütün açıklığı ile gösteren fotoğraflar bırakmıştır geride. Tarihin ve sosyal şartların içindeki Mevlâna'ya geçmeden bu fotoğrafı buraya koymak ve ona dikkatlice bakmak, perdelerin ve ön yargıların gözümüzün önünden çekilmesine yardımcı olacaktır. Hz. Mevlâna'ya göre zaten gözünü sebeplerden ayıramayan insan, asla işin aslına eremez. Sebebin de bir sebebi vardır ve bu zincir uzayıp gider. Hz. Mevlâna'yı, doğru yerde görmek, doğru anlamak için, önce araya bir sebep, bir vesile koymaksızın çıplak gözle fotoğrafına bakmak gerekir. 
Güneş gibi parlak ve açık yüzünü, gözümüzün önünde bilmek, anlayışımızı açacak, görüşümüzü keskinleştirecektir. 
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Sarığım, cübbem, başım, 

Üçü de on para etmez. 

Benim ismimi cihanda 
İşitmedin mi sen ? 

Ben kimse değilim; 

Ben yokluğum. (Divan-ı Kebir) 


Olduğum gibi kim görebilir beni 

Ne rengim var benim ne nişanım 

Benim de bildiğim sırlar var diyeceksin ama 

Hem o sırlarım ben hem de o sırları saklayanım. 

Bu gönül ne vakit durulacak bilmem 

Ama şu anda hiç kımıldamadan da duran benim, Yürüyüp giden de ben. 

Ben bir denizim kendi varlığı içinde taşan, 

Uçsuz bucaksız, alabildiğine geniş, kıyısız, hür bir deniz. 
İki dünya da yok oldu gitti bende 

Artık ne bu dünyadan sorsunlar beni, ne o dünyadan. 
(Divan-ı Kebir) 


Bütün ayıplar bende, elimden ancak böyle bir hüner gelebilir. 
Akrebi mahsustan ayağımın altında çiğnerim ben. 


Nice kutlu kişiler var ki ağızlarını, gözlerini yummuşlar, süküt içindeler 


Fakat ben, onların gönüllerine, kimsenin bilmediği bir yoldan, koşarak girdim. 


Gönülden gönüle gizli ve dümdüz bir yol var ya; O yoldan gönüllere girdim de gönül hazinelerinden 


Güllerle yaseminler derdim. (Divan-ı Kebir) 


Mevlâna Tarihe Girerken 


l. 


İnsan yalnızca doğduğu zamana ait değildir, onu doğuran, onu dünyaya çağıran kendinden önceki bir başlangıç vardır. Mevlâna'yı (k.s.) anlayabilmek için varoluşun ilk basamağına kadar gitmek gerekir. Çünkü o, varlığını o ilk basamakla, ilk başlangıçla açıklar. Gerçek varlık tarihe sığmaz, ancak tarihi gerçekler insanın serüvenine tesir eder. 
Hz. Mevlâna tarih içinde tarih yazan eşsiz insanlardan biridir. Ama onu bekleyen, onu karşılayan, hayatını çevreleyen tarihi tablo önemlidir. Çünkü bu tablo Hz. Mevlâna'nın 


gerçek gücünün anlaşılmasına yardım eder. 


Tarihin en çalkantılı dönemlerinde, kan ve gözyaşı- nın en çok aktığı zamanlarda, Allah'ın rahmet ve merha- 


met yağmurları sağanak sağanak iner dünyaya. Bunlar, 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Yaratıcının, insanı yeryüzünde aziz ve şerefli kılmak arzusunu gösteren işaretlerdir. O, insanı darlıkta yalnız ve tesellisiz bırakmaz. Kalbini evren kadar geniş kıldığı kullarını, ilahi yardıma vasıta eyler. 


Bazen ilmiyle akıllara kuvvet veren bir alim, bazen kalpleri teskin eden bir veli, bazen memleketler kurtaran bir komutan, bazen yeryüzüne adalet dağıtan bir hükümdar, bazen zincirleri kıran bir düşünür çıkar ortaya. Devirler, çağlar açılır kapanır. İnsan bir başka zamana akmaya, bir başka yolda yürümeye başlar. Bir enkazdan, bir harabe- den defineler taşar. Bu büyük insanlar, bu seçilmiş ruhlar, insana yol azığı sunar, güzergâhlara sebil olurlar. Akılları, gönülleri arındırır, kandırırlar. Bıkkınlığın, yılgınlığın önünde ümit olur, imanın çelikleşmesi için ilahi âlemden 


canlara su taşırlar. 


Hz. Mevlâna da bir çağ dönümünde dünyayı teşrif eder. 
O sancılı günlerden birinde. Karanlığın ortasında... Kan ve göz yaşı denizinin içinde... Anadolu'da İslâm'la birlikte yeni bir çağ açan Selçuklular, tarih sahnesinden çıkmakta, yeni bir çağın ayak sesleri yaklaşmakta iken... Kurtuluş çatlamış dudaklarda tek kelime iken... 


2. 


İslâm'la şereflenen Selçuklular tarihe dolu dizgin gi-rerler. Büyük bir güce, İslâm'a teslim olmanın coşkusuyla bir yandan dinin ilk kaynaklarına inebilmek için gece gündüz ilimle meşgul olur, bir yandan topraklarını genişletip binlerce insanı İslâm'la tanıştırırlar. Önlerine çıkan hiçbir engeli tanımazlar. İslam ruhu, Horasan'dan Anadolu'ya Selçuklu'nun eliyle nakış nakış işlenir. Her şey yeniden İslam'a göre şekillenir. 


Dinle birlikte dil de zenginleşir. İslâm'ı daha iyi anlamak ve yaşamak için İslâm kültürünün taşıyıcısı Arap ve fars dillerini öğrenmek ve kullanmak ihtiyacı doğar. Bir anda Arapça, Türkçe, Farsça eserler peş peşe ortaya çıkmaya, sanat, edebiyat, mimari bütün hızıyla gelişmeye başlar. 
Selçukluların büyük inancı neticesi İslâm, bir daha asla silinmemek üzere Anadolu'ya yeni bir ruh, yeni bir güç, yeni bir anlam kazandırır. Selçuklular büyük bir devlet ve büyük bir medeniyet inşa eder. 


Ancak, bütün medeniyetlerin bir ömrü vardır. 
Selçuklunun iyi bahtı zaman içinde yerini kötü talihe bırakır. Dengeler değişir. Selçuklu içindeki idari boşluklar ve dört bir yandan kuşatan düşmanlar, Selçukluların tarin sahnesine vedasını hızlandırır. 9. yüzyılda Büyük Selçuklularla doğup, Anadolu Selçuklu Devleti'nin devralmasıyla büyüyen medeniyetin parlak ışığı söner. 13. yüzyıla girerken artık iyice yıpranır ve zayıf düşer. Huzur ve sükün günlerini, tedirgin ve korkulu günler teslim alır. 


Doğudan Moğollar, batıdan Haçlılar gün geçtikçe baskılarını arttırır, Anadolu eteklerine doğudan kan ve insan seli akmaya başlar. O güçlü surlar yıkılmış, sınırlar delinmiştir. Moğollar, doğudan başlayarak önüne kattığı binlerce insanı sürükleyerek yerlerinden, yurtlarından çıkarır. 
Canlarını kurtaran kalabalıklar, Anadolu'ya, Selçukluların 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henüz tam anlamıyla gücünü yitirmediği emniyetli bölgelere doğru göçe başlar. 

İnsan kısa bir sürede varlık bildiği her şeyinden yoksun bırakılır. Evi, toprağı, ürünü, makamı, itibarı bir anda elinden alınır. Ezilmiş, sindirilmiş, savunmasız kalmış binlerce müslüman, korkuyu kovacak, yürekleri sağlam tutacak yollar arar. Yaşanan bu acı yazgı, tek bir kurtuluş yönü göstermektedir: Kalpler... Oraya doğru bir yolculuk, bir seyr ü sefer başlamalı bir kervan yola koyulmalı, başka bir şekilde başka bir anlamda var olmanın yolu bulunmalıydı. 


3. 


Doğu'dan Anadolu'nun güvenli merkezlerine başlayan göçlerin içinde, kalbi acıyla tanışmış her din, her mezhep, her meşrepten insan vardı. Bu durum, bir kargaşa ortamı doğursa da, bir toprakta her çeşit ot yetişmesine benziyordu; ne kadar çok ot varsa, o kadar çok karışım ve ilaç yapılabilirdi. Nitekim Anadolu'nun ihtiyacı olan ilaç, gelecekte bu zengin karışımdan yapılacaktı. 


Yüzü ilahi aleme dönük büyük mutasavvıflar da gönül denklerini, manevi kuvvetlerini toplayıp bu göçlerle Anadolu'ya indi. Bazısı şeyhinin emriyle, bazısı da kaderin cilvesiyle... Horasan'ın gönül bahçelerinde yetişmiş bu erler, Anadolu'nun çorak topraklarına heybelerinde getirdikleri inanç tohumunu saçmaya, can suyu serpmeye başladılar. Onlar, ağır bir imtihan aleviyle sarılmış Anadolu'ya 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uçuşan pervaneler gibiydi. İlahi yardım, onların küçük bedenlerindeki büyük aşkta saklıydı. 


Kısa zamanda düzen tutturdular, teşkilatlandılar. 
Açlık, yoksulluk, sefalet içindeki Anadolu'da, her türlü başı bozukluğa, özellikle kalplerde baş gösteren hastalıklara çare oldular. Gönüllerinin, dergahlarının kapılarını aralayıp yalnızları, garipleri, yoksulları içeri aldılar. Dışarının ayazından, karından, fırtınasından korudular. Bazen bir kuru ekmek, bazen sıcak bir çorba, bazen aşk dolu bir zikri paylaştılar. Yaraları sardılar, gönülleri onardılar. Bu kavga kıyametin, bu dehşetengiz savaşın ortasında insanlığa kurtuluş yolları öğrettiler. Anadolu'nun kanayan bağrında gül bahçeleri yetiştirdiler. Kısa zamanda bu gül kokusu Anadolu'nun dört bucağını sarmaya başladı ki, bu bahçelerin hoş kokulu gülü Mevlâna, henüz açmamıştı. 


Horasan'dan Anadolu'ya doğru Hoca Ahmed Yesevi, Tapduk Emre, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlâna hazretleri gibi erenler bu hareketin gönüller imar eden mimarlarından oldular. Adları bilinen, bilinmeyen gönül erenleri, Anadolu'yu bir radar gibi tarayıp tek bir kalbin attığı her noktaya el uzattılar. Selçuklu'nun yıkık dökük enkazı arasından canlar kurtarıp azad ettiler. Anadolu'nun yaralı ruhunu onardılar. İnancın gerçek güç olduğunu insanlığa öğrettiler. Ancak böyle bir gücün, böyle bir öğretinin üstüne ki, Osmanlı gibi muhteşem bir medeniyet doğdu. İşte bu yeniden doğuşun, büyük şair Sezai Karakoç'un ifadesiyle, “metafizik planının mimarı” Hz. Mevlânâ'dır. 
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4. 


13. yüzyıl karanlık bir yüzyıl olarak başladı. Ama ışığa ve aydınlığa gark olmuş bir şekilde kapandı. Mevlâna (k.s.) 
karanlık gecenin, sabahının habercisi oldu. O ayrılığı birleştirmeye, uzağı yakınlaştırmaya, karanlığı aydınlatmaya, karışığı saflaştırmaya, eskiyi yenilemeye, ölüyü diriltmeye, bulanığı durultmaya, kirliliği arındırmaya, ikiyi bir etmeye, varı yok etmeye geldi. Ve tarihe Hz. Mevlâna girdi. 


Fakat Hz. Mevlânâ'nın dediği gibi, “Her otun, her şekerin zamanede bir oluş müddeti vardır. La'lin, güneşin tesiriyle renk, parlaklık ve letafet elde etmesi için yılların geçmesi gerekir. Alelade otlar, iki ay içinde yetişir. Fakat kırmızı gül ancak bir yılda yetişir, gül verir.” Mevlâna'nın içindeki cevherin de zamanın usta ellerinde işlenmesi ve değerinin ortaya çıkması için bir müddet takdir edilmişti. 
İşte, o takdir edilen müddet zarfında, Mevlâna'nın Hz. 
Mevlâna olmaya doğru yaşadığı yolculuk... 


Hamdım... 


l. 


Kuran'da “insan da zayıf yaratılmıştır” buyrulmuş olduğu gibi başlangıçta ufak ve zayıftır; fakat o zayıf ateşi beslerseniz bir âlem olur, cihanı yakar; o küçük ateş büyür ve muazzam bir şey olur. Bu hususta Kuran'da “sen en yüksek ahlak üzeresin” buyrulmuştur. (Fihi Mâfih ) 


Doğum... Hz. Mevlâna'da bu kelimenin karşılığı sonsuz çağrışımlarla doludur; çünkü Mevlâna (k.s.), sürekli doğum sancıları çeken, sürekli kendine gebe bir adamdır. Kronoloji itibarıyla kesin olmamakla birlikte 1207 veya bundan bir on yıl önce ayrılık göz yaşları dökerek dünyaya gelir. Hayata Horasan beldesindeki Belh'te gözlerini açar. Erenler diyarı, tasavvufun gül bahçesi Horasan, Hazar Denizi yakınların- 


dadır. Bir tarafıyla İran'a bir tarafıyla Afganistan'a bağlanır. 
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Afganistan'ın kuzey sınırından Orta Asya'ya açılır. Kabil ile Buhara arasında bir zamanlar sahip olduğu güzelliklerle dilden dile dolaşmış efsane bir diyardır. Mevlâna bu güzel diyarın topraklarında varlık âlemine ayak basar. 


Hz. Mevlânâ'nın doğumuna, ailesine, çocukluğuna dair birçok menkıbe birçok mübalağalı hikâye nakledilirse de, bunların bir çoğu hem tarihi gerçekliğe, hem de Mevlâna düşüncesine uymaz. O, insandaki üstünlüğü varoluş sırlarına, hakikat bilgisine ermekte aramış; ömrü boyu bu yolda kendini bir öğrenci kabul etmiştir. Topluma rehberlik etmiş büyük şahsiyetler etrafında bu çeşit hikayelerin gelişmesi, onlara insan üstü güçler atfedilmesi doğaldır. Ancak Hz. Mevlâna gibi Allah'a kul olmanın ötesinde bütün sıfatların anlamsızlığına, bütün unvanların gereksizliğine inanan bir insan için, doğuştan üstünlük fikrine bağlanmak imkansızdır. Zaten o eşsiz tevazuu ile hayat tecrübesini üç aşamaya böler: 


“Hamdım... Piştim... Yandım... Elhamdülillah...» 


Hz. Mevlâna'nın dünyaya gelişinde bir sıradışılık varsa; o da, Allah dostu bir velinin ellerine doğmak, onun evladı olma ayrıcalığı ile dünyaya gelmektir. Doğar doğmaz soluduğu hava inancın ve imanın tertemiz havası olur. 
Ciğerleri bu havanın gücüyle dolar ve genişler. Kulağı babasının Allah'ı zikreden yakıcı sesiyle dolar. Bu güzel insan, bu seçilmiş baba, Belh'te Hatibiler olarak bilinen bir soydan gelen Bahâeddin Veled'dir. O, gerek takvası, gerek ilmi ile halkı ve devrini derinden etkilemiş bir büyük 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mutasavvıftı. Horasan ve civarının gönül postuna oturmuş bir büyük padişahtı. İlim ve hakikat sırlarının peşine düşmüş bir büyük kaşifti. Mevlâna Celâleddin Rümi, Rahman ile Kuran ile hemhal olmuş bir hak dostunun kucağından dünyaya bakmaya başlar. 


Hz. Mevlâna'nın sonradan “Hamlık” dönemi dediği hayatının ilk on iki yılı, doğduğu bu topraklarda geçer. 
Henüz Mevlâna adıyla değil Celaleddin adıyla yaşadığı günlerdir. Henüz günler çocukluk günleridir. Neşenin, kahkahanın, dolu dolu koşup oynamanın günleri... Ancak kader babasını seçmekte gösterdiği ayrıcalığı, doğduğu günleri seçmekte göstermez. Çocukluk günleri Mevlâna için korkuyla, acıyla, sabırla tanışma günleri olur. Zor zamanda doğmuş, zorlukların harlı ateşi içten içe ruhunu ve gönlünü pişirmeye koyulmuştur. Mevlâna henüz toprağı adımlamaya başlamış minicik bir bebekken, dünyanın ve Horasan'ın dengesi yerinden oynamış, birbiri üstüne devletler yıkılmaya, medeniyetler çökmeye başlamıştı. 


İslâm ile birlikte Horasan, Orta Asya'nın en önemli kültür merkezi haline gelmişti. Ancak zaman içinde bu ihtişam bir yandan Belh'ten Konya'ya kadar Moğol istilası tehdidiyle, diğer taraftan çıkan mezhep çatışmalarıyla gölgelenir. İnsanlar dört yandan sarıveren bir felaketin ortasında kalır. Bilgiye, hikmete beşiklik eden, İslâm'ın sancaktarlığını yapan bu ülke, iç ve dış baskılarla birbirini boğmaya, yok etmeye çalışan, ha-yatta kalma mücadelesi veren insanların ülkesi haline gelir. Siyasi irade tükenmiş, otorite sarsılmış, din yozlaşmıştır. Her yerde Moğol baskısı 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ağırlığını hissettirir. Halk idari ve manevi anlamda başıboş kalmış, tutunacak dal, sığınacak yer aramaktadır. 


Her şey çok hızlı yaşanmakta, felaketler kapıda ard arda beklemektedir. Bir yandan çocuklukla bir yandan yaşadıklarının şaşkınlığıyla dolu olan Mevlânâ, insanlarda baş gösteren manevi hastalıkları, insanların zayıflıklarını, korkularını, görebilecek, anlayabilecek yaşta değildir. 
Ancak var olmakla yok olmak arasındaki ince hattı, bu hat üzerinde verilen hayatta kalma mücadelesini ailesiyle birlikte çok derinden yaşar. Tek bir şey önemlidir o gün için; hayatta kalmak, kurtulmak... Kurtulmak ve kurtuluşa bir yol bulmak... Hamlık döneminden pişme dönemine uzayan yolculuk burada başlar: Bir kurtuluş yolu olmalı fikri, insan varlığının neyle ve nasıl kurtulacağı sorusu bilinçaltında o günlerde sürgün vermeye başlar. 


Bu zorlukların kıskacında yaşanan çocukluk günleri, benliğinde çok derin izler bırakır. Topraklarını tehdit eden tehlikeler dışında tehlikeler, toprak kavgası dışında kavgalar, hayatta kalma mücadelesi dışında mücadeleler olduğunu da çok acı örneklerle yine bu günlerde öğrenir. 
Horasan, ilmi çalışmaların üstün noktalara geldiği, bir çok büyük alimin yaşadığı bir merkezdir. Ancak ilim sınıflara ayrılmış, iktidarı elde tutma aracı haline gelmiştir. Bu ilmi sınıflar arasında devlet üzerinde otorite kurma, imtiyaz elde etme rekabeti yaşanmaktadır. 
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Hz. Mevlâna'nın babası bir kelam alimi ve aynı zamanda sayısız müritleri olan bir mutasavvıftır. Devrin hükümdarı ise felsefe otoriteleri ile yakınlaşmış, onların etkisi- ne girmiştir. Bu durum iki gurup arasında sürtüşmeleri arttırır ve felsefe erbabı Mevlâna'nın babası Bahaeddin Veled'i devlete karşı bir tehlike olarak gösterir. Bahaeddin Veled'in günün birinde saltanat tahtına dahi kastedecek bir güce ulaştığı yolundaki kışkırtmalara kulak veren devrin hükümdarı, Bahaeddin Veled'i bu konuda sınamak ister ve şöyle bir mesaj yollar: 


“Şeyhimiz eğer Belh ülkesini kabul ederlerse, bugünden itibaren padişahlık da, ülkelerde, askerlerde onun olsun ve bana başka bir ülkeye gitmek üzere müsaade etsin. Çünkü bir ülkede iki padişahın bulunması münasip değildir.” 


Bu mânâlı teklifteki niyeti sezen Bahâeddin Veled, hükümdara şu ince cevabı gönderir: 


“İslâm sultanına selam söyle. Bu dünyanın fani ülkeleri, askerleri, hazineleri, tahtları padişahlara yaraşır. Biz dervişiz, bize memleket ve saltanat münasip değildir. Biz gönül hoşluğu ile sefer edelim de, sultan kendi uyrukları ve dostlarıyla başbaşa kalsın.” 


Ancak yaşadıkları Bahaeddin Veled'i çok yaralar. İnce fikirli, engin gönüllü Bahaeddin Veled, yaşadığı şehre küser. Tarihin çok aydınlatmadığı bu durum, Bahaeddin Veled'in Belh'ten ayrılma sebebidir, diyenler olmuştur. 
Mevlâna, babasının yaşadıklarına ve üzüntüsüne ne kadar şahit olur bilinmez; ama böylece, hayatında temel mesele olacak konulardan biriyle daha tanışır; bilginin mahiyeti... 
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3. 


Hz. Mevlânâ'nın “Hamlık” (yetişme) devresi ile ilgili en su götürmez gerçek, onun babası Bahâeddin Veled'in bizzat terbiye ve eğitiminden geçtiğidir. Çocuğuna Celaleddin (Dinin İhtişamı) ismini veren bir babanın ona nasıl bir şekil verme niyetinde olduğu açıktır. “Mevlânâ” (Efendimiz) ünvanı da haddi zatında Mevlâna'ya babasından intikal etmiş bir ünvandır. Bahâeddin Veled'in soyu, fakihler ve dini liderler çıkarmış güçlü bir tasavvuf ve aile geleneğinden geliyordu. 
Mevlânâ'yı da bu güçlü geleneğin izinde bir önder, bir lider, bir din rehberi olarak yetiştireceği muhakkaktı. 


Bahâeddin Veled'i tanımak, Mevlâna'yı (k.s.) tanımak için ilk şarttır. O hem maddi anlamda, hem manevi anlamda Mevlâna gibi büyük bir eserin ortaya çıkmasındaki ilk ve en önemli basamaktır. 


Bahâeddin Veled'in ilmi gücü devrinde herkesçe kabul görür; “Sultânü'l-Ulemâ” unvanını alır. Aynı zamanda tasavvufi ilimlerde de ilerlemiş, hal mertebesinde tasavvufu yaşamaya çalışmış süfi meşrep bir insandır. Tasavvuf geleneğinin güçlü halkalarından Necmeddin Kübrâ'nın (k.s) müridi olduğu, Ahmed el-Gazali'den intikal eden tarikat hırkasını giydiği de hakkında verilen bilgilerdendir. 
Sultânu'l-Ulemâ unvanının verilişini de onun bu tasavvufi gücüne bağlayan rivayetler aktarılır: Peygamber efendimiz Bahâeddin Veled'in büyüklüğünü kabul etmemiş üç yüz kadar bilginin aynı gün rüyasına girer. Bahâeddin Veled'i Sultanü'l-Ulema sıfatıyla anmalarını ve can u gönülden 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onu izlemelerini ister. Sabah olunca rüyayı gören bilginler doğruca Bahâeddin Veled'in medresesine giderek ona intisab ederler. Bahaeddin Veled bu unvanı Efendimiz'in (s.a.v.) hediyesi olarak hayatı boyunca taşır ve ebediyyen 


bu unvanla anılır. 


Hz. Mevlâna hakkında yazılmış en eski kaynaklardan biri olan Feridun bin Ahmed-i Sipehsalar'ın risalesinde Bahaeddin Veled'in şahsiyeti ve fazileti şöyle anlatılır: 


“Bahâeddin Veled, keşif sahibi olgun bir gönül sultanıydı. Zahir ve batın ilimlerinde eşi benzeri yoktu ve kendisine doyulamayan bir kişiydi. İlahi hakikat ve bilgilerden meydana gelen uçsuz bucaksız bir deniz ve bütün gönüllerin beğenip hoşuna gittiği ve sevdiği bir kişi idi. Son derecede verâ ve takvası, birçok rivayetleri ve sayısız mücahedeleri vardı. Bütün gönülleri görürdü. Belh'te yerleşmişti. 
Horasan'ın en uzak yerlerinden, güç fetvaları halletmek için o hazrete başvururlardı.” 


Bahâeddin Veled, tasavvufi birikimini kendi alanında hâlâ benzersiz olan “Mearif” adlı eserine aktarır. Mearif Hz. 
Mevlâna'nın bütün eserlerinin adeta mayasıdır. Bu fevkalade güzel eserden, Bah&ddin Veled'in son derece zengin bir ruh iklimine sahip olduğunu, büyük bir süfi olduğunu görmek mümkündür. 


Bahâeddin Veled, tasavvuf geleneğinde varolan şekliyle geniş insan topluluklarına hitap eder, onları doğru yola çağırır. Etrafında halkalanan çok farklı çevrelerden insan, sohbetinden feyz almaya, yaşanan toplumsal bunalımları 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onun manevi gücüyle aşmaya çalışır. Manevi bir önder olarak kabul edilir, intisap edenlerin sayısı her geçen gün artar. Çevresinde toplanan insan sayısı ona siyasi bir misyon da yükler. Belh'te bulunduğu sürece bu itibarlı konu- 


munu sürdürür. 


Hz. Mevlâna, babasının toplumda son derece önemli roller oynayan bir insan olduğunun farkındadır. Onu ölümüne kadar her anında birlikte yaşayarak izler, taşıdığı misyonu özümser, ondan ilmi birikimin ötesinde büyük bir 


hayat tecrübesi edinir. 


Ve ayrılık... Mevlâna düşüncesindeki anahtar kelime-lerden biri... İlk gerçek ayrılık duygusunu çok erken tadar. Daha 12 yaşlarında iken babası Bah&ddin Veled, ailesi ve bir grup müritle birlikte Belh'ten ayrılma kararı alır. Bahâeddin Veled, yaklaşan Moğol tehlikesinin ciddiyetini hissetmiş, Belh'ten uzaklaşarak hem ailesi ve dostlarını güvenli bir beldeye ulaştırmak, hem de Horasan da yaşadığı siyasi entrikalardan kaçmak istemişti. Gerçekten de Bahâeddin Veled ve ailesi Belh'i terk ettikten bir süre sonra, 1220 yılında Belh şehri Moğollar tarafından yakılıp yıkılır. Belh'in güzellikleri yağma edilir. 


Divan'ındaki bir gazelinde Mevlâna (k.s.) bu ayrılıktan açıkça bahseder: “Beni Horasan'dan çekip Rum diyarına getirdiler -Onlarla karışayım ve onlar için güzel bir mezhep 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meydana getireyim diye” Mevlâna doğduğu büyüdüğü topraklardan böylece koparılır. Ayrılık, hasret, gurbet kelimeleri benliğinde yankılanmaya, ruhuna acı vermeye daha o günlerde başlar. O toprakların, havası, suyu, iklimiyle büyüyen çocuk, kendisini bekleyenlerden habersiz bir şekilde kafileye katılacak, yollarla tanışacaktır. Yol ki onun yazgısıdır. Yol ki onun için hep -Muhammed İkbal'in dediği gibi- “menzilden daha güzel” olacaktır. 


Kıvrıla kıvrıla giden yollar, deve kervanları, çöller, bitmeyen donduran geceler, yakıcı gündüzler kollarını açmış onu beklemektedir. Yeni bir hayata başlamanın tedirgin edici sessizliği doldurmuştur her yeri. Yola karar kılmak ve yola teslim olmaktan başka çare kalmamıştır. Varılacak, konulup yerleşilecek bir menzil tayin etmemişlerdir. 
Bahâeddin, yolunu mübarek kılmak, Allah'ın yardımını istemek için önce hacca niyet eder. Yeni hayatın besmelesi böylece çekilir. Arınmış, tertemiz ve emin bir hayata başlamak için ilk hedef kutsal topraklar olacaktır. Ondan sonra Allah, elbet yollarını açacak, zorlukları kolay kılacaktır. 
Nihayet kalabalık bir kafileyle birlikte bu büyük yolculuk başlar. Bahâeddin Veled, müritleri, kadınlar, çocuklar, umuda, kurtuluşa doğru yürürler. 


Tasavvufta hem batıni, hem zahiri yolculuk ruhun terbiyesinde en etkili araç kabul edilmiştir. Bahaeddin Veled de bunu çokiyi biliyor ve yolculuğun hem dış, hem iç derinliğini yaşamaya çalışıyor, çevresindekileri de bu yönde eğitiyordu. Bir yolculuk, hele böyle uzun bir yolculuk, insanları, mekanları, coğrafyayı, tabiatı tanımak için en iyi 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fırsattı. Ergenliğe yeni adım atmış bir genç olan Mevlâna için de her şey çok farklı, çok özel ve öğreticiydi. Yıldızlarla dolu gökyüzü, -ki astronomiye ilerde çok ilgi duyacaktırdağlar, insanı alıp savuran rüzgarlar, ayaklarına dolan kumlar, önünde açılmış bir kitap gibi duruyordu. Son derece meraklı, sorgulayıcı bir ruha sahip olan Mevlâna Celaleddin, bütün ayrıntıları görmeye, beyninin bir köşesi- ne kazımaya çalışır. Küçük bir beldeden dünyaya ve oradan evrene açılan ilk kapıdır bu yolculuk. 


Kendilerini nelerin beklediğinden habersiz yeni ufuklara doğru yolculuk sürer. Gerçekte yolculuk o evren kadar büyüyecek kalpte yaşanmakta, orada bir şeyler çırpınıp durmaktadır. Bu kervanın aslında tek bir yolcusu, tek bir amacı vardı ve kaderin onu bir an önce varması gereken yere yetiştirmesi gerekiyordu. Mevlâna kutsal topraklara, tarih Mevlâna'ya doğru yürüyordu. 


Kervan dinlenmek ve ihtiyaçlarını gidermek için önce Nişabur kapılarına varır. Bu Hz. Mevlânâ'nın Belh'ten sonra gördüğü ilk şehirdir. Geçtikleri her yerde kervandaki büyük şahsiyetten, Bahâeddin Veled'den haberi olanların heyecanı ve dostluğuyla karşılaşırlar. Henüz hiçbir yere ait olmamanın, yaşadıkları anlamsız çatışmanın, topraklarını terk etmenin şaşkınlığı içindedirler. Yine de bu sevgi ve ikramdan memnun olarak orada kısa bir süre konaklarlar. Bu sırada kervanla Nişabur'a varan pek çok kişi yolun 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zorluklarından usanmış, yorulmuş, umutsuzluğa kapılmıştır. Bir kısmı bu durakta kervandan ayrılıp daha fazla uzaklaşmadan topraklarına geri döner, bazıları da bu uzun yolculuğu göze alamayıp, yakın beldelere yerleşme kararı alır. Kervandaki yolcu sayısı oldukça azalır. Yol böylece ilk imtihanını verenlere kalmıştır. 


Nişabur durağında yaşanan kuşkusuz en unutulmaz ve Hz. Mevlânâ için belki de en etkileyici olay, çağın önde gelen manevi rehberleriyle görüşme fırsatı bulmuş olmasıydı. Babası gibi meşhur, saygı gören bir şahsiyet, nereye gitse, orada çağın ilimde hikmette ileri gitmiş isimleriyle buluşuyordu. Mevlâna henüz çocukluktan çıkmak üzereydi ama aldığı ciddi eğitim ona olgun, güvenli, vakur bir hava vermekteydi. Her hali sıradan bir çocuk olmadığını gösteriyordu. Dikkatli, rahat ancak edepli bir tarzda babasıyla birlikte hareket ediyor, onun sohbette bulunduğu topluluklara karışı-yor, konuşulanları dinliyordu. 


İşte Nişabur'da görüştükleri nakledilen iki büyük isim Mevlâna'daki bu özel duruşu fark eder. Bunlardan birisi büyük düşünür Suhreverdi'dir. Ötekisi ise Feridüddin Attar (k.s.)... Mantıku't-Tayr şairi Feridüddin Attar hazretleri basiret gözüyle Mevlânâ'nın üzerindeki başkalığı görür ve babası Bahâeddin Veled'e: 


“Çabuk ol, senin bu oğlun, dünyanın yanma kabiliyeti olan kişilerini ateşe verecektir” der. 


Mevlânâ babasının arkasında yürürken de: “Allah'a hamd olsun, işte büyük bir nehir, arkasından kudretli bir 


Mevlâna Celâleddin Rumi 


okyanusu sürükleyerek geliyor” (Bunu İbn-i Arabi'nin (k.s.) 
söylediği de rivayet edilir) diyerek o başkalığın üstünlüğe 


ve manevi güce dönüşeceğine işaret eder. 


Attar (k.s.), öngördüğü bu manevi hale kendinden bir şeyler katacak sembolik bir hediye verir Mevlânâ'ya; bir kitap... 
İçinde manevi hayatın sırlarının anlatıldığı bir kitap... Kendi eseri olan Esrarnâme. Maârif'ten sonra Mevlânâ'da derin izler bırakmış olduğu düşünülebilecek ikinci kitap... 


Yolculuğun bundan sonraki aşamaları da mutlaka etkileyici geçti; fakat kayıtlara geçmiş fazla bir malumat yok. Yalnız Nişabur'dan Bağdat'a geçtikleri, Moğolların Bağdat'a yaklaştığı haberini alınca orada da duramayarak, Küfe yolundan Mekke'ye gittiklerini biliyoruz. Burada dünyanın dört bir yanından gelmiş müslümanlarla birlikte ibadet ve duayla dolu günler geçirirler. Aynı inancın birleştirdiği, ama aslında çok farklı insanlar görürler. Belh'te ölüme o kadar yakınken, şimdi burada, Allah'ın huzurunda barışan ve aynı toprağa başını koyup secde eden insanlarla beraberdirler. 


İnsanı değiştiren neydi? İnsana kan döktüren, insana secde ettiren neydi? Hayata sonradan bu sorular etrafında bir mânâ arayacak olan Mevlâna ve ailesi, hem bu sorularla boğuşmuş, hem de Allah'a sonsuz istiğfarda bulunup, arınmış olarak kutsal topraklardan ayrılırlar. 


Mevlâna Celâleddin Rumi 


Bir gazelinde “Makamım Horasan ve Irak idi, lakin şimdi (Şemsj)le birlikte Rum diyarında savaştayım” diyen Hz. Mevlânâ, sıcak savaş meydanlarından, kendi iç savaşına kaçtığının henüz farkında değildi. Artık vermesi gereken manevi imtihanların merkezi olan Anadolu topraklarında ilerliyorlardı. Selçuklu son günlerini yaşıyor olsa da, medeniyetin muhteşem izleri hâlâ ayakta duruyordu. Anadolu bu medeniyetin izleriyle doluydu. Burası başka bir medeniyetti. Bu karşılaştırmayı yapa yapa, bu izleri süre süre, çeşmeler, hanlar, kervansaraylar geçerek Anadolu içlerinde ilerlediler. Nerede ne kadar kaldılar belli değil. Muhtemelen Malatya'dan Erzincan'a, Erzincan'dan Erzincan Akşehir'ine, daha sonra da Lârende'ye (Bugünkü Karaman) gelirler. 


Bu sırada Bahâeddin Veled, genç bir delikanlı olan (tahminen 19) oğlu Mevlânâ'yı Lâlâ-yı Semerkandi'nin kızı Gevher Hatun'la evlendirir. Gevher Hatun da kendisi gibi doğudan Semerkant'tan göçüp Lârende'ye yerleşen bir ailedendir. Bu evlilikten oğulları Sultan Veled ve Alâaddin Çelebi dünyaya gelir. Mevlâna ilk oğluna babasının adını verir; Bahâeddin Sultan Veled... 


Lârende'de yedi yıl geçirirler. Bahâeddin Veled iyice yaşlanmıştır. Gözlerini ışıtan tek şey, Mevlâna'nın öğrenme ve tasavvufta kendine benzer şekilde ilerleme gayretidir. 
Hayatı talihsizliklerle dolu olan bu adamın son günlerinde tek amacı, Mevlâna'ya aktarabildiği kadar çok şey aktarmaktır. Mevlâna'daki açlığı, kafasının karışıklığını görmekte, düşüncelerine intizam vermeye çalışmaktadır. 
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Hz. Mevlâna, Lârende'de bulunduğu yedi sene içerisinde tam bir öğrenme ve araştırma sürecine girer. Babasından ve ilim ehli birçok insandan dersler alır. Tefekkürü arttırır. 
Bilgiyi eyleme dönüştürmeye çalışır. Kuran, hadis, fıkıh, kelâm gibi ilimlerin yanısıra, Selçuklularda resmi dil olan ana dili Farsça'ya ve edebiyatına, Arap dili ve edebiyatına 


tam anlamıyla vâkıf olacak bir eğitimden geçer. 


Ama o öğrendiklerini mutlak kabul edip, kolay kolay kendine mâl edemez. Öğrendikleri kafasında çoğalıp duran soruları azaltmaz. Bu duygu kendini körükledikçe büyük bir şevkle okur, araştırır. Ama susuzluk, açlık bitmez. Bilmek ona hep az gelir, hep daha çok, daha çok bilmek ister. Öğrendikçe, bildikçe de kafasında büyüyen bir karışıklık, ruhunda artan bir dağınıklık hisseder. Bu sıkıntılı, rahatsız edici, hastalık gibi görünen hâl, aslında 


onu gerçek Mevlâna'ya götürecek hakikat derdidir. 


Hz. Mevlâna Lârende'den ayrılıkları, yalnızlıkları çoğaltmış olarak ayrılacaktır. Çünkü buradaki yıllar hem annesini, hem ağabeyini alır. Mevlâna (k.s.) için babasının verdiği eğitim ne kadar mühimse, annesinin sevgi ve şefkati de o kadar mühimdir. Mevlâna yaratıcılığın temsilinde, merhametin ve sevginin gücünde sayısız güzel ifadelerle anneliği anlatır. İki en sevgili yakın Lârende topraklarına defnedilir. 


Hâlen Mevlâna'nın annesinin kabri orada bir ziyaretgahtır. 
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T: 


Larende'de geçen yedi yıl sonunda Bahâeddin Veled Konya'daki medreselerden birine müderris olarak atanır. Bu, Konya'nın kaderini değiştirecek bir olaydır. Nihayet Mevlâna kaderin kendisini çekip durduğu merkeze ulaşır. Selçuklular'ın başkenti Konya, sağlam mimarisi, güçlü kaleleri ile son derece mâmur ve mü-reffeh bir şehirdi. Aynı zamanda çok eski ve önemli bir kültür merkeziydi. Bir yanda Yunan medeniyeti- nin izleri, bir yanda hristiyanlığın merkezi, bir yanda İslam'ın kalesi vardı. Bunların her biri Mevlâna'nın (k.s.) insan düşüncesinde ufuk açacak çok zengin malzeme-lerdi. 


Selçuklu Devleti büyük bir çöküşün eşiğindeydi, ancak henüz bu durum Konya'ya yansımamıştı. Zamanın yaşanacak en emin topraklarıydı Konya toprakları. Devrin büyük hükümdarı Alaaddin Keykubat, Konya'ya ve tüm Anadolu'ya her şeye rağmen büyük hizmetler vermişti. 
Sanat, edebiyat, mimari son derece gelişmişti. Selçuklu eserlerinin en güzelleri Konya'da inşa edilmişti. 


Bahâeddin Veled, Konya'nın en muteber, en önemli medreselerinden birine müderris atanarak, meziyetleriyle layık olduğu makama, itibara yeniden kavuşur. Uzun yıllardır sürdürdüğü mütevâzı hayat biter ve eski parlak günler yeniden gelir. Kısa zamanda ünü bütün Konya'ya yayılır. Konya büyük bir manevi liderle buluştuğunu çabuk fark eder. Sultan Alâaddin Keykübat dahil olmak üzere bütün Konya, ışık saçan bu hâlenin etrafında yerini alır, Bahâeddin Veled'e mürit olur. O Konya'nın yalnız müderrisi değil, vâizi, müftüsü olur. Zamanla bunların da çok ötesinde bir makama; insanların kalplerindeki, gönüllerindeki yıkılmaz tahta oturur. 


Bahâeddin Veled, Konya'da son derece verimli iki yıl geçirir. Ancak takdir onu Konya'nın elinden çabuk alacaktır. 
Bu iki yıl Bahaeddin Veled'i ve ailesini en üstün makama getirmeye yetmiştir. Bahaeddin Veled bu kısa zamanda toplum hayatını düzene koyacak, ilmi hayata düzey kazandıracak, manevi refleksleri kuvvetlendirecek çalışmalar yapar. 
Halkın gözünde yalnızca Bahaeddin Veled değil, bütün ailesi kutsal ve saygın bir yer edinir. Ama Bahaeddin Veled'in en üstün hizmeti Hz. Mevlâna'yı vücuda getirecek harcı karmasıdır. Nitekim o hal ehli, kemal sahibi bilge adam, Mevlânâ'yı doğuracak en önemli nüveleri bırakarak 1231'de âlem-i bekâ'ya irtihal eder. Hz. Mevlânâ'nın yıllar sonra söylediği gibi “herkesin ölümü kendi rengindendir; düşmana düşmandır, dosta dost” Bahâeddin Veled, dostların arasından yine dosta gider gibi güzel bir ölümle ayrılır dünyadan. 


Bahâeddin Veled için muhteşem bir cenaze merasimi düzenlenir. Törende hükümdar dahil devlet erkanı ve devrin büyükleri hazır bulunur. Cenaze Konya'ya defnedilir ve kırk gün yas ilan edilir. 


Babası, Mevlânâ'ya geride son derece zengin manevi bir iklim, son derece değerli zahiri ve batıni bir birikim ve son derece hassas resmi bir isim bırakır. 


Bu olay Mevlânâ (k.s.) için hayatının çocukluk, hamlık devresinin sonu olur. 


Piştim... 


l. 


“İnsan acı çeker, ısrar eder ve talep eder. Yüz binlerce dünyaya sahip olsa da huzur bulamaz. İnsan kılı kırk yarar bir biçimde her türlü işle ve zanaatla uğraşır; çok çeşitli görevlerle kendisini meşgul eder. Arzu ettiği arzu nesnelerine ulaşamadığı için astronomi ve tıp alanlarını öğrenir. 
Normalde insan sevdiğine “kalbimin huzuru” der. Hâl bu olunca insan, başka bir şeyde nasıl rahat ve huzur bulur. 


Bütün bu zevkler ve meşguliyetlerin hepsi merdiven gibidir. Çünkü insan merdivenin basamaklarına yerleşip yaşamaya kalkışmaz, geçicidir oraları; ne mutlu ona ki, bu gerçeğin farkına varmak için yeterince erken uyanır. Böyle biri için uzun yol kısalır ve hayatını merdiven basamaklarında boşuna harcamaz.” 

(Mevlâna , Fihi Mâfih) 
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Bahaeddin Veled'in ölümüyle Mevlâna (k.s.), zevklerin ve meşguliyetlerin basamağından, sorumlulukların basamağına çıkmak zorunda kalır. Çünkü babasının boşluğunu dolduracak tek kişi olarak görülmektedir. Devlet erkanı ve halk, onun, babasının postuna oturmasını ister, Yirmi dört yaşındadır. Hemen hemen ilmi bir noksanı kalmamıştır. 
Ancak o, kendisinde henüz adını koyamadığı bir boşluk hissetmekte, bu görevi üstlenmekten çekinmektedir. O bir yerde karar etmeyi değil, döne döne düşünüp bilmediği bir şeyi aramayı sürdürmek istemektedir. Bu duygular içerisinde çaresiz babasının postuna oturur, onun görevlerini devralarak Konyalılara hizmet etmeye başlar. Bu görevler, düşünmeye, sormaya, yaşamaya meyyal tarafını tırpanlar. Artık öğrenme, araştırma yerine bildiklerini kuru kuruya aktarması, kendi isteklerinin, ihtiyaçlarının önüne Konya'nın yerleşik düzenini, geleneklerini ve insanların ihtiyaçlarını koyması gerekmektedir. Bu kısır döngü içinde hapis kalmak, bulmaya çalıştığı anlam dünyasını, daraltmakta, boğmaktadır. Tek kullanması gereken şey bilgiler ve yetkilerdir. Bunun dışında bir hayat kurmak imkansızdır artık. Oysa o hayatı bütün yönleriyle keşfetmek için doğduğunu sezmektedir. Bir insanın o yaşta elde edebileceği en itibarlı makamı elde etmiş, ama iç rahatı, iç huzuru elde edememiştir. Kendi kendine belki hep şöyle diyordu: 


“Gafil olma, ara... Ara ki devlet aramaktadır. Gönüle gelen her ferah, bir sıkıntıya bağlıdır. Âlemin bütün işlerini bırak da canla başla üveyik kuşu gibi “kü kü -nerede, nerede” de...” (Mesnevi) 
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Mesuliyetler altında ezildiği, hür iradesiyle hareket edemediği, zahirde ise her şeyin iyi gittiği herkesin memnun göründüğü bu sıkıntılı günlerin birinin sabahında eski bir dost çıkagelir Konya'ya. Yıllar öncesine ait anılarda saklı, bir büyük aile dostu, bir büyük derviş... Çocukluk günlerinin en yakın şahidi... Seyyid Burhaneddin Muhakkık (k.s)... O da toprağını bırakıp göçmek zorunda kalanlardan biriydi. Horasan'dan Anadolu'ya Moğol baskısıyla kaçan binlercesinden biri... O binler ki, Anadolu'ya manevi diriliş hareketinin dinamiklerini taşır. 


Bahâeddin Veled vefat edeli bir yıl olmuştu. O alimlerin kutbu olan büyük insan, Seyyid Burhaneddin'in de kutbu, mürşidi olmuştu. Ölüm haberi Seyyid Burhaneddin'e daha evvel ulaşmış onu kedere boğmuştu. Mevlâna'nın babasının yerine geçtiğini de biliyordu. Seyyid Burhaneddin'in Mevlâna'yla ilgili çok güçlü hisleri vardı. Bahâeddin Veled, Mevlâna'yı küçük bir çocukken bir müddet onun terbiye ve eğitimine vermiş; Seyyid Burhaneddin (k.s.), Mevlâna'nın aklen ve ruhen üstün kabiliyetler taşıdığını o günlerde keşfetmişti. Yine o günlerde onu farklı kılan başka bir taraf olduğunu da keşfetmişti ki, bu tarafı düşündüğünde Mevlâna'nın aldığı vazife Seyyid Burhaneddin'i (k.s.) bir hayli kaygılandırmıştı. 


Hz. Mevlâna'yı, Seyyid Burhaneddin'in (k.s.) gelişi, çölde bir vahaya kavuşmuşçasına sevindirir. Çocukluğunda olduğu gibi yine onun dizlerinin dibinde oturup saatlerce 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dinlemek ve sormak arzusuyla dolar. Öğrenmeye olan tutkusu Seyyid Burhaneddin'in gelişiyle iyice depreşir. 


Manevi olgunlukta mertebeler kazanmış, tasavvuf terbiyesi ile iyice pişmiş olan Seyyid Burhaneddin (k.s.), Mevlâna'daki bu hasreti, bu susuzluğu görünce neye ihtiyacı olduğunu anlaması zor olmaz. Evet, Hz. Mevlâna zahiri ve batıni ilimlerde neredeyse babasının derecesine ulaşmış, aklın tüm yollarını keşfetmiş bir yetişkin olmuştu. Ancak akılla ve tahsille elde edilemeyecek, yalnızca tecrübe ile elde edilecek bir dünya daha vardı. Bu dünya için Mevlâna'nın özgür kalması, dünyevi sorumluluklarından uzaklaşması gerekiyordu. İşte Seyyid Burhaneddin (k.s.), bu dünyanın kapılarını Mevlânâ'ya açacak, BahâeddinVeled'in bir zamanlar kendisine yaptığı gibi ona iyi bir rehber olacaktı. 


Aslında Seyyid Burhaneddin'in yapacağı şey Mevlâna'yı babasının düşüncesi ve eseriyle tanıştırmaktan başka bir şey değildi. Hz. Mevlâna, farkında olmadan babasının bulduğu şeyi, yani en yakınındaki hazineyi arıyordu. Ama tasavvuf bir kitabın sayfalarında bulunacak bir hayat değildi. Orada herkesin bir başına aşması ve gücü nispetinde alması gereken bir yol vardı. Bu yolda bir kılavuzun, bir rehberin disiplinine, yol göstermesine ihtiyaç vardı. İşte Mevlâna hazretleri buna talipti. Kılavuz da yol göstermeye talip... Yalnız duyarak, yaşayarak ulaşabileceği, yalnız kalbi ile varabileceği bu iç yolculuğa Seyyid Burhaneddin hazretleri Mevlânâ'yı (k.s.) 
önce hazırlamalıydı. Tasavvufun sırlarıyla tanışacak kişinin kalbi, bedeni buna hazır olmalıydı. Seyyid Burhaneddin, Mevlâna'yı perhizle, halvetle, zikirle çıkılacak yola hazırladı. 
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“Kanın süt olması için bir zaman lazımdır. Bahtın yeni bir çocuk doğurmadıkça kan tatlı süt haline gelmez.” 
(Mesnevi) 


Bundan sonra sıra Mevlânâ'dan nice özlü sütler akıtacak, gerçek bir zaman yolculuğuna çıkmaya gelir. Yola çıkılacak; zamanın ilim, hikmet, tasavvuf önderleri bir bir ziyaret edilecek, yolcunun kafasındaki sorular cevaplanacaktır. Hem mecâzi yol, hem hakiki yol birlikte aşılacaktır. 


Yolculuk haberi Konya'da infial uyandırır. Konya'nın eli ayağı, en kıymetli hazinesidir Mevlâna. Konya'nın nabzını tutan, dini ve aklı koruyan kişidir. Nereye, nasıl gidecek ne kadar kalacaktır? Yollar tehlikelerle doludur. Hükümdar dahil araya birçok kişi girerek yolculuğa mani olmak ister, ancak Mevlâna sancıları tutan bahtının yeni bir doğuma hazırlandığını ve ne pahasına olursa olsun bu yolculuğa çıkmak zorunda olduğunu hissediyordu. Seyyid Burhaneddin'in de delil olması ile ortam yumuşar ve yol 


hazırlıkları başlar. 


Hz. Mevlâna, Seyyid Burhaneddin (k.s.), karısı Gevher Hatun, oğulları ve bir grup yakınıyla birlikte yola çıkar. 
Yanında, ileride hayatında önemli rol oynayacak olan arkadaşı Hüsameddin de vardır. 


Yolculuk uzun yıllar sürer. Son derece güç şartlar altında Anadolu'nun iç kısımlarında, Şam'da, Halep'te süren 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uzun bir arayış devri başlar. Nerede ilim irfan sahibi, gönül dostu var ise, bulup dizinin dibine oturur. Sorular sorulur. 
Cevaplar alınır. Ateşli tartışmalar, fe-yizli sohbetler yapılır. 
Fakat Hz. Mevlâna öğrendikçe aczinin arttığını ve henüz hiçbir şey bilmediğini fark eder. İbadet, riyazet, tarikat adabı üzere iç dinamiklerini kuvvetlendirir, kalbi temayüllerini, tecrübelerini genişletir. 


İleride yaşayacağı şok bir değişimin bütün ön hazırlıkları, ortaya çıkma şartları tamamlanmaktadır. Bildiği, tecrübe ettiği her şey üst üste yığılmakta ancak yerine oturmamaktadır. Bir türlü teferruatları ayrıştırıp tefrik edemiyor, elindeki malzemeden helva yapamıyordu. Her şeyin düğümlendiği nokta varoluş hakikatiydi. Evet dini, tasavvufi anlamda bu bilgiyi edinmişti; ama o, varlığını harekete geçirecek bir tecrübeyle ancak tatmin olabilecekti. Bütün hücreleri var olma hakikatiyle dolana kadar kıvranacak olan Hz. Mevlâna, bu dönemdeki çabalayışını, arayışını Divân-ı Kebir'de aradığını bulmanın vecd hali ile şöyle anlatır; 


Haçı ve hristiyanları baştan başa araştırdım. 

O haçta değildi. 

Putperestlerin tapınağına, eski Pegoda'ya gittim; O'na dâir biriz yoktu orada da. 

Herat Dağı'na ve Kandahar'a gittim 

Baktım oralara; O, o tepede ve vadide değildi. 
Kâf Dağı'nın zirvesine çıktım; 

Fakat orası sadece Anka Kuşu'nun meskeniydi. 
Arayış için çevirdim dizginlerimi Kâbe'ye 
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O ne yaşlıların, ne de gençlerin toplandığı yerdeydi. 


İbn-i Sinâ'yı, O'nun varlık düzeyini sorguladım 

O İbn-i Sinâ'nın (bilgisinin) hudutları (içinde) de değildi. 
Kâbe Kavseyn'e çıkmayı da başardım 

O yüce sarayda da değildi. 

Gözlerimi kalbime çevirdim; 

Oradaydı, 

Başka bir yerde değil... 


Hz. Mevlânâ, Seyyid Burhaneddin (k.s.) ile dokuz yıl birlikte kaldı. Bu yılın 4 yılı yolculuklarla geçti. Yolculuk sırasında Mevlânâ her meşrep ve mezhepten insanlar ve çeşitli tarikat kollarıyla görüşme fırsatı yakaladı. Mezhepler, tarikatlar arası şekil farklılıklarının katı taassuplar doğurdugunu, insanları kavgaya ve ayrılıklara sürüklediğini gördü. 
Bu tecrübeler, ileride Mevlâna'nın insanı, isim ve sıfatlar dışında tek bir varoluş felsefesi içinde evrensel bir nazarla görmesine yardımcı olacaktır. Mezhepler, milletler arasında meydana gelen çekişmelerin varlıkta birlik anlayışıyla çözüleceği fikri bu yolcukta gelişecektir. Mesnevi'de anlattığı bir hikayede, insanların aslında tek bir şeyi aradığını, 


ancak bunu birbirine anlatamadığını çok güzel ifade eder: “Adamın biri dört kişiye bir dirhem verdi. 


Adamlardan birisi “Ben bu parayı “engür'a” vereceğim” dedi. 
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Öbürü Araptı, “lâ” dedi, “Ben “inep” isterim herif, engür istemem” 


Üçüncü Türktü, “Bu para benim” dedi, “Ben inep istemem, üzüm isterim.” 


Dördüncüde Rumdu, dedi ki, “Bırak bu lafları. Biz istafil isteriz.” 


Derken savaşa başladılar. Çünkü adların sırrından gâfildiler. 


Sır sahibi, yüzlerce dil bilir, kadri yüce birisi orda olsay- 


dı, onları uzlaştırırdı. 


Onlara “Ben bu dirhemle hepinizin isteğini yerine getiririm. 

Gönlünüzü gıllügışsız bana teslim edin. Bu bir dirheminiz, sizin istediğiniz şeylerin hepsini yapar. 


Bir dirheminiz dört muradı da yerine getirir, dört düşman da uzlaşır, birliğe ulaşır, bir olur. 


Sizin sözleriniz savaşa, nifaka sebep olur; fakat benim sözüm sizleri birleştirir.” ( Mesnevi) 


Hikâyedeki kahramanların dördü de üzüm demekte ama anlaşamamaktadır. Bütün bu ayrılıkların esas noktası birleştirici bir üst dil kurulamamasıdır. Hz. Mevlâna tek bir mânâ içinde eriyen insanların aynı dili konuşmaya başlayacaklarını, insan problemini kavradıkça daha iyi anlayacaktır. 
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5. 


Artık yolculuğun son günleri yaklaşmıştır. Beklenenin dışında bir şey yaşanmamış, planlanan görüşmeler tamamlanmıştır. Bu sırada Şam'dadırlar ve geri dönüş hazırlıkları yapılmaktadır. Aklı ve gönlü onca bilgi ile dolmuş ancak ruhunda bir dalgalanma, bir hareket başlamamıştır. Kopuk bir tel vardı, hissediyordu, bu teli bağlayamamıştı kimse... Ten ve ruh ayrı ayrı hareket ediyor, gönle elektrik veremiyor, gönlü aydınlatamıyordu. 


Ta ki o çarpışma anına kadar... O ilk çarpışma, ilk kontağa kadar... O gün Hz. Mevlâna kafasında uğuldayıp duran sorularla sokakta ağır ağır ilerlerken, siyah elbiseler içinde bir adamın delici bakışlarıyla karşılaşır. Görünüşü bir dilenciye benzemektedir. Ama bakışlarında mıknatıs gibi insanı çeken bir güç vardır. Aniden Mevlâna'ya yaklaşıp elini tutar ve “Ey mânâlar âleminin sarrafı, beni bul” deyip uçar gibi aniden kalabalığa karışıp kaybolur. Bu iki ruhun bir anlık çarpışmasından öyle güçlü bir elektrik çıkar ki ortaya, Mevlâna'nın ruhunda şimşekler çakar. 


Böylece yolculuk varması gereken son ve doruk noktaya ulaşır. Yanındakiler Mevlâna'ya bu kişinin Şems-i Parende hazretleri olduğunu, garip ama çok büyük bir derviş olduğunu anlattılar. Hz. Mevlâna peşinden koşmak onu aramak istedi; ama imkansızdı. Bir ışık yalımı gibi bir an görünüp kaybolmuştu Şems. Bir an için çarpışan iki ruhun kavuşma vakti henüz gelmemişti. Hakikati idrak etmek için birbirlerine duydukları iştiyak günden güne büyüyüp, 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perçinlenmeli, gözler başka hiçbir şey görmez olmalıydı. 
Canların aynı yöne doğru delice koştuğu günler gelmeliydi. 


6. 


Tam dört yılın sonunda Konya'ya dönülür. Bu sırada Anadolu'da karışıklıklar artmış, Moğol saldırıları yenilenmişti. Dirayetli hükümdar Alaaddin Keykubat vefat etmiş, yerine geçen oğullarının zayıf iradeli politikaları çatışmaları, saldırıları engelleyememişti. Anadolu sürekli göç almakta, göç eden gurupların problemleri, huzursuzlukları kontrol edilememektedir. Moğollar Kayseri'yi ve Sivas'ı da ele geçirirler. Selçuklu idaresi üzerinde Moğollar söz sahibi olurlar. Bu arada Mevlâna ile yakınlığı bilinen Muineddin Pervâne baş vezir olur. 


Bir gün Seyyid Burhâneddin (k.s.), Mevlâna'ya “akli, nakli ve keşfi ilimlerde Nebi ve Velilerin parmakla gösterdiği eşi bulunmaz bir aslan olduğunu” söyler. Bu bir veda konuşmasıdır. Seyyid Burhaneddin'in görevi burada bitmiş, öğrencisinin kendi kanatlarıyla uçma zamanı gelmiştir. Hz. Mevlâna onun gözünde oturduğu makama layık bir insan olmuştur. Ve Seyyid Burhaneddin'in ifadesiyle “artık insanların ruhunu, taze bir hayat ve ölçülmez birrahmete boğması, alemin ölülerini kendi mânâ aşkıyla 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diriltmesi” gerekmektedir. Mevlâna (k.s.) hocasının manevi rehberliğine ihtiyacı kalmadığını kabul etmek istemese de, Seyyid Burhaneddin gitme vaktinin geldiğini bilmektedir. Mevlâna'nın aklını ve gönlünü genişleten büyük mürşit Kayseri'ye yerleşmek üzere Konya'dan ayrılır. 1240 yılı civarında da vefat eder. Kabri hâlâ Erciyes eteklerindedir. 


Hz. Mevlânâ yine yalnız kalmıştır. Bu ölüm Mevlânâ'ya yeni bir yetimlik duygusu yaşatır. Ruhunda bir gedik daha açılmıştır. Babasının yerine koyduğu insanı, kalbini teslim ettiği insanı, hocasını, kılavuzunu, mürşidini kaybetmiştir. 


Bundan sonra alınması gereken herhangi bir mesafe yokmuş ve Hz. Mevlâna kendisini bekleyen insanların taleplerine uygun bir hayat yaşayıp gidecekmiş gibi görünüyordu; fakat Hz. Mevlânâ evrende hiçbir şeyin hiçbir an aynı kalmadığını, sürekli bir değişimin ve dönüşümün yaşandığını seziyordu. Kendisi hep bu değişimin içinde kalmak istiyordu. Ulaşımın, iletişimin en zor olduğu günlerde o bütün hareket kabiliyetini seferber edip Orta Asya'dan Anadolu'ya, medreseden medreseye, tekkeden tekkeye, gönülden gönüle yol aramıştı. Bütün gücünü, gençliğini, kazancını bu yolda seferber etmişti. Bundan sonra yalnızca kadere teslim olup beklemesi, sebepler ve iradenin üstünde bir güce varlığını bırakması gerekiyordu. 
Fihi Mâfih'te insan iradesinin rolünün bittiği bu son noktayı şöyle anlatır: 
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“Mesela kaba yahut cübbe biçtirmek için bir kumaş istersin. Akıl seni terzinin önüne kadar götürür ve buraya götürünceye kadar, senin için faydalıdır. Fakat onu hemen bırakman ve terzinin karşısında da kendi tasarruf ve bilgini terk etmen lazımdır. Bunun gibi bir hastanın aklı da kendisini doktora götürünceye kadar iyidir, faydalıdır; götürdükten sonra o artık bir rol oynamaz. Hastanın kendisini doktora teslim etmesi lazım gelir.” (Fihi Mâfih) 


Hz. Mevlânâ, Seyyid Burhâneddin Tirmizi'nin vefatın- dan sonra, beş yıl Konya halkının beklentilerine uygun bir şekilde vazifelerini yerine getirir. Herkes son derece hoşnuttur. Otuz sekiz yaşındadır. Çoğunluğu meşhur zatlar olmak üzere dört yüz kişi sohbetlerine katılmaktadır. İçlerinde, hükümdarlar, vezirler, şehzadeler vardır. 
Kaynaklarda on bin de müridi olduğundan bahsedilir. 
Böylesine büyük bir güç merkezi haline gelmiştir. 


Ama o ruhunu basma kalıp, klişe değerlerin esir aldığını, görev ve sorumlulukların kalp hassalarını körelttiğini görmekte, yeni bir doğuşun işaretlerini beklemektedir. 
O vakte kadar sükünetle bekler. Bu yalnızlık, bekleyiş ve tanımlayamadığı bir şeyi özleyiş halini Mecalis-i Seb'a'da şöyle anlatır: 


“Bir dağlıkta, yahut bir mağaranın içinde, yahut da aman vermez bir ovada bir katre, tek başına kalır; o katre- 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nin mâdeni, aslı denizdir. Onu arzular; o elsiz ayaksız katre, eli yokken ayağını atar, denizin iştiyakıyla elini uzatır. Ne sel yardım eder ona, ne de bir dostu vardır. Öyle olduğu halde düşe kalka yuvarlanmaya başlar, iştiyak ayağıyla denize koşar, zevk bineğine biner, yol almaya koyulur. A çaresiz katre, toprak senin düşmanın, güneşin harareti senin düşmanın. Ulaşmayı dilediğin deniz de çok uzak. 
A elsiz ayaksız katre, sen bunca düşman arasında denize nasıl varacaksın? Ama o katre, hal diliyle der ki: Ben bir katreyim ama uçsuz bucaksız denizin yardımıyla içimde bir özleyiş var.” (Mecalis-i Seb'a, 1.Meclis) 


Yandım... 


Sen bir gölgesin, güneşe âşıksın... 
Şems geldi, elbette gölge derhal yok olur. (Mesnevi) 


l. 


Derken 1244 yılı geldi, Şemsettin Tebrizî hazretleri Şekerci Hanrna indi. Gözleri alev alev, saçları darmadağın üstü başı perişandı. Gelenin bir dilenci yahut bir deli olmadığına kimse inanamazdı. Ama gelen Hz. Şem»s'ti. Ortalığı gül bahçesine çevirmek, baharı getirmek için değil, ateşe vermek bir ağustos sıcağı gibi kavurmak için gelmişti. 
Yeryüzünün en büyük yalnızına eş, dost olmaya gelmişti. 
O Şems-i Perende'ydi, yani “Uçan Şems”... Varlığını hiçe saymış, varlığın bütün ağırlıklarından azad olmuş minik 


bir pervane kadar hafiflemiş, adeta uçar olmuştu. Onu 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tutmak, ele avuca sığar kılmak mümkün değildi. O ancak bir meczubun gözlerinde olabilecek bir meydan okuyuşla, ilâhi bir nazarla bakıyordu âleme ve kimsenin görmediğini görüyordu. Yeri yurdu, mekânı, makâmı, itibarı hayatın- dan atalı yıllarolmuştu. İnsanların nazarından uzak yerlerde, çoğu zaman yollarda, çöllerde, hikmetini yalnız kendisinin bildiği varlık ile yokluk ortasında bir hayat sürüyordu. 


Üzerinde bir tacir elbisesi, oradan oraya rüzgarın önünde sürükleniyor; tekkelerde, hanlarda, kervansaraylarda kona göçe yaşıyordu. Bilinmekten tanınmaktan, ikramdan iltifattan iğreniyordu. Belki bu yüzden gittiği yerlerde tekkelere, medreselere uğramıyordu. Çünkü Hz. Şems aynı zamanda herkesin büyüklüğünü, olgunluğunu doğruladığı ve bu yüzden “Kâmil-i Tebrizi “ adını verdiği meşhur bir insandı. Ancak vardığı ruh olgunluğu onu teslimiyete 


değil, başkaldırıya, özgürlük arayışına götürmüştü. 


O insanı bu âleme bağlayan, ruhunu daraltan, kurallara bağlamaya çalışan her şeye savaş açmıştı. Tek dostu, çıplak tabiattı. Zaten hakikati bütün çıplaklığıyla idrak edebilen ender ruhlardandı. Ama bu çıplak, yalın gerçekle yüzleşmek, yani insanın gerçeğiyle yüzleşmek herkesin kabullenip hazmedebileceği bir hal değildi. İşte bu yüzden Hz. Şems'in tam anlamıyla özgürleşmiş ruhunun güneşi, Konyalıların gayet muntazam ve huzurlu akan hayatına bir kâbus gibi girdi. 

Her şey yerli yerince, her şey kararınca süregidip dururken bu sürpriz, herkesin hayatını alt üst edecekti. Evet Şems 
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23 Ekim 1244'te Şekerci Hanı'na indi ve, Hz. Mevlâna'nın 
“Ben iki defa doğdum (bir defa Şems'te bir defa aşk'ta)” dediği, artık asla geri döndürülemeyecek birinci doğum başladı. 


Hz. Şems, Şekerci Hanı'nda bir oda tutup on iki gün boyunca oruç tutarak dua etti. Derken bir gün Mevlâna, İplikçi Medresesi'nden rahvan bir ata binmiş dönerken Hz. Şems dizginleri yakaladı. Günlerce konuşmadığı için çatallaşmış, tizleşmiş sesiyle bütün anlam dünyasını ters 


yüz edecek bir soru yöneltti: 


“Ey, Belhli Bahâeddin oğlu, söyle! Hz. Muhammed mi büyük, Bayezıt mı (Beyazıt-ı Bestami)?” 


Mevlâna yıllar önce elini sıkıca kavrayıp “beni bul” diyen sesin elektriğiyle sarsılmış halde, kekeler gibi cevapladı: 


“Bu nasıl soru? Hz.Muhammed peygamberlerin sonudur.” 


“İyi ama, Hz. Muhammed: “Kalbim paslanır da bu yüzden Rabb'ime günde yetmis kez istiğfar ederim.” diyor. 
Halbuki Bayezit: “Kendimi noksan sıfatlardan tenzih ederim. Zuhurum ne kadar da büyüktür. diyor ve; 'Cübbemin içinde Allah'tan başka bir şey yok diye de ilave ediyor. 
Buna ne dersin?” 


Eflaki'nin ifadesiyle Mevlâna (k.s.) bu sorunun heybetinden kendinden geçerek cevap verdi: 
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“Hz. Muhammed her gün yetmiş makam aşıyordu. Her makam ve mertebeye vardığında bir önceki makamdan istiğfar ediyordu. Bayezıt ise, bir tek makamda kaldı ve bu makamın en yüce makam olduğunu sanarak öyle konuş- 


» 


Tussi 


Şaşırmayı, hayret etmeyi, soru sormayı unutmuş olan kalabalığın beyninde müthiş bir karıncalanma oldu. 
Mevlânâ onların düşünen kafası, çözen aklıydı. O halde kimdi bu akılları karıştırmak isteyen? Düzenlerine akıllarına ve izzet-i nefislerine yapılan bir saldırı mıydı bu? 


Hz. Mevlâna'nın yıllardır bastırdığı, susturduğu, soru soran, insanı aciz kılan sesti bu. O, gelenin; karşısına geçip korkusuz ve fütursuzca soru soranın, alelâde bir adam olmadığını hemen anladı. Yıllar önce karşılaşan gözler ve ezel bezminde tanışan ruhlar birbirini hemen tanıdı. 
Kalbinin sakladıkları Şems kılığında karşısındaydı. Hz. 
Mevlâna kendine bakacak, kendi kadar saf bir aynaya muhtaçtı. İçinde kaynayıp duran lavlar fışkırmak ve yakmak istiyordu. O bu yakıcı iç âlemin hararetinden, alevlerinden korkmayacak yürekli, korkusuz, pervasız bir dostu hep aramıştı. Şimdi karşılaştığı bu bakışlarda, her şeye meydan okuyan, kınayıcılara metelik bırakmayan, rindane bir eda vardı. Mevlânâ da, Şems de o güne kadar kendi “ruh ikizlerini” aramışlardı. Mevlâna bulunduğu makam itibarıyla ağır, olgun, dingin bir rehber görüntüsündeydi. Hz. 
Şems'teki başkalığı, farklılığı, hemen görecek olgunluğa çoktan ulaşmıştı. Karşısında, aşkı bütün halleriyle taşıyan, yaşayan bir insanın delici bakışları duruyordu. 
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3. 


Babası ve hocası Seyyid Burhaneddin'in yol arkadaşlığıyla iyice pişen Mevlâna, yıllardır gönlündeki büyük fırtınaların ortasında yalnızdı. Halkı dinlerken, halkla konuşurken, hep ihtiyaca ve irşada yönelik bir çaba içindeydi. Abdülbaki Gölpınarlı'nın ifadesiyle; “Şems gelmeden önce Mevlâna olgun, ibadetle meşgul, kudretli bir sufiydi. 
Medresede ders verir, camide vaaz eder, eli öpülür, duası alınır bir şeyhti.” Halbuki içinde yalnız yaşadığı başka bir âlem vardı. Sahip olduğu enerjinin tamamını halk ile paylaşamıyordu. Geleneksel hayatın dışına çıkamıyordu. 
Ruhen tam bir diriliş arıyordu. Bu sıradan, kalıplaşmış hayatın sınırlar koyan bendini aşmak istiyordu. Kafası insanın yazgısı, amacı, sınırları, yaratıcısıyla ilişkisi üzerine sorularla doluydu. Yaşaması, aşılması, taşınması zor olsa da çelişkiler ve sorular insana yol almayı, mesafelerden korkmamayı öğretiyordu. 


“Dert daima insana yol gösterir. Dünyadaki her iş için, birinsanın içinde ona karşı bir aşk, bir heves ve dert olmazsa, insan o işi yapmaz ve o iş dertsiz zahmetsiz olarak ona müyesser olmaz. İster dünya, ister ahiret, ister ticaret, ister padişahlık, ister ilim, ister astronomi ve ister daha başka işlerde olsun (hepsi için bu böyledir.) (Fihi Mafih) 


Evet Mevlâna var olmayı dert ediyor, varoluşun düşünce yükünü omuzlarında hissediyor, benliği keşfetmek için kıvranıyordu. Bu derdi onun gibi samimi olarak hisseden başka bir kalbin yardımına, desteğine derinden ihtiyaç 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duyuyordu. Yine Mevlâna'nın dediği gibi “İki kişi birbiriyle uzlaştı, birbirine sataştı mı, hiç şüphe yok, aralarında bir 


kader-i müşterek vardır.” Ve bir hakim'in örneğini nakleder: 


“Yazıda bir kargayla bir leyleğin beraberce koşup uçmakta olduğunu gördüm. Hayret ettim, bakalım aralarında kader-i müştereke ait bir emare bulabilir miyim diye hallerini araştırmaya koyuldum. Hayretle yanlarına yaklaşınca gördüm ki ikisi de topal.” (Mesnevi) 


Hz. Şems ve Mevlâna'yı birbirine sürükleyen kader-i müşterek de hakikat sırrına ulaşma iştiyakıydı. 


Mevlânâ'nın varlık şuuru, devrinin idrak düzeyinin son derece ötesindeydi. Ulaştığı bu noktayı insanlarla paylaşması, onlara anlatması ve onların da Mevlâna'yı takdir etmesi oldukça güçtü. Konya'da başlayıp dünyaya yayılacak evrensel bir birikime ulaşmıştı. Bu kabuğa sığması mümkün değildi. Kabuğunu kırması, gelenekleri sarsması, acıtarak da olsa insanların düşüncelerindeki dar kalıpları sökmesi gerekiyordu. Bunu yalnız yapamazdı. Hz. Şems ve Mevlânâ birbirlerinin özrü olacak, halkı bazen şok ederek, bazen hoşnut ederek fark etmeden yeniliğe, değişime, dirilişe hazırlayacaklardı. Mevlâna hazretleri Mesnevi'sinde bu çekincesini şöyle ortaya koyar: 


“Bu sözü iyice anlatmak lazım; fakat eski düşüncelilerden, onların köhne anlayışlarından korkuyorum. Kısa görüşlü köhne anlayışlılar, fikre yüz türlü kötü hayaller getirirler. Herkesin doğru işitmeye kudreti yoktur. Her kuşcağız, bir inciri bütün olarak yutamaz” (Mesnevi) 
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4. 


Hz. Mevlânâ'nın oğlu Sultan Veled, İbtidâ-nâme adlı eserinde Şems'in gelişini şöyle anlatır: “Ansızın Şemseddin geldi, ona ulaştı. Mevlânâ'nın gölgesi, onun ışığının parıltısında yok oldu. Aşk âleminin ötesinden defsiz, sadasız bir sestir erişti. Şems ona sevgili oluş halinden bahisler açtı. 
Şems dedi ki: İç âlemden ilerisin, ama şunu duy ki, ben, iç âlemin de içiyim. Sırların sırrıyım, nurların nuruyum ben. 
Diri sevgi, tapımda ölüdür... Şems onu öyle şaşırılacak bir âleme çağırdı ki, o âlemi ne Türk rüyasında gördü, ne Arap. Üstad şeyh, yeni bilgi beller bir hale geldi; her gün huzurunda ders okuyordu. Sona erişmişti, işe yeni baştan başladı. Kendisine uyuluyordu, bu sefer o, Şems'e uydu. 
Yokluk bilgisinde olgundu, fakat Şems'in ona gösterdiği 


bilgi, yepyeni bir bilgiydi.” 


Bu hadiselerin en yakın tanığı Sultan Veled'in anlattıkları, Hz. Şems'in gelişiyle Mevlâna'ın yepyeni bir öğrenme daha doğrusu tecrübe edinme eylemi yaşadığını çok güzel aktarır. Evet Mevlâna yokluk bilgisinde, yani tasavvufi ilimlerde olgundu, ancak Şem»'le birlikte o güne kadar hep kendinden öncekileri takip eden tasavvuf anlayışını terk ederek, gerçek benliği keşfetmek için, “içe”, hatta Sultan 


Veled'in ifadesiyle “için de içine”, dönerler. 
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Hz. Şems de uzun zamandır yalnızdı. Oradan oraya savrulmaktan gönlü ve bedeni yorulmuştu. Ruhundan, dilinden anlayacak bir dostun yakınlığına muhtaçtı. Allah'a bunun artık gerçekleşmesi, ruhundaki fırtınayı paylaşacak bir arkadaş nasip etmesi için dualar ediyordu. Yorgun gönlünü bir başka ruhta dillendirmek, dinlendirmek, kendini bir başka ruhta seyretmek istiyordu. 


Tıpkı Mevlâna gibi zamanın bütün ilimlerine vâkıf olan Hz. Şems, bir zamanlar Ebubekir Sele-baf'ın yani “sepet ören” Ebubekir'in dervişiydi. Tasavvuf öğretisini, tasavvufun inceliklerini ondan öğrenmişti. Fakat zamanla Şems öyle bir makama ulaşır ki, hiçkimse onun dizginlerini elinde tutamaz. 
Hayatın sırları, insanın mahiyeti konusunda öylesine derinleşir, kendini geliştirir ki kimseyi kendine rehberlik yapacak düzeyde bulmaz. Ta ki Mevlâna'ya kadar... Hz. Şems'in sohbetlerinin yazılmasından meydana gelen Makâlât adlı kitapta, Şems'in (k.s.) ağzından şunlar nakledilir: 


“Benim sepet örerek geçinen Ebü Bekr adlı bir şeyhim vardı, olgundu; fakat bende bir şey vardı ki, o, bunu göremiyordu. O yüzden şeyh aramak için yollara düştüm ve nihayet Mevlâna'yı buldum.” 


Hz. Şems yaş itibarıyla Mevlâna'dan bir hayli büyüktür, bazı kaynaklarda aradaki yaş farkının 22'yi bulduğu söylenir. Bazılarında ise Mevlâna'nın kırklı yaşların sonlarında olduğu, Şems'in ise ellisini çoktan aştığı yazılıdır. 
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Hz. Şems ve Mevlânâ birbirlerine baktıklarında aynı ruh iklimini taşıyor olmanın cazibesini hissetti. Birbirlerine doğru durmaksızın sürüklendiler. İki insan bütün insanları bir kenarda bırakıp yeniden var olmanın, yeniden doğuşun sihirli formülü aşkın hallerine, aşkın yollarına düştü. İki insanın tek varlık olmayı keşfinden doğan aşkları, aslında insanlık macerasının ulaşabileceği zirve noktayı görme coşkusuydu. Görünüşte iki insanın hikayesi gibi görünen olay, evrensel hatta evren üstü bir varoluş yolculuğunun hikayesiydi. 


Varlığını keşfettikleri bu fizik ötesi gerçekliği, birbirlerinin varlıklarında vecd ile temaşaya başladılar. Küçücük dünyaları, daracık Konya'dan, Şam'dan, Horasan'dan, Çin'den, Bizans'tan ibaret olanlar için garip bir olaydı bu yaşanan. Ama Mevlâna'ya duyulan saygı ve güven öylesine büyüktü ki halk, Şems'e temkinle yaklaşsa bile, uzunca süre yaşananları geride durarak seyretti. 


Hz. Şems'in Mevlâna'ya ilk nasihati, derin iç anlayışın ortaya çıkması için dışarıya karşı sağır olmasını istemek olmuştur. (Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş, 5.42) 
Dışarıdaki dünya, sınırları olan dünya, yalnızca bir yanılsamadır. İçte keşfedilen sınırsız ve yaratıcısının yüzüne dönük dünya ise gerçek dünyadır. Dışarıda öğrenilen bilginin, alınan eğitimin işe yaramadığı bir dünyadır orası ve dışarıdaki sahte gerçeklikten temizlenmek gerektir. Aşkın 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bütün hallerini görmek, tecrübe etmek, ancak o dünyanın içeride bıraktığı kiri, pası, tortuyu söküp atabilirdi. Aşk, Allah'a duyulan aşktır, ancak kulları üzerinde tezahür eder. 
Aşk tabiatta herşeye sinmiştir. Herşey aşk ile var olmaktadır. İnsanı gerçek dirilişe ulaştıracak, insan-ı kamil kılacak tek vasıtadır aşk. 


Yalnızca Allah'ın kalplerinde doğurduğuna teslim olarak, ağızlarından ve kafalarından değil, kalplerinden dökülenlerle konuşarak, konuşmayıp susarak, secdelerde sabahlayarak, âlemi tek vücut görüp o vücüda sema ile kapılarak günler ve gecelerce süren bir dostluk, bütün nazarları hiçe sayarak hızla yaşanmaya başlar. Dönen âlemin içinde bir zerre, bir nokta, bir yok olarak var olmanın coşkusu, alır götürür ikisini de. Birbirlerine karışıyor, birbirlerinde eriyor, birbirlerinin ruhlarına ayna tutuyorlardı. 
Onlar aşkta duydukları lezzetle, mihneti, derdi , yakını, akrabayı, dünyanın yalan ve dolanını görmez olmuşlardı. 
Aşk uğruna, her türlü bağdan kurtulmalıydı. Aşk, bu dünya 


sakinlerinin aklıyla diliyle kavranması imkansız bir şeydi. 


“Aşk çalgıcısı, semâ vaktinde şunu çalar: Kulluk bir bağdır, efendilik baş ağrısı. Şu halde aşk nedir? Yokluk deryası! 
Aklın ayağı orada kırıktır.” 


Hz. Mevlâna ve Şems iki Tanrı aslanı olmuştu. “Dünya aslanı av ve rızık arar, Tanrı aslanı ise hürlük ve ölüm” (Mesnevi). Hürlük, varlık, ölüm... Artık birlikte yanmaya, aramaya, adamaya koşacaklardı. Bu dünyadan kendilerini azad etmişlerdi. Yasalar yoktu, kurallar yoktu, otorite yoktu. 
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Yoklukta özgürlük vardı. Susadıkları, aradıkları şey ruhların özgürlüğüydü. Ne şeyh vardı ortada, ne mürit... Kimse kimseye eğilmeyecek, birlikte yalnız Allah'ın huzurunda eğileceklerdi. Şems yalnız bir ateş getirmiş, Mevlâna (k.s.) zaten var olan yanma istidadıyla alev alıp tutuşmuştu. Allah'ın nefsinden üflediği o sır dolu varlığı keşfetmek için, çamur bedene birlikte açılan bir savaştı bu. Artık kolkola girilmiş, dünyayı hatırlatan her şeyin yüzüne kapılar çarpılmıştı. 


T. 


Halk bu buluşmadan çıkan kıvılcımları, elektriği görmüş ve sersemlemişti. Yıllardır her istediklerinde kolayca huzuruna vardıkları efendileri, şeyhleri, üstadları Mevlâna, kat kat kilitler arkasında ve daha dün dünyasına giren bir yabancıyla baş başaydı. Onu göremiyorlar ve kendilerini terk edilmiş, unutulmuş, yalnız bırakılmış hissediyorlardı. 


Hz. Mevlâna ve Şems çilehanede inzivaya çekilirler. 
Yaşadıkları keşfin sarhoşluğu ile yemeyi, içmeyi, uykuyu unutmuşlardır. Mevlâna'nın eşi Gevher Hatun, eşi için endişeleniyor, küçük kafesten içeri yemek bırakıyor ama günler sonra hiç dokunulmamış yemeği geri alıyordu. 
Onlar bütün bildiklerini, aklı, zaman ve mekanı dışarıda bırakmış, hiçlikte kaybolmuşlardı. 


Tam iki ay boyunca içlerindeki saf, dokunulmamış cevher ortaya çıksın ve artık gözlerinden onun ışıltısı yayılsın 


ve alemi yalnız o nur, Allah'a ait nur aydınlatsın diye 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kendi yokluklarına ve yokluktaki tek varlık olan Allah'a yöneldiler. Bu tam anlamıyla farklı bir boyuta geçişti. Ve burada farklı konak noktaları ve rızıklar vardı . O boyutun, o âlemin rızkları bizzat yaratıcı eliyle onlara ulaşmış ve iki ay sonunda vücutta dolaşan bütün duyular, düşünceler temizlenmiş, adeta damarlarında kan yerine aşkın bizzat kendisi akmaya başlamıştı. Bu süreçte yaşadığı değişimi Hz. Mevlâna şu beyitlerde mükemmel anlatır. 


“Halk böyle olmaması gerek diyor. Ben de böyle değildim, fakat ne yapayım, beni bu hale o getirdi. 


Önce küpümü kırdı, sirkemi döktü, bana ziyan ettirdin 


diye feryat ettim. 


O bir tek küpün yerine yüz tane can küpü ihsan etti de beni sevindirdi. 


Beni bela ve fitne tandırına attı, ekmek gibi pişirdi, yüzümü kıpkırmızı bir hale soktu. 


Elinden ok gibi uçtum, el attı bana, büktü, yay haline getirdi beni. 


Gökyüzünü de şükürlerimle doldurayım, yeryüzünü de. 
Yeryüzüne benziyordum, gökyüzü gibi yüceltti beni. 


Dünya hikayemle dolunca can gibi, şu dünyada gizledi beni. i 


Dile benziyordum, gönülle birleşmiştim; gönül sırlarını bildirdi bana. 
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Dilim kan döker bir hale gelince de kılıç gibi aldı beni, taktı beline. 


Yeter, ey gönül, yeter. O merhametli sevgilimin yaptıkları dille anlatılmaz ki. 


Ben, dünyanın iki gözünden de gizliydim, nasıl oldu da Tebrizli Şems, beni ortaya çıkardı.” 


(Divan-ı Kebir) 


Nihayet iki ayın sonunda çilehanenin kapıları aralandı. 
İçerden çıkanlar geride bir kabuk bırakmış, adeta kozasından çıkan kelebek gibi bambaşka bir varlık olmuşlardı. 
Hz. Şems zaten rahatsız edici, tehlikeli bir adam olarak kabul edilmiş ve kalplere öfke ve kin tohumları serpilmişti. 
Ama ya büyük üstad, Kutbu'l-Arifin olan, kalplere huzur ve sükün bahşeden o seçkin insana ne olmuştu. Adeta iradesini yitirmiş, kontrolünü kaybetmişti. 


İnziva sırasında halk, daha önce de inzivaya çekilen şeyhlerinin, çıktığında yine İplikçi Medresesi'ne koşacağını, yine müritlerini toplayıp vaaz ü nasihat edeceğini, yine şeriatla ilgili müşkülleri halledip, siyasi münasebetlerini sürdüreceğini ümit ederek beklemişlerdi. Oysa kapıdan dışarı çıkan bembeyaz yüzlü adamın; Mevlâna'nın çehresinde, o güne kadar görmedikleri bir ifade vardı. Sanki onları hiç tanımamıştı, sanki onlara günlerce, aylarca, gece gündüz demeden ilim ve irfan dağıtan adam o değildi. 
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Yüzü yalnız Hz. Şems'e dönüktü. Ne yöne baksa Şems vardı. “İnsan gözden ibarettir. Geri kalanı bir deridir. Göz de, dostu gören göze derler. İnsan dostu görmeyince kör olsun, daha iyi. Böyle adam Süleyman bile olsa, karınca 


ondan yeğdir.” (Mesnevi) 


Oartık yalnız dostu görebiliyordu. Dostu, Şems'te görüyordu. Oğlu Sultan Veled'in ifadesiyle; büyük alim kendisinimükemmele ulaştırma yolunda çırak olmuştu. Hz. Şems 


Makâlât'ta ikisinin rolünü şöyle anlatır: 


“Şimdi dalgıç Mevlâna'dır cevahir tüccarı da ben, yani Şemseddin Tebrizi, Tanrı bereketini sonsuzlaştırsın. İnci de ikimizin arasındadır. Diyorlar ki: “İnciye giden yol, sizin aranızdadır. Biz ona yol bulalım. ‘Evet dedim, ‘Fakat yol budur: Ben size bir şey verin demiyorum, ben Tanrı yoluna 


gelin diyorum”.” (Makâlât) 


Hz. Mevlâna ve Şems, paylaştıkları ilahi tatla bir ritm yakalamışlar, kendi yörüngelerinde semâya başlamışlardı. Büyük Mevlâna dostu Annemarie Schimmel şöyle der: “Mevlâna'nın bütün eserleri Allah'ın, sevgilinin ve aşkın sırrı etrafında dâimi bir dönüştür, ifadesi imkansız olanı sözle ifade cehdidir. Mevlâna Celâleddin Rümi, hiçbir zaman kelimelerin, “semâvi elma ağaçlarının kokusu”n- dan fazla bir şey getirecek durumda olmadıklarının şuurundaydı. Ona, yaratıcı aşkın sırrını birazcık aydınlatmak için uygun görünen yegâne çare müzik ve semâ idi” (Ben 


Rüzgarım Sen Ateş, Annemarie Schimmel) 
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O çağda müslüman doktorlar müzikle tedaviye büyük önem veriyorlardı, kendilerini manevi hekim olarak gören mutasavvıfların da aynı düşünceyle müziği ve semâyı, çağın buhranlı günlerinde hastalanmış ruhların tedavi ve terapisinde kullanmış olmaları muhtemeldir. Müzik ve sema, arayışların, yalnızlıkların, hasretlerin acısını dindirmiş, ruhları dinlendirmiştir. Hz. Mevlâna ve Şems içinse, dayanılmaz aşk ağrısının tek yatıştırıcısı olur. 


Semâ hareket demekti, aşk hareket demekti, hayat hareket demekti. Aşk her an başka bir hâl içinde yenilenmek demekti. Yaratılmış olan her şey bu harekete kaptırmıştı kendini. Bütün mevcudat, zerreden feleklere kadar her an döne döne yenileniyordu. Her şey semâ ediyordu. 
Hiçbir şey, hiçbir an aynı kalmıyordu. Allah her an başka bir iş üzerindeydi. Mevcudatta muntazaman değişimin, yeniden yaratılışın coşkusu, kıpırtısı, heyecanı süregidiyordu. Her an, her işaret bir vahiydi. Hayatın durgun sularına, uyuşukluğuna, mahmurluğuna kendini kaptırmış olan ehl-i dünya, böylesi bir vahyi sezemez, göremez, şifreleri çözemezdi. Hz. Şems ve Mevlâna bu sırra ermiş, mevcudattaki her işareti kalplerine indirilen bir vahiy kabul etmiş , imanlarını birbirlerinde pekiştirmişlerdi. Bir sohbet sırasında Şems'in (k.s.) imanı kendi kalplerinde değil de, başkalarının eserlerinde sözlerinde arayanlara şöyle bağırdığı rivayet edilir: 


“Ne vakte dek şunun, bunun sözlerini nakledeceksiniz? 
Ne vakit kendi kitabınızdan söz söyleyecek, ne zaman ‘Rabbim kalbime dedi k? diyebileceksiniz.” 
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9. 


Hz. Şems'in fevri davranışlarına, öfke dolu sözlerine, ani çıkışlarına duyulan tepkiler büyümeye başlar. Hele Mevlâna'larının Şems'in her sözünü emir bilip sorgulama- dan yerine getirmesi, herkesi çileden çıkarmaktadır. Ama Hz. Şems, Mevlâna'nın bu içsel yolculuğunda mesafe kat etmesine engel olacak her türlü dünyevi kaygıyı, vehmi, kökünden kazımaya çalışıyordu. Hz. Mevlâna bu konuda Şems'e öylesine güveniyordu ki, buyruklarına huzuru kalple teslim oluyor; neden, nasıl, acaba gibi şüphe çağrıştıracak soruları aklına bile getirmiyordu. Nefsi dünyalık itibar kazandırıcı tuzakların elinden, tenin bitmek tükenmek bilmeyen ihtiyaçlarından, yapışkan alışkanlıklardan kurtarmak, hür bir insan olmanın ilk şartlarındandı. Hz. 
Mevlâna, Şems'in ellerinde bir kuş gibi hür olmayı öğreniyordu. Uçmasını engelleyen bütün ağırlıklarını hiçlik boşluğuna atıyordu. Ruhu örten, gizleyen, nuru saklayan libaslardan sıyrılıyordu. Bu halin en ciddi sembolü, üzerinden hiç çıkartmadığı ulema cübbesini de çıkarıp aynı boşluğa bırakması oldu. Ulema cübbesini sırtından atıp başına keçeden yapılma basit bir külah geçirmişti. Bu taka- nın ölmeden öldüğünü simgeleyen bir başlıktı. 


Yakınları, arkadaşları, dostları, müritleri, gizledikleri endişelerini seslendirmeye, dillendirmeye başladılar yavaş yavaş. Mevlâna onları hepten terk mi etmişti? Çobansız kalmış sürü gibi nereye gideceklerini bilemiyorlardı. 
Hatırı sayılır kişiler araya konuluyor, elçiler gönderiliyor, 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Mevlâna'da bir anlayış nişanesi, bir insaf işareti arıyorlardı. Tasavvuf geleneğine göre nefsin terbiyesi, şahsiyet gelişimi, ancak büyük şeyhlerle birlikte bulunarak gerçekleştirilebilirdi. Tek beslenme kaynakları, tek moral güçleri olan Mevlânâ'ya bu yüzden yalvarıyor, “Kendine gel, eski Celal ol, bu garip adamı başından sav, medreseye dön” diyorlardı. Mevlâna ise gelenlere şu anda yalnız Allah'a ve Şems'e karşı mes'ul olduğunu söyleyip, “Celal'i mezarlıkta arayınız” diyordu. 


Mevlâna'nın oğlu Sultan Veled, bu esnada halkın içinde bulunduğu psikolojik gerginliği İbtidânâme adlı eserinde uzun uzun anlatır: “Hepsi de kınamaya koyuldu. Gerçekten haberleri olmayan ve bir sürüye benzeyen o müritler, birbirlerine; “Neden Şeyhimiz onun gibi birisine kapılsın da bizden yüz çevirsin? Hepimiz kişizadeyiz, ona kuluz, köleyiz, aşığız. Bizce onun Tanrı mazharı olduğunda şüphe yok. Ondan birçok keremler gördük. Gördüklerimizi az kişi görmüştür. Her kulak öyle sözler duyamaz. Doğan kuşu gibi avlandık, ona birçok avlar getirdik. Mevlâna bizim yüzümüzden tanındı. Dostu sevindi, düşmanı kahroldu. 
Bu böyleyken, kim oluyor bu Şemseddin ki, şeyhimiz ona kapıldı, yüzümüze bile bakmıyor. Artık yüzünü göremez olduk. Büyücü müdür nedir? Sihirle kendisini Şeyhe sevdirdi. Ne aslı belli, ne nesli. Nereli olduğunu bile layığıyla bilmiyoruz. Halk vaazdan mahrum oldu, kutlu talihimiz döndü” 


Onlar bu sözlerle ilgilenmiyor, bu sözlere kulak asmıyorlardı. Zaten aşılması, verilmesi gereken sınav da dışarıdaki görülen ve duyulan âlemi umursayıp umursamama sınavıydı. Bunlardan en çetini Şems'in, Mevlâna'dan şarap testisini çarşı ortasında başının üstünde taşımasını istemesi olmuştur. Bir insanın bütün itibarını, haysiyetini kaybetmeyi, toplum nazarında küçük düşürülüp, bakışla, sözle tacize uğramayı göze almasını gerektiren bir sınavdı bu. 
Ama Mevlâna, nakledilen odur ki, bu endişelere kapılmadan çarşıya koşar ve halkın taaccüp ve hayret dolu nazarları arasında şarap testisini Şems'e getirir. İslam'ın izzet ve şerefini koruyan adam, çarşı ortasında döke saça şarap testisi taşıyordu. Bu gerçekten göze alınması çok ağır bir sınavdı. Bu ve bunun gibi, sosyal baskıları kırmak, görüntüyü aşmak, korkulardan arınmak yolundaki imtihanlar birbirini izledi. İnsan yalnızca Allah'tan sakınmadıkça hakiki imana eremezdi. Bunun dışında duyulan en ufak endişeler dahi kalpdeki siyah noktaları arttırır ve kalbi köreltirdi. 
Şems ise Mevlâna'nın kalbini saf bir ayna kılmaya ve orada alemler kurmaya çalışıyordu. Fakat bu sembolik olayların dozu yükseldikçe içten içe kızışan, kaynayan, zevahire kapılan insanlar, Hz. Şems'e alenen saldırmaya başladı. 
Hatta yüzüne karşı söven, kılıçlarına davrananlar oldu. 
Hz. Şems'in Konya'yı terk etmesini hatta Şems'in ölmesini 


isteyenler vardı. 


Giderek iş çığırından çıkmaya başladı. Hz. Şems dışarı çıkamaz olmuştu. Hayatı tehlikedeydi. Huzuru kalmamıştı. Bir gece ansızın, geldiği gibi kimseye görünmeden, 


Mevlâna'ya duyurmadan ortadan kayboldu. 
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10. 


Şems'siz bir hayat olabilir miydi? Mevlâna artık Şems'siz olabilir miydi? Hava kadar, su kadar muhtaçtı ona. Şems yıllarca beklediği kurtuluş muştucusu, gönlünün Hızır'ıydı. 
Onun işlerindeki sırrı, ancak o bilebilirdi. Hızır'la yolculuğa başka kimin aklı ve gönlü dayanabilirdi ki... Şems gönlünün Yusuf'u olmuştu. Ne zahmetlerle kuyudan çıkardığı Yusuf'u... Onun güzelliğini ancak Yakup bilebilirdi. 
Nereden bilecekti ki kardeşleri... İşte atmışlardı onu yine 


kuyuya. 


Hz. Mevlâna tarifsiz bir acıya gark olmuştu. Sadece bir dostu değil, benliğini kaybetmişti. Hz. Şems vasıtası ile katedeceği bir yol vardı. Ve o yolun tam ortasında bir başına kalakalmıştı. Bu yoldaki rehberini, arkadaşını yitirmişti. 
Nereye gideceğini, ne yapacağını şaşırmıştı. Şems'e ihtiyacı vardı. Böyle bir yokluğa böyle bir yitişe hazır değildi. 


Şems gidince üstadlarına, şeyhlerine yeniden kavuşacaklarını, herşeyin yine eskisi gibi olacağını zannedenler, bu çökmüş adam karşısında aciz ve çaresiz kaldılar. 
Şeyhlerinin gözlerindeki ışık sönmüş, yerine boş, sabit ve anlamsız bir bakış yerleşmişti. Ne gecesi kalmıştı, ne gündüzü. Kafasında tek bir düşünce vardı: “Onu bulmak, Şems'e yine kavuşmak...” 


Öğrencilerine Konya'nın altını üstüne getirtti. Her köşe bucak arandı. Kendisi tekrar tekrar odalara, dolaplara baktı. Ne yaptığını bilmez bir haldeydi. Yalnız şuursuzca 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arıyordu. Acı içinde etrafındakilere Şems'e yaptıkları insafsızlıkları hatırlatıyor, onları suçluyordu. Evet Mevlâna için Şems'in ne anlama geldiğini anlayamamışlardı. Şimdiyse onu kimse teselli edemiyordu. 


Hz. Mevlâna, beşeri sevgilerin çok fevkinde ulvi bir sevgiyi Şems'in görüntüsünde yakalamıştı. Aşması gereken son görüntü Şems olacaktı. Ancak şu anda bu görüntü onun tek güç kaynağı, tek aşk kaynağıydı. Zaten aşksız kalp, ölü bir kalpti. Cansız kuru bir yapraktı. Canların öz suyuydu aşk. Tek ve gerçek var olma, yalnızca aşkın içinde var olmaydı. Bu aşk, nefsin emellerine oyuncak olmuş bir aşk değildi. Bu aşk, nefsin ruh üzerinde kurduğu bütün tuzakları yok edip, sıfır noktasına, hiçlik noktasına, yokluk noktasına yükselip yeniden doğmak üzere, aşkta doğmak üzere yaşanan simgesel bir aşktı. 


Kalbini aşkın hararetiyle yanmaya bırakmış olan Hz. 
Mevlâna, artık bu harareti, bu susuzluğu dindirecek kaynaktan mahrum kalmıştı. Sonunda çilehânede inzivaya çekilir ve halktan büsbütün elini çeker. Duyduğu ızdırapla kendi kendine bir çocuk gibi çaresiz göz yaşları dökmeye, dilinden yakıcı hasret şiirleri akmaya başlar. O güne kadar bir misal olsun diye şiire başvurduğu olmuştu ama böylesini ondan hiç duymamışlardı. Aşk, varlığını öylesine yakıyordu ki cezbeye kapılıyor, ancak böylelikle ruhunu bir parça sağaltıp rahatlayabiliyordu. Bu yakıcı, kavurucu şiirler, çevresindekileri de tesiri altına alıyor, şiirler elden ele dolaşıyordu. Hz. Mevlâna bu dönemde yazdığı şiirlerini “Hamuş”, “Sessiz” diye imzalar, sonradan “Divan-ı Şems” 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adını verdiği eserine alır. Bu şiirler Mevlâna'nın Şems'e (k.s.) 
kavuşma iştiyakını ve çaresiz çırpınışlarını çok iyi anlatır. 


“Ey dinin övündüğü Tebrizli Şems, bir kere daha şu seferden dön, gel Allah aşkına. Biz tek bir aşka, senin aşkına tutulmuşuz, yalnız o aşkla oyalanmadayız.” (Divan-ı Kebir) 


“Tellal, nerde bir topluluk varsa şöyle bağır: Hiç kaçmış bir kul gördünüz mü?” (Divan-ı Kebir) 


“Gel gel ki ayrılığınla ne akıl kaldı, ne din. Şu yoksul gönülden karar da gitti, sabır da.” (Divan-ı Kebir) 


Bu ayrılık bir tarafıyla bir dersti. Hz. Şems onu görüntüler dünyasından azad etmeye çalışıyordu. Şems'in görüntüsü üzerinden duyulan bu ilahi aşkta da bir gün, Şems'in görüntüsü kalkacak ve hakikat ayan beyan olacaktı. Ama hakikate adım adım yükselmek, basamakları birer birer çıkmak gerekiyordu ve henüz Şems'e ihtiyaç duyduğu basamakları tamamlamamıştı. Ancak bu ayrılık gösterdi ki, Hz. Mevlâna eski benliğinden, toplumsal rolünden, adından ve itibarından tamamıyla vazgeçmiştir. 


Sonunda Mevlânâ'nın kararlılığını, çıldırtıcı sessizliğini gören halk, onu hepten kaybetmektense pişmanlıklarını arz ederek geri adım atmaya karar verirler. Aralarından bir sözcü olup biten taşkınlıklar için özür dileyip, eğer Şems dönerse onu kabul edeceklerini bildirirler. 
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Il. 


Hz. Mevlâna'nın nisbeten sakinleştiği, kendini musiki ve semâ ile teskin etmeye çalıştığı günlerden birinde Konya'ya bir mektup ulaşır. Mektup Mevlâna'ya idi ve Şems'ten geliyordu. Hz. Şems iyi olduğunu ve Şam'da bulunduğunu bildiriyordu. Mevlâna'nın yüzüne aylar sonra bir aydınlık gelir. 
Nihayet bu güneş tutulması bitecektir. Oğlu Sultan Veled'i çarçabuk topladığı yirmi kişilik bir heyetle Şam'a gönderir. 


Zaman, Şam'a doğru uzayıp gidiyor, Konya'da zaman geçmiyordu artık. Mevlâna gözlerini ufka dikip beklemeye koyuldu. Yüreği eski günlerin hatıralarıyla dolup taşarak bekledi... Bekledi... Sultan Veled, Şam'da Şems'i buldu ve ona Mevlânâ'nın özleyiş dolu satırlarını sundu. Bu zaman zarfında Mevlâna coşkusunu, heyecanını, bekleyişini yine şiirlere döküyordu. Daha doğrusu şiirler onun ağzından dökülüyordu. Bu şiirlerin harareti Şam'ı yakıp kavuracak cinstendi: 


“Yollara sular serpin, işte sevgili geliyor. 

Bahçeye müjde verin, bahar kokuları gelmede. 

Sevgiliye, o ayın on dördüne yol verin, 

Nurlar bağışlayan yüzünden ışıklar saçarak geliyor. 

Yeryüzü gökyüzüne döndü, cihana bir velveledir düştü, 

Amber ve misk kokmada; sevgilinin sancağı erişmede. 

Bağa bir parlaklıktır geldi, adeta göze sahip oldu, ışıklandı. 

Gam bir yana kaçıyor, ay kucağımıza doğuyor. 

Bahçe selam veriyor, selvi ayağa kalkıyor, 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Civarımıza gelirsen bil ki huyumuz susmaktır; 

Çünkü sözlerimizden toz kopmadadır, toz. 

Ey Şemseddin, senin güzel gözlerin için canım pusudadır. 

Geceleri uykum, huzurum gitti, fakat karar ve istirahat günü gelmede.” 

Klasik şiirin mazmun dünyası içinde tasvir edilen Şems, aslında oldukça yaşlı bir insandır. Fakat klasik şiir geleneğinde anlatılacak kişi, yaşı, cinsiyeti, mevkii ayırt edilmeksizin ortak mazmunlar ile anlatılır. Şems'in görüntüsü Mevlâna için metafizik bir değerdir. Yoksa onun ay yüzü, yahut güzel gözleri yoktur. Hz. Şems, Mevlâna için metafizik boyuta geçmenin sembolüdür. Şems'le birlikte âlemler keşfetmekte ve bu âlemleri henüz bir başına görmeye kudret yetirememektedir, Şems'in gözlerine, Şems'in görüşü- ne, gördüklerini paylaşmaya ihtiyacı ve iştiyakı vardır. Bu hasret, Şems üzerinden o metafizik, o ilahi boyutadır. 


Ve ufukta Şems (k.s.) göründüğünde üzüntüler, kederler uzaklaşıp gitti. 8 Mayıs 1247'de Şems'in kıvılcımlar saçan meydan okuyucu gözleriyle Mevlâna'nın ayrılık hüznüyle çökmüş gözleri tekrar buluştu. İki dost, iki büyük okyanus tekrar kavuştu. Şems'i karşılayanlar arasında beyler, müritler, fütüwet erleri hazır bulundu. Mevlâna hepsini bağışlamış, onlar da pişmanlıklarının göstergesi olarak Şems'in karşılanmasında hazır bulunmuşlardı. Aslında bu onlar için çok zordu. Şeyhleri, üstadları Mevlâna için Şems'i yeniden kabullenmeye çalışacaklardı. 


Mevlâna Celâleddin Rumi 


Hz. Mevlâna, Şems'in daha önce yaşadığı tatsız olayları tekrar yaşamasını istemiyordu. Hz. Şems halktan uzak dursun istiyordu. Ama Şems eski pervasız, fevri, aşağılayıcı tavırlarından geri durmuyordu. Mevlâna (k.s.) bir an bile nezaketi elden bırakmazken, o gayet rahat bir şekilde doğru bildiklerini söylemekten, etrafındakileri rahatsız etmekten, onların doğrularını sarsmaktan çekinmiyordu. Halkın şekilci inancını eleştiriyor, acımasız sözler sarf ediyordu. 


Makâlât'ında Hz. Şems, halkla diyalogunu şöyle anlatır: 


“Mevlâna'ya açık söyledim: Ben onların önünde konuşurken sözlerimi kendilerine anlatamıyorsam bari sen anlat onlara. Benim ulu Tanrı'dan bir fermanım mı var ki, o aşağılık uydurma şeyleri onlara anlatayım. Ben işin aslından, temelinden bahsediyorum, onlara zor geliyor. 
Halbuki ona benzer başka bir asıldan bahsederken de sözün üstünü örttükçe örterim; kapalı konuşurum. Ta ki 


sonunda her söz başka sözün üstünü kapatsın. 


Hak bahsinde Mevlâna hiç kapalı konuşmaz. Çünkü onunla çok derinlere daldım, ona her şeyi açıktan açığa anlattım. Bu nasıl olur? Mevlâna konuşmaya başlayınca kabul ederler, özür dilerler, dervişçe başlarını eğer giderler.” (Makâlât) 


Mevlâna da, Şems de okyanustu. Ama birinin suyu acı, birinin tatlıydı. Şems yok etmeye, yıkmaya gelmişti. O yok edecekti ki, Mevlânâ yeniyi o yokluğa imar etsin. Tutunacak 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dallar kırılmalıydı ki, Mevlâna (k.s.) yalnız Hakk'a tutunsun. O Mevlâna'nın yolunu açıyor; yoldaki geçit vermeyen engelleri yıkıyor; dikenleri, ayrık otlarını kökünden temizliyordu. O bütün evreni saracak bir sevgiye yer açıyordu. 
Onu sıradan bir insan gibi yargılamak haksızlıktı. Onu günün değer yargılarıyla mahkum etmek yanlıştı. Mevlâna da elbet bunu çevresine anlatmaya çabalamış, “o bizim ölçülerimizle değerlendirilemez” demişti. 


Hz. Mevlânâ, yaşadığı devrin fevkinde bir şuur düzeyinde olanların (Allah'ın veli kullarının) halk tarafından yanlış anlaşıldığını, Mesnevi'de yer alan “doğanın viranede baykuşların içine düşmesi” hikayesinde çok açık anlatır: Bir anlık gafletle, padişah kollarına alışık olan doğan, baykuşların yaşadığı viraneye düşer. Baykuşlar; “doğan yerimizi yurdumuzu almaya geldi” diye onun üzerine hücum ederler. Doğan; yerinin padişah kolu olduğunu, onların yerinde yurdunda gözü olmadığını ne kadar anlatmaya çalışırsa çalışsın, baykuşlar saldırılarına devam ederler. Doğan onlara varlık şuurundan bahseder, onları doğanlaşmaya, padişaha sevgili olmaya davet eder. Şems bir doğana benziyordu. Doğan gibi yırtıcı ve keskin bakışları, hakikati anlatsa da halkı korkuya ve endişeye sevk ediyordu. 


Mevlâna, Şems'in tekrar gitmesini gerektirecek bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapmaya çabalıyordu. Şems'e daha yumuşak olması için yalvarıyor, ama o, “Onları tatlı sözler ve iyi davranışlarla memnun etmek benim görevim değil. Ben güneşim insanları yaktığım için nasıl suçlanabilirim” diyor, üslubunun değiştirilemez oldugunu anlatan sözler söylüyordu. O sözü eğip bükmüyor, doğrudan konuşuyordu. Bu durum en alt sınıftan en üst sınıfa değin herkeste bir tepki doğuruyordu. 


Bu gerginliğin ortasında beklenmedik bir olay gerçekleşir. Hz. Mevlâna, Şemvs'i evlatlığı Kimya ile evlendirir. 
Bu evlilik belki Şems'in evli barklı saygın bir insan olarak bilinmesini temin etmek için, belki de Şems'i Konya'ya bağlamak içindi. Ancak kaynaklar Şems'in Kimya'yı çok sevdiğini fakat evlilikten kısa bir süre sonra Kimya'nın vefat ettiğini nakleder. Bu ölüm, Hz. Şems için çok sarsıcı 


olur. Eskisinden daha taşkın ve asabi bir hale bürünür. 


2. 


Mevlâna'nın oğlu Sultan Veled, babasının çizgisinde ilerleyen, onun emirlerinden ayrılmayan, her zorlukta ona yardıma koşan hayırlı bir evlattı. Babasına hizmette asla kusur etmedi. Öyle ki babası, Şems'i Şam'dan alıp getirmesini söylediğinde derhal yola çıkmış, Şems'i bulup dönmeye ikna etmiş ve yolculuk boyunca Şems'in atının yularından tutup bütün ısrarlara rağmen ata binmemiştir. 
Bütün yolu, babasının Şems'e olan sevgisi ve bağlılığına hürmeten yürüyerek aşmıştır. 


Hz. Mevlâna'nın küçük oğlu Alâeddin ise Sultan Veled'den çok farklı bir mizaca sahipti. Mevlâna (k.s.) iki evladına aynı ilgi ve sevgiyi gösterdiği halde, Alâeddin asi ruhlu, ele avuca sığmayan hercai bir çocuktu. Şems'e karşı 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olanlarla birlik olup babasına ve Şems'e cephe almaktan geri durmamıştı. Şems'le birkaç kez yumruklaşma- ya varan tartışmalar yaşamıştı. Babasından, evli olduğu halde ailesinden sık sık uzaklaşıyor, yakınlarını üzüyordu. 
Mevlâna'nın oğlu Alâaddin'e yazdığı dokunaklı mektuplardan birinde Mevlâna oğluna şöyle seslenir; 


“Gelip geçici vefasız dünyanın hevasına kapılmak, erlik- ten ayrılıp dostların gönüllerini yaralamaya değmez. Allah izin verir, dilerse, oğlumun gözünden aldanış perdesi pek çabuk kalkar da anlar. Çünkü at koşturduğun, atını sakladığın yerde görünen seraptır; su değil. Senin gibi çokları o yana at koşturdu. Vardıkları zaman gördüler ki orada su yok. Binek de susuzluktan helak oldu gitti; binen de anladı ki Basra yıkılmadan dizgin kasmak gerekmiş. Bunu bilselerdi, bütün ahmaklar, dizgin kasarlardı. Yapma, yapma, yapma, yapma, yapma, yapma vesselam.” (Mektuplar) 


Hz. Mevlâna, Alâaddin'in tehlikeli davranışlarının sonucundan hep korkuyordu. Çok sevdiği iki insanın birbirlerine kinle baktığını gördükçe kahroluyordu. Ama ikisi de diş geçirilemez iki kaplan gibiydi ve Mevlâna acizdi. 


12. 


Her şeye rağmen Şems ve Mevlâna için aslolan, yaşadıkları aşk haline zarar verecek her türlü etkiden uzak kalmak, heran yeni bir keşifle canlarını yeni makamlara ulaştırmaktı. Şems'le birlikteyken Mevlâna dışarıdaki acımasız sahte 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gerçeği unutuyor, zaman ve mekandan kopup bambaşka alemlerde, bambaşka bir varoluşu yaşıyordu. Ancak ikisinin dışında dondurucu bir ayaz insanların ruhlarını üşütüyordu. Şems'i kabul edeceklerini taahhüt etmiş, onu törenlerle karşılamış olanlar şimdi tekrar ayaklanmış, Şems (k.s.) hakkında acımasız söylentiler yaymaya başlamıştı. 


Hz. Şems'e karşı düşmanlık yine büyüyordu. Konya üzerindeki ağır, sıkıntılı hava artıyor, kara bulutlar gökyüzünü sarmaya başlıyordu. Konya, içindeki bu öfkeyi, bu safrayı kusmadıkça rahatlayamayacak, ortalık durulmayacaktı. 
Gönüller iyice daralmış, Şems'in gölgesi ufuklarını kaplamıştı. Tek bir düşünceleri vardı, bu gölgeden kurtulmak... 
Şems'i sürgün etmek çözüm değildi. O hayatta olduğu müddetçe şeyhleri ondan vaz geçmezdi. Eğer Şems'in varlığı ortadan kalkarsa, bu şeyhleri Mevlâna'nın da kurtuluşu olacaktı. 


Hz. Mevlâna bütün benliğini Şems'e odaklamış, Şems'te yoğunlaşmıştı. Zihninin, ruhunun sahip olduğu bütün gücü tek bir merkezde toplamıştı. Aslında tek sevgi ve tek bir sevme biçimi olduğunu, Şems, kendi varlığıyla ona öğretmişti. Bütün gayret, bütün sevgi, yalnızca Allah'ı sevmeyi öğrenmek ve kendi varlığından sıyrılıp onun varlığında bir olmak içindi. Bütün arzuları, bütün hasretleri, sevilecek tek olan varlıkta toplamak içindi. Şems bir semboldü, Şems yalnızca Mevlâna için vardı. Mevlâna ise halk için... 
Halksa o anda Şems'in Mevlâna'ya hangi kapıları araladığını, aslında Şems'in kendilerine ne kadar merhametli ve müşfik olduğunu göremiyordu. Allah gözlerini bağlamıştı. 
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“Süleyman şimdi de var ama biz uzağı görme neşesiyle onu göremiyoruz. 


Uzağa bakış insanı kör eder. Sarayda uyuyanın sarayı görmediği gibi. 

Biz ince sözlere dalmışız, onlarla uğraşıp duruyoruz. 

Düğümleri çözme sevdasına tutulmuşuz. 


Düğümleri bağlayıp çözdükçe şüpheye düşmeyi, cevap vermeye kalkışmayı uzatıp gideriz. 


Tuzağın bağını gah gah çözüp bağlayan, bu suretle bu işte maharet kazanan kuş gibi. 


Böyle kuş sahradan, çayırdan mahrumdur, ömrü düğüm açıp çözmede harc olur gider! 


Filvaki hiçbir tuzağa zebun olmaz ama günden güne kanatları tutulur, uçmaz olur. 


Bağ çözüp bağlamakla az uğraş da kanatların tutulmasın, uçmadan kalmayasın. 


Yüz binlerce kuşun kanadı kırıldı da yine o arızalı yerlerdeki tuzakları gidermedi.” 


(Mesnevi) 


Yıkılmakta olan bir devletin buhranlı günlerini yaşayan bu insanlara Mevlâna “Bizi ancak hakikat kurtarabilir.” 
diyerek maksadını anlatmak için çırpınıyorsa da, onlar zaaflarının ve vehimlerinin kontrolüne girmişlerdi bile. 
Aralarında yaşayan Mevlâna'nın ifadesiyle; Yusuf gibi iffetli, Yakup gibi sabırlı, Musa gibi sevgisiyle dağları yerinden 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oynatacak, İsa gibi ruhları dirilten, Nuh gibi hakikat kurtarıcısı bir velinin değerini takdir edemiyor, Mevlâna'yı yalnız kendileri için istiyorlardı. 


Özellikle oğlu Alâaddin, iki yıldır hayatlarına girerek kaç kuşaktır devam eden aile saygınlıklarına gölge düşüren Şems'e engellenemez bir öfke duyuyordu. Dedesi Bahâddin Veled, büyük dedesi Hüseyin Hatibi ve babası Mevlânâ Celâleddin, hükümdarların önünde eğildiği bilgi kutuplarıydı. Böyleyken nereden geldiği belirsiz hırpâni bir derviş, babasını adeta büyülemiş, adıyla itibarıyla oynamış, babasını halkın önünde küçük düşürmüştü. Gerçi ne Konyalılar yüzyüze Mevlâna'ya karşı saygıda hürmette kusur etmiş, ne de Mevlâna onlara karşı incitici bir söz söylemişti. Ama arkada kazanlar kaynatılıyor, demedik söz bırakılmıyordu. 
Böyle giderse Şems, babasını mahvedecekti. Bir zamanlar minberinden adalet dağıtan, devleti şekillendiren, büyük alimlerle sohbetler eden o koca adam, şimdi yarı meczup bir adamın peşinden koşuyordu. Halka nasihat edeceğine çocuklarla sokakta tahta at sürüyordu. Bir dilencinin önünde yerlere eğiliyor, bir museviye bir müslümandan farksız davranıyordu. Babası böyle davranmakla hem kendini, hem ailesini aşağılatıyordu ona göre. Alâaddin bu durum- dan öylesine muzdaripti ki, hem babasından hem halktan kaçıyordu. Mizacı hırçın ve mağrurdu. Tasavvuf ehlinin sadeliğinden, akl-ı seliminden uzak delice fikirlere kaptırıyordu kendini ve kim ne derse etkileniyordu. 


Hz. Mevlâna, Allah'a varma yolunda Şems'in açtığı yolda çok engeller aşmıştı. Ona öyle geliyordu ki Şems'siz yaşayamazdı. Oysa aşması gereken son görüntü Şems'ti. Gerek Mevlâna, gerekse Şems, aşklarında o kadar yüksek bir noktaya ulaşmışlardı ki bu yükseklik başlarını döndürüyordu. 
Görmek istemeseler de sorgulandıklarını, halk nezdinde yargılandıklarını ve sona yaklaştıklarını hissediyorlardı. 
Semâ'ın, musikinin, zikrin doruğuna vararak yalnızca önlerine bakıp, ileriye yahut geriye bakmak istemiyorlardı. 
Onlar anda gizli hakikati idrak etmenin tadını bozmak istemiyorlardı. Dünyada her şey için bir müddet, bir ömür vardı. Onlar bu müddetin esiri olmamanın, sonsuzluğu, evrenseli yakalamanın peşindeydi. Ölümün yalnız kabuğun soyulması demek olduğunu biliyorlardı. Ama Mevlâna aşkını artıran, aşkını heran daha güçlü alevlendiren Şems'in yanında kalabildiği kadar çok kalmasını istiyordu. 


Bir gece Şems'le Mevlâna odalarında oturuyordu. Kapı çalındı. Dışarıdan bir ses Şems'e bir dervişin saygılarını sunmak istediğini söylüyordu. Şems (k.s.), kalktı, Mevlâna'ya elini uzattı. Mevlâna o eli tuttuğunda içinde bir acı duydu, ama Şems'e gitme diyemedi. Şems (k.s.) kapıyı açtı ve çıktı. 
Mevlâna içindeki o tarifsiz acı ve boşluk duygusuyla kalakaldı. Şems o gece geri dönmedi. Mevlâna (k.s.) sabahın ilk ışıklarına değin içine doğan kötü düşünceleri teskin etmeye çalışarak duayla bekledi. Sabah olduğunda oğlu Sultan Veled'i çağırdı: “Gidip Şems'i ara, neredeyse bul ve bana haber getir” dedi. 


O gün boyunca Sultan Veled ve diğer hizmetliler Şems'i heryerde aradılar. Yoktu. Tarih1247 Aralık ayının Perşembe günü... Şems yine yok olmuştu. 
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18. 


Sultan Veled kulaktan kulağa yayılan Şems'in öldürüldüğü söylentilerini araştırmaya koyulduğunda, başlarını kardeşi Alaaddin'in çektiği bir grup müridin Şems'e pusu kurup öldürdüğünü, sonra da bir kuyuya attıklarını öğrenir. Bu öyle acı bir gerçektir ki babasına söyleyemez. Ölen Şems, öldüren evlattır. Sultan Veled bu gerçeğin babasını 


büsbütün çökerteceğini düşünerek ondan gizler. 


Bu sırada aklına ölümü getirmek bile istemeyen Mevlâna, Şem»'i ilk kaybolduğu günlerde olduğu gibi delice aramaya, aratmaya başlar. Duyguları taşmış, dilinde acı ve gözyaşı dolu şiirlerle sürekli Şems'i anmakta, her yere 


mektuplar göndermekte, “dön” diye yalvarmaktadır. 


“Sevgili, gariplik yurdunda bunca zamandır ne diye eğlenip kaldın? 


Gel artık, dön şu gurbetten yeter gayrı. Ne zaman pişman olacaksın bu işten. 


Yüzlerce mektup yazdım, yüz çeşit yol gösterdim; ya yol bilmiyorsun, ya mektubumu okumuyorsun. 


Mektubumu okumuyorsan da, ne dediğim belli zaten, 


seni çağırmadayım. 
Yol bilmiyorsan kalk, yola düş de öğren. 


Gel geri; o hapishanede senin kadrini kimsecikler bilmez. 
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Taş yüreklilerle oturma, sen, bu madenin incisisin. 


Ey candan gönülden kurtulan, candan gönülden elini yıkayan sevgili, 


ey dünya tuzağından halâs olan güzel, geri gel, sen dostlardansın çünkü.” (Divan-ı Kebir) 


Mevlâna kemâle erme yolunda yine sonsuz acılara gark olmuş, yine gafil avlanmıştı. Yalnızlığa hazırlıksız yakalanmış, eli ayağı Şemssiz tutmaz olmuştu. Bu yola birlikte girdiği arkadaşı onun gözlerinin feri, ışığıydı. Bu yol arkadaşsız tekin bir yol değildi. Ancak sadık bir dostun saf sevgisinin yansımasıyla yolunu buluyordu. Şimdi kendini yolda kalmış, sahipsiz bir çocuk gibi mahzun hissediyor, sokaklarda ağlayarak adeta annesini arıyordu. Ne kadar anlattılarsa da olmadı, Şems'siz olamam, dedi. Onu bulmaya, bu yola onunla devam etmeye ihtiyacı vardı. 


13. 


Nihayet Hz. Şems'i ilk bulduğu yere, Şam'a bizzat gitmeye karar verdi. İçinde büyük heyecanlarla Şems'i arama yolunda yollara düştü. Aramak zaten kemale ermenin ilk şartıydı. Hz. Mevlâna şuur altı bir dürtüyle hayatı boyunca aramış, tam aradığını bulmuşken, bulduğunu kaybedip, yeniden, yeniden aramıştı. Her arama bir keşifti. Keşfin kapıları yalnız arayanlara açıktı. Ne aradığını bilsin bilmesin arayan mutlaka elleri dolu dönecektir arayışından. 
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Hz. Mevlâna'nın durmaya, bir yerde karar kılmaya, iki günü bir geçirmeye, yaratma eyleminin ritminden geri kalmaya tahammülü yoktu. Şems, o büyük usta ona sürekli bu gücü taşımanın, bu elektiriği alıp vermenin sırlarını vermişti. Ama Mevlâna'ya göre daha öyle çok şey vardı ki ondan öğrenilecek. Çünkü bu bilgi hiçbir bilgiye benzemeyen, öğrendikçe çoğalan, öğrendikçe susuzlaştıran, öğrendikçe başlangıca taşıyan bir bilgiydi. Bu bilgiye Allah'ın varlığında nefsini yok etmiş bir hak aşığının gölgesinde varılabilirdi. 


Bu aşkı, bu coşkuyu, bu ateşi özleyen gönlü günlerce baş açık, yalın ayak yol yürüdü. Yolculuk tam altmış gün sürdü. Yanında yalnızca oğlu Sultan Veled ve iki deve vardı. Sultan Veled, yolculuk boyunca gerçeği babasına söylemekle söylememek arasında gidip geldi. Ama onun çektiği acıları gördükçe acılarını daha da arttırmamak için sustu.. sustu. Altmış gün neredeyse hiç konuşmadan geçti. Sultan Veled gerçeği bir şekilde Şam'da babasına anlatmak istiyordu. Şam'a vardıklarında babasını avutması zaten çok zordu. 


Şam'a vardıklarında Mevlâna yorgunluğunu unutmuş, sabırsızlığı artmıştı. Ancak Şam'da Şems'ten eser yoktu. 
Mevlâna da aslında Şem»s'i bir daha göremeyeceği düşüncesinden kaçmak için adeta aramakla kendini meşgul ediyor, Şems'in yokluğunu aramaktan bir güç alıyordu. 
Şems'ten geriye kalan tek şey yokluğuydu. Allah dışında var olan tek şey aslında yokluktu. Her şey o yoklukta başlıyordu. Yokluk başlangıçtı. Şems varlığıyla verdiği 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dersi bitirmişti. Sıra yokluğuyla vereceği derse gelmişti. 
Mevlâna bunu kabullenmekte zorlandı, hezeyanlar, tereddütler geçirdiyse de sonunda kendine söz geçirecek sözleri buldu: 


“Niçin ben veya o diyeyim ki? Ben o değil miyim ve o ben değil mi sanki? Evet her şey ondadır şüphesiz ve ben de onunlayım şeksiz... Bedenlerimiz uzaksa da birbirlerinden, vücutsuz, cansız, bir tek ışık fışkırır ikimizden... Madem ki ben oyum, neyi arıyorum?Bizzat oyum, şimdi kendim konuşuyorum. Elbette ya, zaten ben kendimi arıyordum?” 

Hz. Şems'in o güne değin verdiği bütün derslerin künhünün bu olduğunu anladı ve Konya'nın suçlu çocuklar 


gibi bekleyen insanlarına, elleri boş geri döndü. 


Hz. Şems “Seni yok etmeye geldim” demişti ilk karşılaştıklarında. Mevlâna yoktu gerçekten artık. Konya'nın müftüsü olan, Konya'nın müderrisi olan Mevlâna değildi şimdiki Mevlâna. O aşkın kıldan ince, kılıçtan keskin sıratından geçmiş, baştan ayağa nur kesilmiş, can kesilmişti. 


“Bu gün Ahmed benim, ama dünkü Ahmed değil. 


Bu gün Anka benim, yemle beslenen kuşcağız değilim ben. 


Öylesine bir padişah var ki bütün padişahlar, onu aramada; 


Bugün o padişah benim, ama evvelki gün gelip geçen padişah değilim. 


Tanrılık şerbetinden, Ben Tanrıyım sırrının kadehiyle 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Herkes bir yudumcuk, bir kadehcik içti; bense küple, varille içtim. 


Ben hacetler kıblesiyim, ben gönüller Kâbesiyim Ben o arşın mescidiyim, Cuma mescidi değilim ben. 
Saf aynayım ben, paslanmış, kararmış ayna değil 


Ben Türu Sinâ'nın gönlüyüm, kinle dolu bir gönül değilim ben. 


Ben ebedi sarhoşum; bağdan, üzümden değil, benim sarhoşluğum 


Ben can lokması yerim, can şarabı içerim, tarhana çorbası içmem ben.” (Divan-ı Kebir) 


Bu canda artık aşkın ateşinde pişmiş, olgunlaşmış öyle meyveler büyüyecekti ki onu tadanlar hakikat tılsımıyla kendinden geçecek, kendine erecek, Hakk'ı bulacaktı. 


Tllâ Dost 


l. 


Devlâna'nın hayatında en coşkun, en fırtınalı dönem kapanmıştı. Şimdi çocuğun anne karnında kendine doğru kıvrılması gibi, bir müddet kendine çekilmesi, yaşadıklarının kendini büyütmesini beklemesi gerekiyordu. O aslında gerçekten aramanın coşkunluğuyla ne bulduğunun, nereye geldiğinin farkında değildi. Kendini hep Şems'te seyrettiğinden, Şems'sizlikte kendi çıplaklığıyla yüzyüze gelmesi, kendini bu şartlar içinde anlamlı kılması gerekiyordu. Yaşadığı o aşk ve vecd dolu günlerin semeresi olacak eserlerin ortaya çıkması için bu yalnızlığa ihtiyacı vardı. 


Oysa Konya hâlâ idari, siyâsi, dini her türlü müşkülün halliiçinonunyolunuaşındırıyor; Hz. Mevlana kendi manevi ikliminin oluşumuna bırakılmıyordu. Birçok sıkıntıdan, 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acıdan sonra Mevlâna'nın bu günlerde yardımına Seyyid Burhâneddin'in halifelerinden olan Kuyumcu Selâhattin; Selahaddin Zerkub yetişir. Seyyid Burhâneddin'in maneviyatı bir kez daha Mevlâna'nın önünü açar. 


Konya'da bulunduğu bir sırada Mevlâna'nın va'zını dileyen Kuyumcu Selahaddin, yıllar önce Mevlâna'ya gelmiş ve ona intisap etmişti. Mevlâna (k.s.), Kuyumcu Selâhaddin'de diğer insanlarda olmayan bir duruluk ve sadelik görüyor, onun yakınında ve yanında olmasından huzur duyuyordu. Kuyumcu Selahaddin medrese tahsili görmüş, ciddi disiplinli bir eğitimden geçmiş değildi. Hatta bu yüzden Mevlâna'nın ona neden kıymet verdiğini anlayamayanlar vardı. Aslında Kuyumcu Selahaddin yıllarca mânevi önderlerle birlikte olmuş, onların hizmetinde bulunmuş, bu sayede müstesna bir şahsiyet olmuştu. Ancak halk Şems'te olduğu gibi ondaki cevheri de göremiyor, “Hiç olmazsa Şemseddin bilgindi. Bunun hiç bilgisi yok. Neden Mevlâna bunu büyük sayıyor, bizden fazla seviyor.” gibi Mevlâna'yı üzecek sözler söylüyordu. 


Ancak Mevlâna hazretleri, değerli olanı, cevheri görebilecek bakışa sahipti. Cehaletini fazilet olarak gören bu insanların Kuyumcu Selahaddin'in samimiyetinden, ihlasından öğrenecekleri çok şey vardı. Kendisinin de uzlete, tefekküre ihtiyacı vardı. İşte bu düşüncelerle Şems'ten sonra en büyük dostu olan Kuyumcu Selahaddin'i, Konyalıların yalnız kendisine layık gördüğü makama oturttu. Oğullarına ve müritlerine emir vererek “Bundan sonra Şeyh odur, ona uyun” dedi. 


Mevlâna Celâleddin Rumi 


Hz. Mevlâna'nın emir ve davranışlarındaki asıl gayeyi anlamakta hep geciken insanlar bu emirden de büyük rahatsızlık duydular. Ama Kuyumcu Selahaddin, içinden geldiği halkı ve onların hangi dilden anladıklarını çok iyi biliyordu. Selahaddin, kısa zamanda sağduyulu, yerinde kararları ve tatlı yumuşak yüzüyle homurdanmaları bastırdı. “Mevlâna beni herkesten üstün tuttu diye inciniyorsunuz. Bilmiyorsunuz ki, benim apaçık bir görünüşüm yok, ben bir aynayım. O bende kendi yüzünü görüyor; ne diye kendini seçmesin?” diyerek olgunluğunu ortaya koydu. Mevlâna da Fihi Mafih'de Kuyumcu Salahaddin'in aleyhinde konuşan biri hakkında şu sert açıklamayı yapar: “Bu gün ise Şeyh Salahaddin'den konuşurken: O hiçbir şey değildir, diyor. Salahaddin ona ne kötülük etti? Onun kuyuya doğru gittiğini görünce, bütün insanlara karşı olan şefkatinden, ona da: Kuyuya doğru gitme, dedi. Fakat işte bu şefkat onun hoşuna gitmedi.” (Fihi Mafih, 5.149) 


Bu arada, Mevlâna oğlu Sultan Veled'i Kuyumcu Selahaddin'in kızı Fatma Hatun'la nikahladı. Böylece aralarındaki bağ iyice güçlendi. Bu evlilik için yazdığı bir gazel ve gelinine duyduğu sevgiyi, verdiği kıymeti anlatan mektupları vardır. Mevlâna'nın Selahaddin'e duyduğu muhabbeti ve ölümünden duyduğu büyük kederi anlatan şu beyitler çok etkileyicidir: 


“Gayretin olmasaydı yağmur gibi gözyaşları döker, öyle bir ağlardım ki. 


Fakat gönlün, kanlar saçarak böyle gizli ağlaması daha iyi. 
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Gözyaşı da nedir ki? Ayrılığınla miskler yağdırmak, 

her nefeste kanlarla erimek, her an ağlayıp durmak gerekti. 

Ah, ah, yazık, yazık, yazık. Öyle bir gizli göze, 

o gözlerin nuruna gözler ağlayıp duruyor. 

Ey şah Selahaddin, ey hızlı uçan devlet kuşu, 

yaydan ok fırlar gibi uçup gittin; yay ağlamada şimdi. 

Selahaddin'e ağlamayı herkes ne bilsin? 

O ağlamayı, erlere, insanlara ağlamayı bilen bilir.” 
(Divan-ı Kebir) 


Kuyumcu Selahaddin, büyük insan Mevlânâ'nın en sıkıntılı günlerinde rahat bir nefes almasını, verim dönemine girmesini sağlamış, ölümüne kadar bu hizmetinden bir an geri durmamıştır. Bu değerli insan, tarihler 1258'i gösterdiğinde bu dünyadan ayrıldı ve Sultânu'l-ulemâ 


Bahâeddin Veled'in yanına gömüldü. 


2. 


Hz. Mevlâna bu yıllarda kendisine bir ömür destek olmuş, çocuklarının annesi, değerli eşi Gevher Hatun'u da kaybeder. İlk eşinin ölümünden sonra Mevlâna Kerra Hatun'la ikinci evliliğini gerçekleştirir. Bu evlilikten de 


Âlim ve Melike adında iki çocuğu daha dünyaya gelir. 
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3. 


Hz. Mevlâna, Şems'i yitirdikten sonra yaşadığı inişli çıkışlı, sarsıntılı günlerde duyguların boğucu tazyikinden şiirin rahatlatıcı, sağaltıcı gücüne sığınmıştı. O duygular öylesine derin bir yerden fışkırmaktaydı ki içinde tutması bastırması imkansızdı. İlim ve hikmet ehli Mevlâna'yı, bu duygular, coşkun, lirik bir şair yapmıştı. Duygular adeta bir büyünün gücüyle dudaklarından dökülüyor ve döküldüğü yeri yakıyordu. Şimdi o heyecan, o coşku yerini olgunlaşmanın, bilgeleşmenin sakin sularına bırakmıştı. 


Ömrünün son demlerini sürmeye başlamış bir ihtiyardı artık; ama aslında aşkta, sevgide yeniden doğmuş ve ancak konuşmaya başlamış bir çocuktu. Aşk yolunun çocuğu... 
Bir çocuğun, sahtelikten uzak masumiyetiyle, dünyaya yeni gelmenin hayretiyle bakıyordu âleme. Bu insanlar, yıllardır kendini üzen, yıpratan insanlar değildi; onları ilk defa görüyor ve hepsini o kuşatıcı sevgi çemberine din, dil, sınıf, mezhep ayırt etmeksizin alıyordu. O tüm insanlığı tek bir insan olarak gösteren bir mercekten, bir boyuttan bakıyordu hayata. Bir ömrün bütün tecrübelerini aşk potasında eritmiş, som altından düşüncelerin ince işçisi olmuştu. 


Şüphelerle kıvranan, sorularla bunalan, her şeyi karmakarışık gören bulanık aklı, şimdi bulduğu o tek cevabı her insana anlayacağı dilde anlatacak ayrı ayrı yollar bulmuş; o en zor, en çetrefil hayat meselelerini olağan üstü bir açıklık ve sadelikle insanlarla paylaşmaya başlamıştı. Karışıklık bitmiş, kolaylık, açıklık, berraklık gelmişti. 
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Ağzından günlük hayatın her anını anlamlandıracak inciler dökülmektedir. İnsanlar arasında yürüyen ve kıyılarına sürekli inciler bırakan bir okyanus haline gelmiştir. Çevresindeki insan halkası son derece genişlemiştir. 
Hıristiyan papazlar, Yahudi hahamlar, bilginler, filozoflar bu bilge, bu ermiş insandan bir tek inci tanesi kapmak için kilometrelerce yol gelip hayran ve mest olarak geri dönmektedir. 
Mevlâna'nın artık uzlete, çilehânenin kapıları ardına gizlenmeye ihtiyacı kalmamıştır. O her an ve her durumda Allah'la olmayı öğrenmiştir artık. İhtiyarlık günleri, kavileştirmek için yıllarca kanaat kapılarında gezindiği, arandığı yılların eylem günleridir. Hz. Mevlâna'nın büyük aşkı nihayet imanı, hare- 


ket eden, eylemle beslenen, can elbisesi haline getirmiştir. 


Bu dönemin feyzinin, bereketinin farkında olan müritler, o büyük okyanustan taşan sözleri hiç kaçırmamak için sohbetlerini kayıt altına almaya, sarf ettiği her kelamı yazmaya başlar. Şu an elimizde bulunan eserlerin büyük kısmı bu iştiyakla ortaya çıkmış eserlerdir. Elimizdeki o hayat atlasları bir çok meçhul hakikat aşığı, hakikat yolcusu insa- 


nın kıymetli elleriyle yazılmıştır. 


Bu hakikat aşıkları arasında adını bildiğimiz biri vardır ki en kıymetlileri belki de odur. O, büyük buhranların ortasında her zaman şeyhinin yanında olan Çelebi Hüsameddin'dir. 


Kuyumcu Selahaddin'den sonra, Mevlana'nın (k.s.) can dostu ve halifesi Çelebi Hüsâmeddin olur. Daha önce haset edenler de o hareketlerden kurtulmuş, edeplenmişler- 


Mevlâna Celâleddin Rumi 


dir. İtiraz etmeden Çelebi'ye itaat ederler. Mevlâna (k.s), ancak onun bulunduğu mecliste coşar, mânâlar saçar, hakikât ilminden bahis açar. Mesnevi'de buna işâretle 


şöyle söylemektedir: 
“Bu söz, can memesinde süttür; emen olmadıkça akmıyor. 


Dinleyen susuz ve arayıcı olursa, va'z eden ölü bile olsa, 


söyler.” 


O, Mevlâna'nın eser verme döneminin, Mevlâna'yı bize taşıyan eserlerin oluşum döneminin en yakın tanığıydı. Hz. 
Mevlâna'ya zor günlerde vefa göstermiş, yaralarına bakmış, onun dostluğunu ve güvenini kazanmıştı. Eserlerinin ortaya çıkmasında büyük teşvikleri olmuştu. Nitekim Mesnevi Hz. Mevlâna'nın sözleri ve Çelebi Hüsameddin'in elleriyle şekillenmiştir. Mevlâna, onun ilham olduğu cezbe ile semâ ederken, ayakta, sükunet ve hareket hâlinde, otururken, devamlı beyitler söyler, Çelebi Hüsâmeddin de süratle yazıp yüksek sesle Mevlâna'ya okur. Mevlâna ile birlikte günlerce, gecelerce uykuya, açlığa aldırış etmeden çalışmış, Mevlânâ söylemiş o yazmıştır. Bu esnada Mevlâna sık sık konuşmasını kesip Çelebi Hüsameddin'e dönerek 


ondan aldığı ilhamın gücünü, büyüklüğünü anlatır: 


“İşte ey Hak ziyası Hüsameddin, o susuzun maksadı gibi 


benim de bu Mesnevi'den maksadım sensin. 


Mesnevi ferileri bakımından da, asılları bakımından da 


tamamıyla senindir... onu sen kabul etmişsindir.” 


(Mesnevi) 
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“Hakikat ve kesinliğe ulaşmanın sırlarını göz önüne koymak bakımından dinin, temelinin, temelinin temelidir.” dediği Mesnevi, Mevlâna'nın bütün hayatının vardığı son gaye, son noktadır. O noktaya varmasında Çelebi Hüsameddin'in samimi gayretleri ve üstün ilhamı Mevlâna'da çok müessir olur. Mesnevi ile maksat hasıl olur; hayatı, bir ömür süren mânâ arayışında gerçek anlamına kavuşur. Mevlâna (k.s.) bulduğu hazineyi, Çelebi Hüsameddin'in büyük hizmetiyle, cömertçe tüm insanlıkla paylaşır. Bu hizmet unutulacak bir hizmet değildir. 


Tahminen 1261'lerde Mesnevi, Çelebi Hüsameddin ve Mevlâna'nın günlük hayatlarının içinde yazılmaya başlar. 
Zaman zaman sekteler yaşansa da, bu eser Mevlâna'nın geriye kalan yıllarının tek amacı olur. Tamamlanması ise ancak “düğün”e yakın olur. 


Başkaları 


l. 


Mevlâna (k.s./ özellikle olgunluk döneminde, her din- den, her milletten, her sınıftan, her tabakadan insanla temaslar kuruyordu. Şahsında örneklediği İslam ahlakıyla çevresinde saygı ve hayranlık hâlesi oluşuyordu. Müşkülü olan, ona korkusuzca geliyor ve eli boş çevrilmiyordu. 
Sadece müslümanlara seslenmiyor, sadece kendi dervişleriyle görüşmüyor, herkese dergâhının ve kalbinin kapılarını sonuna kadar açıyordu. Hıristiyanlarla, musevilerle görüşüyor, kapısına gelen, karşısına çıkan her insanı saygıyla dinliyordu. Zaten “gel” çağrısına koyduğu tek kayıt “kim olursan ol”du. Onun çağrısı insanlığaydı. Onun dergâhında ümitsizliğe yer yoktu. Herkes için her zaman yapılacak bir şey vardı. Mevlâna'ya göre iyi ve kötü izafidir. 
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İmanın kıymetinin bilinmesi için küfür de bilinmelidir. 
Zıt gibi görünenler, Allah'ın vahyinin anlaşılması için bir araçtır. Bu yüzden Hz. Mevlâna gördüğü her varlıkta bu anlama dair bir iz arar. Ona göre “İyilik aradı mı insanda kötülük kalmaz.” Mevlâna'daki bu bakış, ona karşı herkesin saygı göstermesine yol açıyordu. 


Yine başka bir hikaye Mevlâna'nın (k.s.) eserlerine özellikleriyle bolca giren güler yüzlü çocuklara aittir. Hz. Mevlâna onlarla sokaklarda çekinmeden at koşturabilmekte, yaramazlıklarından büyük bir keyifle eserlerinde bahsedebilmektedir. Onlara olan sevgisi karşılıksız kalmamış, çocuklar Mevlâna'yı gördüklerinde ona en az büyükler kadar ilgi ve saygı gösterir olmuştu. İşte bunun en güzel örneklerinden biri: 

“Bir gün yolda oynayan çocuklar, Mevlâna'yı görünce koşarak geliyor ve önünde saygıyla eğiliyorlar, O da yine aynı şekilde mukabele edip onların önünde eğiliyor. 
Biraz ileride bir çocuk oyundan kendini alamamış; ama Mevlâna'ya yaklaşıp saygısını göstermek için de can atıyor. 
Çaresiz bağırıyor Mevlâna'ya: “Dur, bekle, oyunum bitsin ben de geleyim...” Mevlâna hiç telaş etmeden çocuk oyununu bitirip gelinceye kadar bekliyor...” 


Mesnevi'de geçen bir hikaye de Mevlâna'nın çocuklara yaklaşımındaki hoşluğu çok güzel yansıtır. Çocuklar derslerden ve çalışmaktan bıkmıştır ve muallimden kısa bir süreliğine de olsa kurtulmanın yollarını ararlar: 


“Bir mektebin talebeleri hocalarından bıkmışlar, çalışıp çabalamaktan usanmışlardı. 


Ne yapıp yaparak bir iş becermek, bu suretle de muallimi derde düşürmek için birbirleriyle görüşüp danıştılar. 


“Hoca hiç hastalanmıyor ki birkaç günceğiz olsun mektebe gelmesin de rahat kalalım; 


Bu hapisten, bu darlıktan, bu çalışıp çabalamadan kurtulalım. 


Mermer kaya gibi yerinde durup duruyor.” dediler. 


İçlerinden birisi, en zekileriydi. Bir tedbir düşündü, 


“Hocam, nasılsın, neden böyle benzin sararmış? 


Hayrola, rengin kaçmış senin... Bu ya hava çarpmasın- dan, ya sıtmadan derim. 


Hoca elbette bu sözden biraz olsun vehme düşer. Sen de bu çeşit sözlerle bana yardım edersin kardeşim. 


Mektebin kapısından girer girmez, “Hayrola hocam, bu halin ne?” de. 


Vehmi biraz daha artar, akıllı adam bile vehimle delirir gider. 


Üçüncü, dördüncü, beşinci olarak gelenler de bizden sonra bu çeşit sözler söyler, acıklanırlar. 


Otuz çocuk da hep bu sözü söylerse adamı iyice vehim kaplar, iş olur biter” dedi. 
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Çocukların hepsi de “Aferin zeki çocuk, bahtın daima yaver olsun, Tanrı sana yardım etsin” dediler. 


Birleşip hiç birisinin bu kavilden, bu karardan dönmeyeceklerine ait kuvvetlice ahdettiler. 


Sonra o zeki çocuk, içlerinden kimsenin bunu söylememesi için yemin ettirdi. 


Ertesi gün oldu. Çocuklar, bu düşünceyle mektebe geldiler. 


Hepsi de dışarıda bu fikri ortaya atan zeki çocuğu bekliyorlardı. 


Çünkü bu tedbirin kaynağı oydu. Baş daima ayağın reisidir. Ayağı çekip götüren baştır. 


EEE EEE EEEEERİ 


Çocuk geldi, hocaya selam verip “Hocam, hayır ola, benzin sararmış” dedi. 


Hoca “Hasta filan değilim, saçmalama... Geç yerine otur” dedi. 


Dedi ama hatırına da bir vehim tozudur kondu, az bile olsa gönlüne bir endişedir düştü. 


Derken öbür çocuklar içeri girdi. O da öyle söyleyince o vehim arttı. 


Böyle böyle vehmi arttıkça arttı. Haline şaştı, hasta olduğuna hükmetti.” 
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Muallimin başına gelen komik olay, çocukların maksadına ulaşmasıyla sona erer ve muallim yataklara düşer. 
Sonraki sahne insana, öğretmen, çocuk ve anne arasında yaşananlar yüzyıllardır hiç değişmemiş, dedirtir. Sahne 


öylesine canlı anlatılır: 


“Mektepten fırlayıp tanelere uçuşan kuşlar gibi evlerine koşuştular. 


Anneleri kızarak “Bu gün mektep var. Sizse oyuna dalmışsınız” dedi. 


Özür dileyip dediler ki: Dur hele anne, suç bizim değil, 


bizim kabahatimiz yok. 
Nasılsa hocamız hastalandı, perişan bir hale geldi.” 


Anneleri dedi ki: “Hile, düzen. Siz bir ayran için yüz yalan söylersiniz. 


Hele sabah olsun, hocanıza gideyim de bu hilenin aslını öğreneyim.” (Mesnevi) 


Hz. Mevlâna ile bir papazın karşılaşması sırasında yaşananlar da Mevlâna'daki üstün ahlak anlayışının, insana bakışının güzel örneklerindendir. Papazın biri Mevlâna ile yolda karşılaşır, hemen tevazu gösterme üstünlüğünü kapmak, saygısını göstermek için Mevlâna'nın önünde yere kapanır. Böylece kendi dinini de yüceltmiş olacaktır. 
Ama, Mevlâna hemen mukabelede bulunarak eğilir ve 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selam verir. Papaz bu durumu görünce tekrar eğilir, kafasını kaldırdığnda ise Mevlâna'nın yine eğilmekte olduğunu görür. Bu durum tekrarlanır durur ve Papaz eğilip doğruldukça Mevlâna'nın hep eğilmekte olduğunu görür. Son eğilen Mevlâna olur. Papaz aciz düşerek müslüman olur. 


Hz. Mevlâna kadınlara verdiği değeri her fırsatta açıkça ortaya koyar. İnsan psikolojisini çok iyi bilen Mevlâna, kadın ruhunun inceliklerinden sık sık bahseder ve onlara baskısız hoşça muamele edilmesini tavsiye eder. Mesnevi'de şöyle der: 


“Peygamber dedi ki: “Kadınlar, akıllı kişilere, ehli dil olanlara fazlasıyla galip olurlar. 


Fakat cahiller kadına galebe ederler. Çünkü onlar sert ve kaba muameleli olurlar. 


Onlarda acıma, lütfetme, sevme azdır. Çünkü tabiatlarında, yaratılışlarında hayvanlık üstündür. 


Sevgi ve acıma insanlık vasfıdır; hiddet ve şehvetse hayvanlık vasfıdır. 


Kadın Hak nurudur, sevgili değil... Sanki yaratıcıdır, yaratılmış değil!” 


Müritleri arasına çok sayıda kadın kabul etmiş ve onlara son derece hürmet ve ilgi göstermiştir. Kadınların eğitimine özel bir değer veren Mevlâna, mektuplarının bir kısmını bu değerli kadınlara ithafen yazdırmıştır. Onlardan birinde bir kadına şöyle hitap eder: 
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“Lütuflarda, ihsanlarda bulunan, şüpheli şeylerden çekinen, kulluk eden hatunların övüncü, onların en korunmuşu, en namuslusu, yüce himmetli, sonu düşünen, hayırları yayan, adı sanı iyi, padişah yaratılışlı, efendiler efendisinin soyundan gelen Hatun'un yüce, örtünüp korunmuş kutluluğunu, devletini, ismetini Allah dâim etsin, ikbalini arttırsın, gün geçtikçe devletini ziyade, dostlarının gözlerini aydın etsin; düşmanlarının burunlarını yerlere sürtsün; din ve dünya hacetlerini reva edip ikidünyada muratlarına eriştirsin; ikidünyanın mutluluğuna ulaştırsın Muhammed ve soyu hakkı için.” (Mektubat) 


Oğlu Sultan Veled evlendiğinde ona, hanımına karşı ince ve hoş davranması, gönlünü incitmemesi konusunda tavsiyelerde bulunur. Ve gelinine şunları söyler: “Canım, canına karışmıştır, birleşmiştir; Seni inciten her şey, beni de incitir.” (Mektuplardan) 


Hz. Mevlâna'nın büyüklüğünü Selçuklu sultanları, emirleri de görmüş ve Mevlâna'ya hürmette saygı ve alakada adeta yarışmışlardır. Her ne kadar Selçuklu'nun yanlış siyasetleri ile kargaşaya sürüklendiği yıllar da olsa, Mevlâna'nın (k.s.) toplum üzerindeki etkisi onun her zaman siyasi otoriteler tarafından kollanmasına, yardım görmesine neden olmuştur. Emir Pervâne, Sahip Atâ, Gevhertaş, Alemeddin Kayser, Celaleddin Karatay, Cacaoğlu Nureddin, Taceddin Mu'tez gibi devrin önde gelen devlet adamları Mevlâna'nın çevresinde ve sohbetlerinde bulunmuşlardı. 
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Bunların içinde Emir Muinüddin Pervane'nin yeri ayrıdır. Emir Pervane, Selçuklu'nun en zor günlerinde on altı yıl bir yandan içerideki karışıklığı, bir yandan Moğolları idare etmiş dirayetli bir insandı. Alimlere özel bir ilgi gösteren ve sohbetlerine katılıp istifade eden Emir Pervane'nin, Mevlâna'yla yakınlığı da onun meclislerine, sohbetlerine katılması suretiyle olur. Hz. Mevlâna zaman zaman onu över, zaman zaman da izlediği siyaseti tenkit eder. Yaptığı konuşmalarda Emir Pervane'yi alet olduğu entrikalar ve nahoş davranışlar konusunda kınar. Moğollarla anlaşması gibi... Ama yine de olumlu motivasyon sağlamak ve hayırlı işlere yönlendirmek için Pervane'yi teselli etmekten de geri durmaz. Zor günlerde hataların peşinden gidip yeise kapılmamak; ancak Allah'a İslam'ı kuvvetli ve muzaffer kılacak sebepler yaratması için dua etmek gerektiğini hatırlatır. 
Ümidini asla yitirmemesi için Emir Pervane'ye sürekli nasihatlerde bulunur. 


Fihi Mafih'te Emir Pervane'yle aralarında geçen şu konuşma nakledilir: 


Emir Pervane, Mevlâna'ya (k.s.) üzüntüyle şunları söyler: “Gece gündüz kalbim ve canım sizin yanınızda, hizmetinizde; fakat Moğolların işinden, meşguliyetinden dolayı ziyaretinize gelemiyorum.” Mevlâna yine ona en rahatlatıcı cevabı verir: “Bu işler de Hak işidir. Çünkü bunlar müslümanlığın güvenini sağlıyor. Siz onların gönüllerini rahat ettirmek ve birkaç müslümanın huzur ve rahat içinde taat ve ibadetle meşgul olabilmelerini sağlamak için kendinizi malınızla, canınızla feda ettiniz. Bu da hayırlı bir iştir.” 
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Emir Pervane ile ilişkisi Mevlâna'ya takip ettiği işlerin hallinde de yardımcı olmuştur. Yoksullar, darda kalanlar Mevlâna'ya sığınmışlar, o da bir çok sıkıntıyı Emir Pervane'ye bir mektup yazarak gidermiştir. İhtiyaç sahiplerine yardım edilmesi, darda olanlara iş verilmesi, haksızlığa uğrayanların mağdur edilmemesi konularında Emir Pervane'ye bir çok mektup göndermiştir. Bu mektuplarda Mevlâna (k.s.) niyetin hasıl olması için çırpınır: “Onun gidebileceği bir yer yok. Annesi fakir. Annesinin beyi kötü huylu, cimri bir adam, O, çocuğu sokağa attı ve ona şöyle dedi: “Evime gelme, ekmeğimi yeme” gibi ifadelerle olayı bütün çıplaklığı ve dokunaklı haliyle sunarak yardım ister. 


Muinüddin Pervane, tarihe mal olmuş bir çok hata ve sevaplarıyla 1277 yılında katledilerek dünyadan ayrılır. 
Daha sonraları yerine geçen Emir Sahip Ata da Mevlâna'nın dost halkasına katılır. Mevlâna (k.s.) ondan “bizim birader, 


ulu ve sofu” diyecek kadar sıcak bahseder. 


Hz. Mevlâna bu kudretli zevatla dostluk etmekle, onları meclisine kabul etmekle birlikte, çoğu zaman en çok alaka gösterdiği müritlerini toplumun en alt tabakasından seçer. 
Bu yüzden kınanırsa da, kendini beğenmiş, dar kafalı, başı havada insanlardansa, kalbi yoksullukla arınmış saf insanları tercih eder. Nitekim güçlü mutasavwvıfların çoğu 


o tabakadan çıkmıştır. 


© 
ON 
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6. 


13. yüzyılı aydınlatan iki büyük insan, Mevlâna ve Yunus Emre aynı iman gücüyle Anadolu'nun farklı yerlerinde hizmet etmişler, iman meşalesini bir daha sönmemek üzere bu topraklarda yakmışlardır. Aynı çağı, aynı kaderi paylaşan bu iki Allah aşığı nerede nasıl bilinmez ama karşılaşmış, ilahi bir nazarla bakışları birleşmiştir. Bu karşılaşmayı Yunus Emre şu coşkulu beyitlerle anlatır; 


Mevlâna Hüdavendigar bize nazar kılalı 


Onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır. 


eo wv eoo eo oo 
Dügün Günü 
“Sonsuzla düğünümüzdür ölümümüz.” (Divan-ı Kebir) 


l. 


Ölümdü aslında hayatı anlamlı kılan, yokluktu. İnsan bu âlemde gerçek vatanını özlemenin ıstırabıyla doluydu. Sazlıklardan koparılmış bir kamış gibi ayrılık derdiyle inliyordu. Vuslat anını, kavuşma anını özlüyor, bekliyordu. Hz. Mevlâna, Allah'ın kendisi için bağışladığı seksene yakın yılı, bu hasret bu özleyişle geçirmişti. Hayatın sırrını ölümde bulmuştu. Bâki olan oradaydı; burası yalnızca bir müddet beklenen bir durak... 


Sevgiye yepyeni bir anlam kazandırmış, katı kalpleri uyandırmıştı. Önünde eğilen, sevgisini, saygısını sunan binlerce baş vardı. Hükümdarlar vezirler, emrine âmâde 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bekliyordu. Ama o gözünü başka bir âleme dikmiş, hazırlıklarını yalnız orası için yapmıştı. Bu fani âleme iltifatı çoktan bırakmıştı. 


Günler yine korkulu günlerdi. Yine herkes Hz. 
Mevlâna'nın güçlü ve müşfik kalbine sığınmak ihtiyacındaydı. Düşman atlarının nal sesleri kulaklarının dibinde uğulduyor, bu seslere destek çıkar gibi yer de kuduruyor, ha bire kımıldanıyor, sallanıyordu. Konya sallanıyordu. 
Selçuklu sallanıyordu. Şiddeti artarak süren bu depremler sonucu halk bir ümit almak, kalplerindeki korkuyu defetmek için soluğu Hz. Mevlâna'nın dizinin dibinde alıyordu. 
Ama o yorgundu, hastaydı. Canı bu ten kafesine sığmaz olmuştu. Yıllarca ruhunu tutuşturan ateş şimdi bedenini 


kavuruyordu. 


Yardım talebiyle gelenlerin “Aman Şeyhim, medet yer sarsılıyor, depremler durmak bilmiyor, himmet et, dua et” dedikleri bir gün Mevlâna (k.s.) zoraki araladığı dudaklarıyla gülümseyerek “Yerin karnı acıktı, yakında yağlı bir lokma yer ve deprem biter” der. Ölümünün çok yaklaşmış olduğunu ima eder. Halka korku salan bu depremler için bir de gazel söyler: 


“Dünya yurdu deprem içinde. Çünkü sen, evden eşyanı taşımadasın. 


Senin yüzünden, yüz binlerce hasta inlemede. Sen de bilirsin ki sensiz edemezler. 


Dünya geceye benzer sense güneşe. Halk, tamamıyla, cesetten ibarettir, sense cansın. 
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Kazanç, dert ve istek kayıtlarına düşen halk, candan gafildirama 


Yine de can yerinden oynadı mı feryada başlarlar, ağıt- 


lardüzmeye koyulurlar.” 


2. 


Bir gün büyük âlim Sadreddin Konevi hazretleri, hastalığını işitip ziyaretine gelir. Ateşler içinde yanmakta olan Mevlâna'ya Allah'tan şifa vermesini diler. Hz. Mevlâna bu duayı duyunca süzülmüş gözlerindeki son ferle Sadreddin Konevi'ye bakar ve şöyle der; “Bundan sonra şifa sizin olsun, sevenle sevilen arasında zardan bir gömlek kaldı. 


Nurun nura kavuşmasını istemez misiniz?” 


Mevlâna, kendisi için bir türbe yaptırmak isteyen Emir Pervane'ye de; 


“Sultanım, şu gök kubbeden daha iyisini yapamayaca- 


ğına göre, yenisini yapmaya zahmet buyurmayınız.” der. 


3. 


Ölüm, bütün işaretlerini vermiş geliyordu. Can tenden çıkmak için çırpınıp duruyordu. Yolunu Mevlâna ile ışıtan on binlerce kişinin boynu büküktü. Kimsesiz, öksüz kalacaklardı. O gönüller coşturan, dünyayı parmağının ucunda 


döndüren insan, bir yıldız gibi kayıp gidecekti aralarından. 


107 


Mevlâna Celâleddin Rumi 


Konya'ya ve Mevlâna'nın odasına ağır bir sessizlik çökmüştü. Hükümdar en iyi doktorlarını göndermiş, mübarek ağızlar Kuran'a ve duaya yönelmişti. Şimdi ufacık bir şilte- de kaybolmuş yatan bu güçsüz adam, son bir solukla giren çıkan herkese bir söz söylemeye, son emanetlerini, vasiyetlerini bırakmaya ve çevresine teselli dağıtmaya çalışıyordu: 


“Kardeş! Mezarıma defsiz gelme; çünkü Allah meclisin- de gamlı durmak yaraşmaz.” 


“..Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız; bizim mezarımız, ariflerin gönlündedir.” 


“Eğer sen bizi ararsan, ara bizi sevinçler içinde, çünkü bizler sevinç ve neşe diyarının sakinleriyiz.” 


Çünkü, ona göre ölüm, yok oluş değil; baki aleme bir geçiştir, Şeb-i Arus'tur (Düğün Gecesi)... Sevgiliye kavuşma gecesidir. 


“Ben tahttan inip tabuta binecek kişi değilim... 


|? 


Benim yerim, sonsuzluk makâmıdır 


4. 


Oğlu Sultan Veled, babasına karşı son vazifelerini yerine getirdiğinin farkında, günlerdir başında uykusuz bekliyordu. Bir gece o müşfik baba gözlerini açtı. Fısıltı halinde “Bahaeddin, ben iyiyim, sen git, biraz yat.” dedi. Sultan Veled'in gözlerine yaşlar hücum etti. Çıkmaya davrandığında bir neyin ağır iniltilerine benzer mısralar duymaya 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başladı mübarek ağızdan. Belki son şiir, son sözdü bu iniltiler, bu mısralar. Babasının baş ucunda duran okkayı kapıp, 


hıçkırarak not etmeye başladı... 


“Yürü, başını yastığa koy, yat. Beni bırak, 

Vazgeç şu geceleri dolaşıp duran yanmış, yakılmış, müptelâdan............. 

Biz gözyaşlarıyla gam bucağında sürünüp durmadayız. 

Akan göz yaşlarımızın yolunda, yüz yerde değirmen kur. 

Bizi çekip götüren cesur bir yiğit var, mermer gibi bir gönlü var onun. 

Bizi öldürür de kimsecik, ona pahasını hazırla bile demez. 

Bir dert var ki ölümden başka devası yok. 

Artık ben, nasıl olur da bu derde devâ et diyebilirim. 

Dün gece aşk civarında bir pir gördüm. 

Eliyle bize doğru, gel diye bir işaret etti. 

Adeta dedi ki: Yolda ejderha varsa sende zümrüt gibi bir aşk var. 

Aşkın, şimşek gibi parıltısıyla yürü, kov o ejderhayı. 

Yeter artık, ben kendimde değilim. Sen, hüner satacaksan yürü, 

Ebü-Ali'nin tarihini oku, Ebu'l-Alâ'nın öğütlerini söyle.” 

Sultan Veled daha fazla tahammül edemeyerek oda- 


dan çıktı. 
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5. 


Ertesi gün 1273 yılı Aralığı, günlerden pazardı. 


Konyalıların elleri kolları kalkmaz olmuş, kulaklarını ümitsizce Mevlâna’dan gelecek bir sese vermişlerdi. 


Korkuyla geçen bir gün daha yavaş yavaş ufukta çekilir, güneş batarken, kırk dört yıl önce Konya ufuklarında doğan güneş de guruba ermekte, ufukta sönmekteydi. 


Konya'nın soluğu, Konya'nın güneşi tutulmuştu. Cihanı ateşe veren can tenden ayrılmış, sevgiliye kavuşmuştu. 


Acı tarifsizdi. Acı yalnız Konya'nın acısı değildi. Onun düşüncelerinin gücüyle aydınlanmış milyonların acısıydı. 
Yüzyılın en geniş mozayiğine sahip bu coğrafyanın birleştirici, bütünleştirici gücüydü giden. Bu mozayiğin diliydi kilitlenen. 


6. 


Konya cenazeye katılmak için gelenlerin akınına uğradı. 
Evden çıkan tabutu bir insan seli karşıladı. Hırkasına sarılı tabut, coşkun bir ırmağın üzerinde yüzer gibi eller üstünde ilerliyor ve sanki Mevlâna bu sırada şu dizeleri mırıldanıyordu: 


“Öldüğüm gün, tabutum yürüyünce bende bu dünya derdi var sanma. 
Bana ağlama, yazıklar olsun, vah vah deme. 
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Şeytanın tuzağına düşersen işte vah vahın sırası, o zamandır, 

O zaman yazıklar olsun denir. 

Cenazemi gördüğün zaman, ayrılık deme. 

Benim buluşmam, görüşmem o zamandır. 

Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma. 

Mezar, cennet topluluğunun perdesidir. 

Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. 

Güneşle aya, batmadan ne vakit bir ziyan gelir ki? 

Sana batma görünür ama o, doğmadır, parlamadır. 

Mezar hapishane görünür ama canın hapisten kurtulmasıdır. 

Yere hangi tohum ekildi de bitmedi, yetişmedi? 

Niçin insan tohumuna gelince bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun? 

Hangi kova, kuyuya salındı da dolu olarak çekilmedi? 

Can Yusuf'u, kuyuya düşünce niye ağlasın? 

Bu tarafa ağzını yumdun mu o tarafa aç. 

Çünkü artık hayuhuyun, mekansızlık aleminin boşlugundadır.” (Divan-ı Kebir) 

Bu cenaze töreni Hz. Mevlâna'nın düşünceleriyle ölümsüzleştiğinin çok açık bir görüntüsüydü. O, kendini bulma serüveni içinde ulaştığı, insanlığın çehresini değiştirecek düşünceleriyle çığır açmıştı. Saraydaki hükümdardan, sokaktaki sıradan insana kadar herkese, insan ruhunun eğitilmesinin önemini yıllarca anlatmış; hayatının en verimli en olgun yıllarını bu hizmete adamış ve kurduğu medreselerle, dergahlarla bu eğitimi yaygınlaştırmıştı. Dergahında 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yetiştirdiği yüzlerce müridi, halkın ihya ve irşadına görevlendirmiş, tam bir manevi eğitim seferberliği başlatmıştı. 


İşte şimdi saraydaki hükümdardan, sokaktaki sıradan insana kadar bütün halk, saygılarını, şükranlarını sunmak için bu cenaze merasimindeydi. Tarihçiler bu olağanüstü tabloyu anlatmakta zorlanırlar. Öylesine görkemli bir kalabalık Mevlâna'yı uğurlamakta, bu esnada öyle değişik sahneler yaşanmaktadır ki; tarihçiler bu tabloyu hakkıyla aktarmakta zorlandıklarını söylerler. Hükümdar, bütün saray erkanı, tarikat önderleri, âhiler, süfiler, ulema sınıfı, zenginler, yoksullar, köylüler, ihtiyarlar, çocuklar, hepsi son durağına doğru ilerleyen Mevlânâ'ya eşlik etmektedir. 


Bu merasimin en ilginç görüntülerini ise, farklı din mensuplarının kendi dini vecibelerine uygun olarak Mevlâna'yı uğurlamaları oluşturur. Cenazede hıristiyan papazlar, Yahudi hahamlar, Mevlâna'yı başlarında taşımak için | Müslümanlarla yarışıyor, kendi kitaplarından bölümler okuyarak dualar ediyorlardı. 


“Bazen görünmeyen, gizli kalan, 
Bazen görünen, belli olan “Biziz”. 
Biz bazen mü'miniz, 

Bazen Musa'nın dinindeniz, 
Bazen hıristiyanız. 

Bu gönlümüz, her gönlün 
Örneği olmak için 

Her gün bir başka suretle 
Kendini gösterir” 
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O böyle sözleriyle her gönle girmeyi başarmıştı. 


Bu arada Mevlâna'nın çok değer verdiği musikişinaslar da zaman zaman neyler, rebablar, davullarla ilahi ezgiler çalmakta, kendinden geçerek sema edenler olmaktaydı. 
Bu şüphesiz tarihin kaydettiği en muhteşem cenaze merasimlerinden biriydi. 


O gün akşama doğru Mevlâna'nın mübarek naaşı Konya topraklarının bağrına bırakıldı. Ruhu hadsiz ve hudutsuz bir âlemin ufuklarına doğru kanat çırptı. Aradığı huzur, sükün memleketinin sahibiyle buluştu. O “Ölmeden nasıl ölünür?”, bunu anlatmak için çırpınmıştı. Ölümü, ölümsüzlüğü anlattı. 


Defineler.... 


Viranelerde defineler saklıdır” ifadesi, Mevlâ na'nın eserlerinde sık kullanılan bir misaldir. Mevlâna'nın tarih itibariyle eskimiş eserlerinde de yalnızca ehlinin, sarrafın göreceği hazineler saklıdır. Hiçbir zaman kıymetini kaybetmeyecek, aksine eskidikçe değeri artacak hazineler... 
Kendini keşfetmek isteyenler için bir ilk atlas, kendinde derinleşmek isteyenler için bir yol haritasıdır bu eserler. 


Hz. Mevlâna'nın hayatına dair her şey kayıt altına alınmış değildir. Ancak düşünceleri, bu okyanusun çevresinde bulunmuş kişiler tarafından titizlikle kaydedilmiş, günümüze kadar ulaşmıştır. Hz. Mevlâna hakkında söylenecekler bu eserler üzerinden söylenmeli, hayatı hakkında varsayılan türlü hikayelere çok itibar edilmemelidir. O, zaten onu anlamamıza, tanımamıza rahatlıkla yetecek miktarda eser bırakmıştır arkasında. Aslolan eser ve fikirdir. 
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Hz. Mevlâna'nın eserleri tek bir düşünce etrafında, suya atılan bir taşın etrafında büyüyen halkalar gibi genişler; Allah'a yaklaşmak, bu amaçta varlığını yok etmek... Ona göre “Allah insana şahdamarından daha yakındır.” Fakat insan bunu kavramak için yardıma muhtaçtır. Eserlerinde somut hayatın içinden her türlü malzemeyi kullanarak, türlü örnekler, türlü hikâyeler yoluyla insanlara bu hakika- 


ti kavratmaya çalışır. 


Mevlâna'nın eserlerinin etkisi, 13. Yüzyıldan günümüze değin hiç eksilmeden devam eder. Her yüzyılda takipçileri çıkar. Molla Cami'den, Şeyh Galip'e, Goethe'den İkbal'e, Hegel'den Erich From'a kadar bir çok önemli isim eserlerin- 


den etkilenir, ilham alır. 


Mevlâna'nın 20.yüzyıldaki en has müridi sayılan ve kendisine “Asrın Mevlânası” sıfatı verilen Muhammed Ikbal, Mevlâna ve onun eserlerinden aldığı ilhamı eserlerinin 


merkezine yerleştirir: 


“Mevlâna toprağı iksir haline getirdi. Bir toz kadar değersiz olan bende tecellisi ile beni ne kadar mâmur hale getirdi. Sanki çöl toprağından bir zerre güneşin ışığını elde etmek için yola çıktı. Ben bir dalgayım, parlak bir inci vücuda getirmek için onun denizine yerleşmişim. Onun şarabından sarhoş olan ben, onun nefesleriyle yaşıyorum.” 


“Kendine arkadaş olarak Mevlâna'yı seç ki, Allah sana aşk ve hararet ihsan etsin. Zira Mevlâna kabuğu özden, yani zarfı mazruftan ayırabilen bir insandır. O, sevgilinin menziline emniyetle ayağını basan bir varlıktır. Onu çok şerh eden 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oldu, lâkin gören olmadı. Onun mânâsı, yani ruhu ve hakikati bir ceylan gibi bizden kaçtı. Onun şiiri ile vücutlar raksa geldi, canı raks ettiremediler, onu ihmal ettiler, vücut raksı nihayet toprağı harekete geçirir. Can raksa başladı mı felekler yerinden oynar, birbirine girer. İlim ve felsefe canın raksı ileelde edilir. Yer, gök; onun raksı ile anlaşılır.” (Muhammed İkbal, Yolcu, Ey Şark Kavimleri, Kölelik, Çev. Ali Nihat Tarlan) 


Batılı düşünür Erich Froom da Mevlâna hazinelerine hayranlığını dile getirenlerdendir: “Mevlâna sadece bir şair, bir mutasavvıf ve dini bir tarikatın kurucusu değildi. 
O aynı zamanda insanın doğasıyla ilgili derin bir anlayışa sahip bir insandı. İçgüdülerin mahiyetini, aklın içgüdüler üzerindeki etkisini, benliğin mahiyetini, bilinci, bilinç altını ve kozmik bilinci tartışmıştı. O, yine özgürlük, kesinlik ve otorite sorunlarına da önemli bir yer vermişti. Tüm bu alanlarda, insanın doğasıyla ilgilenenlere Mevlâna'nın söyleyeceği çok şey bulunmaktadır.” (Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş kitabına yazdığı önsözden) 


Büyük tarihçi Joseph von Hammer de Mevlâna'nın gücünü keşfetmiş olanlardandır: “Mevlâna, en ulvi dini vecdin kanatları üzerinde, öteki lirik şairler gibi, -Hafız da dahil- sadece ayın ve güneşin fevkine yükselmekle kalmayıp, zaman ve mekanın, yaratılışın, kaza ve kaderin, bezme-i ezel ahdinin ve hesap gününün üzerinden kanatlanarak ebediliğe varır. Burada o, ebedi kul olarak Mutlak Varlığa mülaki olur ve ebedi aşık olarak da yine sonsuz aşk'da vahdet-i vücüd bulur... (Ben Rüzgarım Sen Ateş) 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Yine Mevlana'nın eserleriyle büyülenerek bir kitap yazan Yunanistanlı Panayotopulos, şu çarpıcı sözleri söyler: “On üçüncü asırda, Küçük Asya'da bir insan Novalis ve Rilke'nin yollarını hazırlamaya geliyor... Böylesine insan ve aynı zamanda böylesine kutsal olan bir insan. 
Şayet Spinoza ondan önce yaşamış olsaydı, Mevlâna'nın Spinoza'nın öğretisinden etkilenmiş olabileceğini. ileri sürebilirdik.” (Benzersiz Mevlâna) 


Mevlâna, her akıl sahibinin büyüklüğünü teslim ettiği, düşüncesinden beslendiği, böylesine büyük bir definedir. 
İşte bu defineden taşan hazineler... 


MECALIS-I SEB'A ( Yedi Meclis) 


Hz. Mevlâna'nın kaydedilen ilk eseridir. Henüz aşk yolculuğu başlamadan önce, babasının ölümünden sonraki dönemde, müftülük ve müderrislik görevlerindeyken verdiği yedi vaazın metnidir. Bu eser her ne kadar ahlaki, tasavvufi ve fıkhi konularda halkı aydınlatmayı amaçlayan vaazlardan, konuşmalardan oluşuyorsa da, Mevlâna'nın içinde gizliden gizliye kaynayan arayışların -Divan-ı Kebir'in, Mesnevi'nin- habercisidir. 


Bu eserde Mevlâna (k.s.) hitap ettiği toplulukla çok sıcak bir diyalog içindedir. Daha o günlerde insan psikolojisini çok iyi tahlil ettiği, en zor konuları bile her insanın anlayabileceği bir ustalıkla anlattığı görülür. Sorduğu sorular, verdiği örneklerle toplulukta bir beyin fırtınası estirmekte, dinleyiciyi sarsmaktadır. Bir topluluğa, kalabalığa değil de, 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tek bir insana hitap ediyor yahut tek başına konuşuyor gibi doğal ve samimidir. Öyle ki, her bir insan bir dostuyla başbaşa sohbet ediyormuş duygusu yaşamakta, bu duyguyla mest olmaktadır. Hz. Şems'e duyulan o büyük öfke, belki de en çok kendilerini bu konuşmaların lezzetinden mahrum eden kişi olmasındandı. 


Hz. Mevlâna'nın, Mecâlis-i Seb'a'daki konuşmalarının özünü ayetler ve hadisler oluşturur. Ayetleri ve hadisleri, şiirsel bir dille, devrin zengin kültürel kaynaklarından besleyerek yorumlar. Hem Fars, hem Arap, hem Türk, hem de Bizans kültürleriyle zenginleşmiş büyük bir dağarcık eserlerine yayılır. Mecalis-i Seb'a'da da bunun örneklerine rastlıyoruz. 


Mecalis-i Seb'a her ne kadar konuşmaları içeren bir nesir kitabıysa da, içerisinde nesrin ifadeye yetmeyip şiirin devreye girdiği bölümler vardır. Henüz şiiri bir ifade tarzı olarak seçmemiş olan Mevlânâ'nın, bunlar belki de şiire ilk geçiş denemeleridir. 


Büyük mütefekkir, büyük şair Sezai Karakoç şöyle der: “Mecâlis-i Seb'a, Mevlâna külliyatı ve düşüncelerinin bir fihristi, bir özeti, bir fragmanlar demetidir. Eserin ve hizmetin Elif, Lâm, Mim'idir. Giriş dersi, kuşbakışı panoramasıdır.” 


“Görmek başkadır, gördüğü şeyin adama mal olması başka. İbâdete güvenmeyin, zevâli olmayan Allah'ın lütfuna, keremine güvenin. Zahidler, şöyle yapalım, böyle edelim diye ibadeti düşünürler; ariflerse hak şöyle yaptı, böyle etti diye ezeli lûtfu düşünürler.” (3. Meclis'ten) 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“Kendilerini akıllı sananlar, zenginlik bununla olur demişler, böyle bilmişlerdir ama yanılmışlardır. Tanrı tapısının aşıklarınca zenginlik, namaz darphanesinde basılmış, 


naz ve niyaz parasına sahip olanlarındır.” (2. Meclis'ten) 


“Şeriata uymayı dileyenlere, yola koyulanlara açılan kapı, hiçbir gece kapanmaz; çünkü bu kapıların açılışı temeldendir, esaslıdır; bir şeye ulaşma yüzünden bir sebebe yapışma yönünden değil. Bu kapı gayb âleminden açılmıştır; şüphe âleminden değil.” 


“Arı duru tatlı sudan haberi olmayan kuş 
Bütün yıl acı suya gagasını daldırır durur” 
(2. Meclis'ten) 


DIVAN-I KEBİR 

Hz. Mevlâna için Şems (k.s.) gelince söz bitmiş, aşk başlamıştır. Aşk hali yalnızca yaşanır, anlatılmaz bir tasavvufi makamdır. Aşk ancak kendisi isterse kendini anlatır ve kendini yalnız kendi ve sevgili için anlatır. Aşk başlı başına mahluktur. Divan-ı Kebir aşkın, kendini sevgiliye anlattığı şiirlerden oluşmuştur. Bu şiirler Hz. Mevlâna'nın şairlik iddiasıyla yazdığı şiirler değildir. Halinin doğal ifşası olan şiirlerdir. Aklın devre dışı kaldığı, kalbin sazı eline aldığı şiirlerdir. 


Hz. Mevlâna yaşadığı yüzyılın bütün kültürel birikimini dağarcığında toplamıştı. Tasavvufi bir terbiyeden geçmiş, dört beş dilin birden konuşulduğu bir topluma önderlik etmişti. Tabii bilimlerle ilgilenmişti. Sonuç olarak bütün duyularını kullanarak hayatı algılamaya çalışmıştı. 
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Bunların da çok ötesine geçerek metafizik bir âleme köprüler kurmuştu. İşte Divan-ı Kebir'de bunların bütünüyle büyüyen ve her yönüyle açılan şuur, hakiki bir aşk ile birleşince kendine bir dil kurdu. Bu dil Divan-ı Kebir'i doğurdu. 


Divan-ı Kebir'deki şiirler gerçek bir iç patlamanın yakıcı lav parçaları olarak şuuraltından taşmasıdır. Yeniden doğuşun an an görüntülenmesidir. Bu şiirlerde, başka tasavvufi şiirlerde olduğu gibi şablon bir tasavvufi hal seçilerek kullanılmaz, insanlara tasavvuf aracılığı ile bir şeyler aktarılması amaçlanmaz. Bu şiirler, Mevlâna'nın doğrudan hayatının seyri içinde yaşadığı manevi hallerdir. Çıktığı tasavvufi yolculukta an be an hissettiği fırtınalar, üzüntü- 


ler, ümitler, ümitsizlikler, coşkular şiir olmuştur. 


Hz. Mevlâna hayatını üç evreye ayırır; “Hamdım, piştim, yandım”. Divan-ı Kebir yanma günlerinin eseridir. Bu yanış bütün tabiatla birlikte, bütün mevcudatla birlikte bir yanıştır. Çünkü aynı ateşten doğmuştur bütün varlık; aşk ateşi. Mevlâna şiirlerine tabiattaki aşk ritmini, aşk estetiğini, aşk hareketini sokar. Çünkü aşka kendisi gibi itirazsız teslim olan bir tabiat vardır. Bahar, türlü çiçekler, kuşlar... 
Hepsi onun gibi aşk içredir. Mevlâna (k.s.) Divan-ı Kebir'de kendine bu aşktan metafizik bir âlem kurar. 


Divan-ı Kebir'deki şiirlerde Mevlâna (k.s.) kendi adını yahut mahlasını hiç kullanmaz. Kendisine bu şiirleri yazdıran aşktır, o da aşkı temsil eden dostlarının adıyla imzalar şiirlerini. Bazen “Şems”, bazen “Selahattin”, bazen da “Hâmuş”. Sonradan kendi adıyla esere girmiş olan şiirler Mevlâna'ya ait değildir. 
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“Ovamızın ne ucu var, ne bucağı. Gönlümüzün de kararı yok, canımızın da. 


Dünyalarca şekle, kılığa girdi o varlık. Bu şekillerden, bu kılıklardan hangisi bizim acaba? 


Yolda bir kesik baş gördün mü, meydanımıza doğru yuvarlanıp gelmede; 


Ondan sor sırlarımızı, ondan sor; çünkü gizli sırlarımızı ondan duyabilirsin ancak. 


Ne olurdu, kuşlarımızın dillerini duyup anlayacak bir kulak olsaydı; 


Ne olurdu, boynunda, Süleyman'ımızın halkası bulunan bir kuş, havalanıp uçsaydı. 


Ne diyeyim, ne bileyim, çünkü bu masalın ne sonu var, ne söylenmesi, bitmesi mümkün. 


Nasıl nefes alayım ki her nefeste dağınıklığımız, daha da fazla dağılıp gitmede. 


Ormanlığımızın havasında ne keklikler uçmada, ne doğanlar havalanmada. 


Yedinci kat göğün üstüne yücelen hava yok mu, sayvanımız, işte ta onun üstünde. 


Geç bu hikayeyi, sorma bana; çünkü hikayemiz de kırıldı döküldü artık. 

Padişahımızın yüzünü, gerçeğin ve dinin Salâh'ı (Yerine geçirdiği Kuyumcu Selahaddin'den bahsediyor) gösterir sana ancak. (Divan-ı Kebir) 
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“Aşk sayesinde dikenler, gül olur 

Aşk sayesinde sirke, tatlı şarap olur 

Aşk sayesinde kazık, (hükümdar) tahtı olur, 

Aşk sayesinde talihsizlik, talihe dönüşür, 

Aşk sayesinde hapishane, bahçeli bir köşke dönüşür, Aşk sayesinde küllerle dolu ocak, gül bahçesi olur Aşk sayesinde yakan ateş, güzel bir ışık olur. 

Aşk sayesinde şeytan, huri olur. 

Aşk sayesinde sert bir taş, tereyağı gibi yumuşar. 
Aşk sayesinde keder, neşeye dönüşür. 

Aşk sayesinde gulyabâni, melek olur, 

Aşk sayesinde arı iğnesi, bal olur, 

Aşk sayesinde aslanlar, fare gibi zararsız olur, Aşk sayesinde hastalık, sağlık olur, 

Aşk sayesinde öfke, merhamete dönüşür.” 


(Divan-ı Kebir) 


MESNEVİ 


Bir insan olarak her yönüyle olgunlaştığı dönemin ese- 


ridir Mesnevi. Artık tam bir mürşit olduğu, müritlerine annenin yavrusuna verdiği süt gibi, hazmı kolay ancak mucizevi güçteki birikimini sunmaya başladığı günlerin eseri. O artık bütün problemleri kaynağında çözmüş birinin rahatlığıyla, genişliğiyle bakmaktadır hayata. Acı ile meşakkat ile dolu arayış günleri, yerine sükunun hakim olduğu, dimağının çözüldüğü berrak günleri getirmiştir. 
Her darlığın sonundaki ferahlık ona da ulaşmıştır. Aralıksız 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akan bir hikmet çeşmesi olmuştur. İnsanlar kaplarının kapasitesi miktarı bu çeşmeden doldurmaktadır. 


Çelebi Hüsameddin bir gün Mevlâna'ya (k.s.) bu akıp giden düşüncelerin muhafaza edilerek yazılması, daha çok müride ulaşması gerektiğini söyler. Yazılı eserlerlerden örnekler vererek bunun faydalarını anlatır. Bu teşvikler sonucu Hz. Mevlâna, Mesnevi'nin ilk on sekiz beytini yazar ve Çelebi Hüsameddin'e verir. Bundan sonraki bölümler Çelebi Hüsameddin'in katipliğiyle yazılır. 


“Mesnevi, hakikate ulaşma ve yakin sırlarını açma hususunda din asıllarının asıllarının asıllarıdır.” der Mevlâna ve 


devam eder: 


“Mesnevi içinde kandil bulunan kandilliğe benzer, sabahlardan daha aydın bir surette parlar...kalplere cennettir; pınarları var, dalları var, budakları var. O pınarlar- dan bir tanesine bu yol oğulları Selsebil der. Makam ve keramet sahiplerince en hayırlı duraktır, en güzel dinlenme yeri. Hayırlı kişiler orada yerler içerler...hür kişiler ferahlanır, çalıp çağırırlar. Mesnevi, mısırdaki Nile benzer: Sabırlılara içilecek sudur, Firavun'un soyuna sopuna ve kafirlere hasret. Nitekim Tanrı da “Hak onunla çoğunun yolunu azıtır, çoğunun da yolunu doğrultur” demiştir. 
Şüphe yoktur ki Mesnevi gönüllere şifadır, hüzünleri giderir, Kuran'ı apaçık bir hale koyar, rızıkların bolluğuna sebep 


olur, huyları güzelleştirir.” 


Mesnevi'nin kendi kendini tanıtmasından anlaşıldığı üzere o Kuran'dan ilhamla adeta onun tefsiri olarak yazılmış bir eserdir. Kuran'ın zahirindeki anlamlarının altındaki derin manevi anlamları anlatmayı hedefler. Kuran hakikatlerinin kavranması ve bu hakikatlerin eylem safhasına geçirilerek kişinin ruhunda inkılaplar yaratması murat edilir. O teorik değil, tecrübi bir eserdir. Bir eğitim kitabıdır. 
Hakikatin pratiğe dönüşmesini, imanın akıllardan kalplere inmesini hedefler. Mevlâna bu eseri ilhamla yazdığını söyler. Mesnevi'yi ezberlemiş olan Molla Cami de bunu destekleyen en meşhur sözü söyler; “Peygamber değildi, ancak kitabı vardı.” Hüsn ü Aşk şairi Şeyh Galip de Mesnevi 


tutkusunu anlatırken aynı ilhama işaret eder: 


Esrarımı Mesnevi'den aldım 

Çaldımsa da miri malı çaldım. 

Feyz erdi Cenab-ı Mevlevi'den 

Aldım nice ders Mesnevi'den 

Mesnevi'nin üstün bir ilhamla yazılmış olduğunu eserin üslübundan anlamak da mümkündür. 


Hz. Mevlâna, Mesnevi'de hiçbir konuyu sistematik anlatmaz. Konular kendiliğinden birbirini açarak ilerler. 
Konular arasında anlatılan hikayeler de bir yerde anlatılıp bitirilmez. Bir hikaye tamamlanmadan, çağrışım yapan başka bir hikaye anlatılmaya başlanır. Bu şekilde bir hikaye tamamlanana kadar, araya bir çok hikaye, bir çok konu girer. Mesnevi'de Mevlâna (k.s.) bunu ifade eder: 


“Bu hikaye parça buçuk söylendi (araya sözler karıştı, başka hikayeler girdi). Aşıkların işi gibi başsız, ayaksız nakledildi. 
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Fakat hakikatte başı yoktur, ezel gibi evveline evvel bulunmaz. Sonu da yok...ebedle eş... 


Hatta su gibidir; her katresi hem baştır, hem ayak...hem de başsız ayaksız koşup gider. 


Hâşâ bu hikaye değil, kendine gel! Bizim ve senin bugünkü halimizdir, dikkat et.” 


Mevlâna'da çağrışım gücü çok yüksektir. Sahip olduğu birikim, bildiği diller, sosyal tecrübeler, sanatçı ruh, son derece akıcı bir zeka ve tasavvuf terbiyesiyle pişmiş bir ruh bir araya geldiğinde, Mesnevi'de her konuda olağanüstü bir birikim ve sınırsız malzeme ortaya çıkar. 


Mesneviyi muhteşem kılan özelliklerden birisi de, vezin ve kafiye kullanılarak manzum olarak yazılmasıdır. Nesir yoluyla bile anlatılması olağanüstü güç konuları o vezin ve kafiye kullanarak külfetsizce söylemiş ve yazdırmıştır. 
Konuşurken Mevlâna'da hiçbir tutukluk hissedilmez; o sözün coşkusuna kendini kaptırır ve söyler... söyler... Bazen yemeyi içmeyi unutur, bazen gün doğar batar fark etmez. 


Mesnevi'yi okurken aslında herhangi bir kitap okur gibi değil, birsohbet halkasına girmiş gibi hissedilir. Mesnevi'de Mevlâna'nın söylediklerinin anlaşılmasından başka hiçbir kaygısı yoktur ve hiç çekinmeden o günün günlük dilini bütün incelikleriyle kullanır. Bazen çocuk, bazen kadın, bazen derviş, bazen esnaf, bazen köylü olur. Halk tabirlerini, mecazları, atasözlerini hatta argo tabir edilecek kelimeleri rahatça kullanır. Halkın hissiyatını, psikolojisini, ona tesir eden güçleri öylesine iyi bilir ki Mesnevi'nin o intizamsızmış gibi görünen düzeni içine gönülleri tutsak eder. 
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Mesnevi'nin en zengin malzemesi hikayelerdir. Bunlar bazen Kelile ve Dimne'den, bazen, Mantıku't-tayr'dan, bazen Senâi'den, bazen de kendindendir. Mevlâna, Senâi ve Attar'ı bu konuda kendine üstad olarak kabul eder. 
Anlattıklarını halkın kulağına daha iyi yerleştirmek ve daha cazip kılmak için halk arasında anlatılan açık saçık fıkraları kullanmaktan da çekinmez. Bu hikayelerin amacı hakkında değerli yazar Sâmiha Ayverdi şöyle der: “Mesnevi ve hikayeleri insanoğlunun dikkatini hakikatler üstüne çekmek için hazırlanmış latif birer tuzaktır. Bizzat büyük velinin dediği gibi, bunlar bağların, bostanların etrafını çeviren dikenli çitler gibidir, ta ki yanından ve etrafından geçenlerin eteklerine takılıp onları kendine çeksin. Böylece de bir zaman olsun hakikatlerin üstünde duraklatsın.” 
(Abide Şahsiyetler) 


Mesnevi, insanın tekamül etmesi, bilinç düzeyinin yükselmesi, kendini manevi bir varlık olarak görmesi, ahlaken tamamlanması, Allah'la yakınlaşması için hazırlanmış bir rehberdir. Bu kitap türlü müşküller içinde bunalan devrinin insanına ve asırlar sonra çağın buhranları içinde sıkışmış dünya insanına yol gösterdi, ruhuna can verdi. Kutsal bir kitap gibi okundu, ezberlendi. Mesnevihanlar yetişti, şerhler, tercümeler yapıldı, dünyanın bir çok diline çevrildi. 
Mesnevi bugün yazılmış gibi tazeliğini, yeniliğini koruyor. 


Hakikat yolcularının yolu Mesnevi'ye mutlaka uğruyor. 


“Bir gramer bilgini, gemiye binmişti. O kendini beğenmiş bilgin, yüzünü gemiciye dönüp, 
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Sen, dedi, gramer okudun mu? Gemici, hayır, deyince, eyvah, dedi, yarı ömrün gitti. 


Gemici bu söze kızdı, gönlü kırıldı, fakat sustu, derhal cevap vermedi. 


Derken, rüzgar, gemiyi bir girdaba düşürdü. Gemici 


gramer bilginine bağırdı: 


Yüzme bilir misin? Gramer bilgini, bilmem, dedi, bende 


yüzgeçlik arama. 


Bunun üzerine gemici, gramer bilgini, dedi, gitti bütün 


ömrün. Çünkü gemi, bu girdapta batacak. 


Deniz suyu, ölüyü başında taşır. Fakat denize düşen 


adam, diri olursa nerden kurtulacak? 


Sen de eğer benlik vasıflarından öldünse gerçeklik deni- 


zi, seni başının üstüne koyar. 


Ey bilgin, sen halka eşek diyorsun ama, şimdi eşek gibi buz üstünde kalakaldın.” 


“Dünyada yemyeşil bir ada vardır, orada yalnız başına 


obur bir öküz yaşar. 


Akşama kadar bütün yazıyı yalar, otlar, doyar, semirip şişer. 


Gece oldu mu yarın ne yiyeceğim diye düşünceye dalar, bu düşünce onu dertlendirir, ince bir kıla döner. 


Sabah olunca yazı yine yeşermiştir. Yeşillik çayır, çimen, tâ bele kadar büyümüştür. 
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Öküz, öküz açlığına tutulmuştur, akşama kadar bütün yazıyı baştanbaşa otlar, bitirir. 


Yine büyür, semirir, şişer. Bedeni yağlanır, güçlü kuvvetli bir hale gelir. 


Derken akşam oldu mu açlık korkusuna düşer, bu kor- 


kuyla titremeye başlar, yine korkusundan zayıflar. 


Yarın yayım zamanı ne yiyeceğim, ne edeceğim? Diye 


düşünür durur. Yıllardır, o öküz bu haldedir işte. 
Bunca yıldır bu yeşilliği otlar, bu çimenlikte yayılırım. 


Hiçbir gün rızkım azalmadı. Bu korku nedir, gönlümü 


yakıp yandıran gam nedir diye düşünmez bile. 


Akşam oldu, gece bastı mı o semiz öküz, eyvahlar olsun, rızkım bitti, diye diye yine zayıflar. 


İşte nefis, o öküzdür, yazı da dünya. Nefis ekmek korkusuyla daima zayıflar durur. 


Gelecek zamanlarda ne yiyeceğim, yarının rızkını nasıl ve nerede elde edeceğim kaydına düşer. 


Yıllardır yedin, yiyeceğin eksilmedi. Artık biraz da gelecek düşüncesini bırak da geçmişe bak. 


Yediğin rızıkları hatırına getir, geleceğe bakma da az sızlan!” 


“Aşk Tanrı sırlarının usturlabıdır.” 


“Baki olan can güneşi öyle bir güneştir ki asla gurub etmez.” 
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“Kötü adın çirkinliği harften değildir. Deniz suyunun acılığı kaptan değildir.” 


“Bir yandan korkuya, bir yandan ümide düştün mü iki kanadın olur. Bir kanatlı kuş, katiyen 


uçamaz, acizdir.” 


“Ademoğlu, dilinin altında gizlidir. Bu dil, can kapısına perdedir. 


Bir rüzgar esti de kapıyı kaldırdı mı evin içinde ne varsa görürüz. 


O evde inci mi var, buğday mı, altın hazinesi mi var, 


Yoksa yılan ve akreplerle mi dolu? 


Yoksa içerde hazine mi var da yılan beklemekte? Çünkü altın hazinesi bekçisiz olmaz.” 


“Baharda çiçek dökülünce meyva baş gösterir. Ten de harap olunca can görünür.” 


“Gönlü ışık yakmayı, şülelenmeyi öğrenmiş olan kişiyi, güneş bile yakamaz.” 


“Kibir, hırs, şehvet kokusu, söz söylerken soğan gibi kokar.” 
“Denizin dibinde inciler, taşlarla karışık olarak bulunur. 
Öğrenilecek şeyler, ayıplar kusurlar arasında olur.” 


“Gönlün köşesiz köşesi yok mu? İşte o bucak padişaha varan bir yoldur.” 


“Akılla hüneri sat da hayreti satın al. Oğul, horluğa doğru git, Buhara'ya değil.” 
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“Tanrı, yüz binlerce kimya yarattı, ama insan sabır gibi bir kimya görmedi.” 


FIHI MAFIH 
Bu eser Mevlâna'nın (k.s.) çeşitli meclislerde yaptığı sohbetlerin bir tutanağıdır. Bazılarının sohbet esnasında, bazılarının sonradan müritleri veya bizzat oğlu Sultan 


Veled tarafından yazıldığı sanılıyor. Eser altmıştan fazla fasıldan oluşur. 


Bu eser yine Mevlâna'nın eşsiz söz söyleme kudretinin eseridir. Mensur bir eser olmakla birlikte son derece veciz bir dil kullanılmıştır. Fihi Mafih'in kelime karşılığı “İçindeki İçindekiler”dir. Genelde Mevlâna'nın eserleri hep bir başkası tarafından kaleme alınmakla birlikte isimlerini kendisi koymaktadır. Ancak bu eserin isminin tarihi kaynaklarda değişik şekillerde kaydedilmesi, ismin sonradan verildiği düşüncesini kuwetlendirmektedir. Fihi Mafih uzunlu kısalı çeşitli bölümlerden oluşur. Toplumsal ihtiyaçlara cevap veren konular mevzu alınır. Çoğu zaman şahsına iletilen sorular çerçevesin- de mevzu gelişir. Fihi Mafih bu yönüyle devrin sosyal yapısı- 


nın, tarihi şartlarının, düşünce ortamının bir analizidir 


Ele alınan konular muhtelif olmakla birlikte genel çerçeveyi yine tasavvuf belirler. Halka bu çerçevede bir bakış kazandırılmak amaçlanır. Allah'ın mutlakiyeti, varlığın birliği, akl-ı cüz'i, akl-ı külli, kâinattaki düzen, dünya, ahiret, tasavvufi makamlar, mertebeler ve aşk bütün konuların 


özü olarak ele alınır. 
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Mesnevi'deki zengin malzeme, Fihi Mafih'de de kullanılır. Kuran ve hadisler temel alınarak, kıssalar, hikayeler, manzum parçalar, nüktelerle anlatım canlı ve akıcı kılınır. 
Mesnevi'deki ve Divan-ı Kebir'deki coşkun, lirik, çağrışımların peşinden giden anlatım Fihi Mafih'de pek yoktur. 
Konular derli toplu, açık ve öğretici bir anlatımla verilir. 
Mevlâna burada tam bir öğretmen, hoca edasıyla, konuları enine boyuna öğrencilerinin sindirmesi, söylenenleri herkesin anlaması için tane tane anlatmaktadır. 


“Hikmet yağmura benzer. Madeninde sonsuzdur; fakat ne kadar gerekse o kadar yağar. Kışın, baharın, yazın, güzün, ölçülü miktarda.” 


“Biz su üstündeki kâseyiz sanki. Suyun üstündeki kâsenin gidişi, kâsenin dileğiyle değildir, suyun emriyledir, suyun dileğiyledir.” 


- “Düşünce muaheze edilmez. İnsanın içi hürriyet alemidir, düşünceler latifdir, onlara hükm olunmaz. ‘Biz görünene hükmederiz, sırları Tanrı bilir.” buyurulmuştur. Bu düşünceleri sende Yüce Tanrı meydana getiriyor ve sen bunları yüz bin çalışıp çabalama ve lâ havle ile kendinden çıkarıp atamazsın. İşte bu yüzden “Tanrı'nın alete ihtiyacı yoktur. derler. O tasavvurları ve düşünceleri, kalem ve boya gibi aletler olmadan, sende nasıl hasıl ettiğini görmüyor musun? Düşünceler, havadaki kuşlar ve yabani ceylanlar gibidir. Bunları yakalayıp kafese koymadan önce satmak şeran caiz değildir. Havadaki kuşu satamazsın. 
Satışta satılan şeyi teslim şarttır. Mademki buna gücün yetmiyor öyleyse neyi teslim edeceksin.” 
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“Evet attarın yanına geldin mi, şekeri çoktur; ama kaç parayla geldin ona bakar, o kadar şeker verir. Burada da gümüş para himmettir; inançtır. Söz, inanç ve himmet 


miktarınca artar durur.” 


“Mesela bebek annesini her ne kadar adamakıllı tanımaz ve bilmezse de onunla sükünet bulur, avunur ve rahat eder. Ondan kuvvet alır. Meyva da dalında rahat eder, tatlılaşır ve olgunlaşır; buna rağmen ağacın ne olduğundan haberi yoktur. Bunun gibi her ne kadar insanlar o büyükten ve onun harfinden, sözünden kuvvet bulur, yetişmiş olur ve onu layıkıyla bilmezler ve ona eremezlerse de bütün insanlarda harf ve sesin ötesinde bir şey vardır ve her insan 


çok büyük bir alemdir.” 


MEKTUBAT 


Hz. Mevlâna, Şems'le geçirdiği kısa bir inziva dönemi hariç sosyal bağları çok güçlü bir insandı. Bir tarafıyla iyi bir aile reisi, bir tarafıyla büyük bir mürşid, bir tarafıyla güçlü bir siyasetçiydi. Birey olarak ailesinden başlayarak halka ve devlete karşı mesuliyetlerinin ve yaptırım gücünün bilincindeydi. Hz. Mevlâna'nın bizzat yazdırdığı mektuplar 


onun bu yönünün açık vesikalarıdır. 


Bu mektuplar 150 kadardır. İçlerinden yalnız üç tanesi Mevlâna'nın emriyle yazılmış, diğerlerini bizzat yazdırmıştır. 


Mektuplar çeşitli vesilelerle kaleme alınmıştır. Devlet erkanına bir haksızlığı bir zulmü haber vermek, yahut bir çaresize bir görev elde etmek için yazılmış olanlar, aile 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efradına, yahut bir dosta tavsiyelerde, uyarılarda bulun- 


mak için yazılanlar, cevaben yazılanlar vardır. 


Mektuplarında da bütün eserlerinde kullandığı üslubu kullanır. Maksadını halk diliyle, örnekler, hikayeler yoluyla anlatır. Mektubu yazdığı kişinin makamına, mevkisine göre özel bir dil kullanmaz; o kişiye verdiği değere, onun ahlakına göre içinden geldiği gibi hitap eder ve söyler. 
Abdülbaki Gölpınarlı bu konuda şöyle der; 


“Hitap ettiği kişiyi isterse hükümdar olsun, öğüde, duaya muhtaç bir kul, kendisine yakın bir kişi, bir oğul 


görür.” 


“Oğlu Sultan Veled'e, Zevcesi ve Kuyumcu Selahaddin'in 


Kızı Fatıma Hatun'un Hatırna Riayet Etmesi İçin 


ağla İşte böyle bir halde, bizim de gönlümüzün ışığı, aydınlığı olan, âlemin de gönlünün, gözünün ışığı bulunan ve bu gün “Zekeriyya'yı onun hizmetine memur ettik” ayetinde bildirildiği gibi siz oğlumuzun nikahında, eli altında olan, büyük bir imtihan olarak size emanet edilen padişahımızın kızının hatırına riayet etmeniz için şu birkaç satır yazıldı. Umarız, sizden bekleriz ki özürlerin temellerine ateş salarsınız da bir an, bir soluk, ne bilerek, ne yanılarak 


» 


onu incitecek bir harekette bulunmazsınız....... 
“Kendisine mensup Bir Yoksulun Vergiden Affı İçin 


e selamımı mektubumu size sunan Kemâleddin, Allah kutluluğunu olgunlaştırsın, bu duacının özü doğru oğullarındandır. Ibadet etmekle, evrad okumakla, ahireti 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düşünmekle uğraşır. Şüphe yok ki bu yüzden kazanca düşmeyi, hırsla çalışmayı gevşetti; malca çok ziyana uğradı; borçlandı. Ehl-i ayali de kalabalık. Umarım ki herkese konan vergiden onu affedersiniz; çünkü yıkık yerden haraç alınmaz. Vergiyi bağışlarsanız o da dua etmeye koyulur; bu duacınıza da sonsuz lütufta bulunmuş olursunuz......” 


Gi : 
gi 


Mevlâna Düşüncesine Kısa 


Bir Yolculuk 


Hz. Mevlâna kendi elleriyle yazdığı Mesnevi'nin ilk on sekiz beytine ayrılıktan şikayetle başlar: 


Dinle neyden duy neler söyler sana, 
Derdi vardır ayrılıklardan yana: 
“Kestiler sazlık içinden, der, beni; 
Dinler, ağlar: Hem kadın, hem er beni. 
Göğsü, göz göz ayrılık delsin de bir, 
Sen o gün benden işit özlem nedir. 
Her kim aslından uzak düşsün: Arar. 
“Asl”a dönmek için bir uygun gün arar. 
Dost'a kâh yoldaş olup, kâh düşmana, 
İnleyip sesler duyurdum her yana. 
Dost olur -zannınca- her insan bana. 
Sırlarım gel gör ki meçhüldür ona. 
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Sırlarım olmaz iniltimden uzak, 

Her göz etmez fark, işitmez her kulak. 
Saklı olmaz birbirinden can ve ten, 
Cânı görmekçin izin yok bil ki sen! 

Bir ateştir, yel değildir ney sesi; 

Kim ateşsizdir: yok olsun böylesi. 
Sevgiden ağlar eğer ağlarsa ney, 
Sevgiden çağlar eğer çağlarsa mey, 
Ney o şeydir: Perde yırtıp perdesi, 
Dost edinmiş, dosta hasret herkesi. 
Hem devadır ney denen şey hem zehir, 
Bir bulunmaz arkadaştır: Hemfikir.” 


(Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu'nun manzum çevirisi) 


Mesnevi, içinde yüzlerce hikaye anlatılan bir eserdir. 
Ama Mesnevi'nin ilk hikayesi ve hikayelerin özü, esası bu hikayededir. İnsanoğlunun hikayesi bu ayrılığın hikayesidir. Mevlâna'ya göre insan sazlıklardan koparılmış bir kamış gibi aslından uzaklaşmış, ayrılmıştır. İnsanda asıl ve baskın duygu ayrılık duygusudur. Bütün huzursuzluklar, bütün kıvranmalar, bütün arayışlar, farkında olunsun yahut olunmasın bunun neticesidir. Bu yüzden insanoğlu dünyada gurbettedir. Onun amacı biteviye aslına, varlığının ait olduğu mutlak varlığa yol aramak, iz sürmektir. Bu ayrılıkta dökülen gözyaşları, çekilen ıstıraplar insanın yoldaşıdır. İnsan asli varlığı olan mutlak varlığa kavuşmadıkça darlıktan kurtulamayacaktır. 


Aslında dünyada iken bu ayrılık derdini giderecek bir sır insana varoluşta teslim edilmiştir. Ancak bu sırrı gerçeğin 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peşinde olanlar, kalbindeki bu sızıyı, sıkıntıyı takip edenler keşfedebilir. Nasıl neye üflendiğinde çıkan ses sazlığa ait bir ses ise, insana üflenen ruh da Allah'a ait bir ruhtur. 
Yani insan nerede olursa olsun Allah'ın varlığıyla beraberdir. Eğer varlığındaki bu uhrevi nefesi keşfederse, her an Allah'la bir ve birlikte olacaktır. Ancak insanoğlunun imtihanı zaten bu noktadır. Bu küçük yolculuk hikayesinde araya araya yok olacak olan insan, ebedi varoluşla yeniden doğacaktır. 


Bunun için insan, kaynağının aslı olan yaratıcısını bulma derdiyle dolu olmalı. Hz. Mevlâna bu nedenle insana önce Allah'ı, mutlak varlığı isimleriyle, isminin en geniş manaları ile kavratmaya çalışır. Çünkü insan neyi aradığını bilmelidir. O Allah ki, bu alemi bilinmekliği isteyerek bir hak üzere yaratmıştır. Allah ruhlar aleminde insandan bir söz almış ve ona bir emanet bağışlamıştır. Bunu bilmek ve yaşamak, yaratıcının insanlar üzerindeki hakkıdır. İnsanın yüklenmiş olduğu bu emanet, onu yalnızca yaşadığı çağa, sosyal şartlara bağlı bir varlık olmaktan uzaklaştırır. Ona zaman ve mekan üstü bir varlık kazandırır. Bu insanın ölümsüzlüğü anlamına gelir. Mevlâna düşüncesinin evrensellik kazanması, onun zamana yenik düşmeyen bu uzak görüşlülü- 


gündendir. O hep daha ötesini görmek için çabalamıştır. 


“Gözlerim yeterli değil, daha yüzlerce göz bulmalıyım, Ödünçalmalıyım da seni seyretmeliyim.” (Divan-ı Kebir) 


Hz. Mevlâna'yı, yaratma eylemi çok meşgul eder. O önüne yığılan hazır bilgilerin hiç birine itibar etmez. Tam 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bir eylem adamıdır. O her şeyde olduğu gibi düşüncenin de dinamik ve doğurgan olması gerektiğini kabul eder. 
Sürekli yeniyi, yeni bir yaratma eylemini aradığı için onda eskilikten, köhnelikten eser yoktur. Bu nedenle uzun yıllar kıvranarak hakikati aramıştır. Bulduğu büyük hakikat, yaratıcı hareket dairesine katılmak ve sürekli değişim ve tekamül içinde merdivenleri tırmanarak yükselmek, miraca çıkmak olmuştur. Kainattaki hareket bu yüzden onu çok etkiler. Allah kainatta sürekli hareket halindedir. Her şey, heran onun ol emriyle değişip dönüşmektedir. “O her an yeni bir iş ve oluştadır.” (Rahmân, 55/29), her an başka bir eser üzerinde tecelli etmektedir. Bu tecellilerin hiçbiri diğerine benzemez ve her biri Allah'ın başka bir sıfatına tekabül eder. Hakikatin şuurunda olan kamil insan da, her anını bu yaratıcı kudret içinde idrak etmelidir. Mevlâna 


(k.s.) bunun gerekliliğini sorduğu şu sorularla buldurur: 


“Hiçbir ressam var mıdır ki yaptığı resmi, hiçbir menfaat 


ümidi gözetmeden yalnız resim yapmak için yapsın! 


Hem resim yapmak için yapar, hem de uluların, büyük- 


lerin bir vesileyle kederlerinden kurtulmalarını ister... 


Çocukların neşelenmesini, bu resimle ölüp gitmiş dost- 


ların, dostlar tarafından hatırlanmasını ister... 


Hiçbir testici yoktur ki içine su konmasını düşünmeden 


testisini, sırf testi yapmak için yapsın! 


Hiçbir kaseci yoktur ki kaseyi ancak kase olmak için yap- 


sın da içine yemek konmak için yapmasın! 
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Hiçbir hattat yoktur ki özene bezene yazdığı yazıyı yalnız yazısını, yazısının güzelliğini göstermek için yazsın da okunmak için yazmasın!” (Mesnevi) 


Hz. Mevlana, Yaratıcının hayatın içinde her an tasarrufta bulunduğunu tekrar tekrar anlatarak insana tesir edecek tek gücün bu olduğunu söyler. Bütün düşünce alt yapısını, varoluşta her an süren yaratıcı hareketin doğurgan zemini üzerine oturtur. Bu yüzden Mevlâna'da söz bu kadar kıvrak ve hareketlidir. Düşünceleri durmaksızın gidip gelen karıncalar gibi, daldan dala konan kuşlar gibi bir an yerinde durmaz. 
Her sözü pratiğe, harekete dönüktür. Eserlerinde harften kelimeye, iğneden ipliğe, karıncadan file her şey suretlikten 


çıkıp bu hakikate ayna tutan manevi varlıklar olur. 


“Suret suretsizlikten çıktı, yine suretsizliğe döndü. Zira biz yine Tanrıya döneceğiz. 
Şu halde sen her göz açıp kapamada diriliyorsun. 


Mustafa; ‘Dünya bir andan ibarettir.” buyurdu. 


Bizim fikrimiz havada bir oktur. Havada nasıl durur? 
Tanrıya gelir. 


Her nefeste dünya yenilenir. Fakat biz dünyayı öylece durur gördüğümüzden bu yenilenmeden haberdar değiliz. 


Ömür su gibi yeniden yeniye akıp gider. Fakat cesette bir daimilik gösterir. 


Elinde hızlı hızlı oynattığın ucu ateşli bir sopa nasıl upuzun ve tek ateş hattı gibi görünürse, ömür de pek çabuk akıp geçtiğinden daimi bir şekilde görünür.” (Mesnevi) 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Hz. Mevlâna yaratıcıyı, mutlak varlığı en hakiki şekliyle kavrayabilmek için kainattaki her harekete can kesilir. 
Yalnız gözü kulağıyla değil, varlığındaki tüm maddi manevi duyularla kainatı görmeye duymaya çalışır. Okyanuslar üzerindeki dalgalardan toprağın üzerindeki toza, zerrenin içindeki güneşten saman çöpünün altındaki denize, sivrisinekten rüzgara, ottan kırmızı güle, la'lden taşa her şey, onun bakışıyla Allah ve insan varlığının bütünlüğüne, hakikatine dair bir mesaj taşır. O yalnız görünen yüzüyle ve yalnızca beş duyuyla kâinata bakanları ve orada yaşayanları şiddetle kınar, aşağılar; 


“Ey dört unsurlu beş duyguya, altı cihete hapis olup kalmış adam, ne güzel yerin var, hadi başkalarını da çek 


oraya! 


Ey eşeğe kul olan, ey eşeğin kuyruğunun altına layık olan, öpülecek yer buldunsa hadi bizi de götür!” (Mesnevi) 


“Ona göre taraf ve cihet, halk alemindendir...emir ve sıfatalemi cihetsizdir. Allah cihetten büsbütün münezzehtir. (Mesnevi) 


Hz. Mevlâna bütün zerrelerinde hissettiği bu varoluşun coşkun dalgalarına kapılarak çoğu zaman kendinden geçer. 
Hayran olur, şaşırır kalır, varlığından geçer. Aklın kılavuzluğunun bittiği bu noktada insanın gönül kapıları sonuna kadar açılır ve insana keşif gözlüğü, hayret gözlüğü takılır. 
Bu gözlükle ancak hakikate bakılabilir, nasıl güneşe çıplak gözle bakılamazsa, güneşe benzeyen hakikate de bu gözlük camları olmaksızın bakılamaz. Bu camlardan bakıldığında, 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gerçekte renksiz olan bir âlemden renkler âlemine, gerçekte ölü olan bir âlemden canlar âlemine, tecelliler alemine geçilir. Burada düşünce asla donmaz, asla hiçbir şey, hiçbir an aynı kalmaz. Mevlâna (k.s.) baktığı bu camdan hiçbir an aynı şeyi görmez, suretlerle meşgul olmaz, suretlerin doğurduğu boyutlarla meşgul olur. Ölümlü olan, beşeri olan vasıflarından soyunur. Ebedi olandan fışkıran canlılığı arzular. 


“Ey yaprak, elbette bir kuvvet buldun da dalı yarıp çıktın. Ne yaptın da zindandan kurtuldun? Söyle, söyle de biz 


de şu hapisten, senin yaptığını yapalım da kurtulalım. 


Ey selvi, boy atıp yüceldin, yerden bitip yücelere ulaştın. 
Ulu, sana ne seyir gösterdi, ne seyran öğretti? Bilelim de biz 


de seyredelim. 


Ey gonca, gül rengine boyanıp çıktın, kendinden geçip geldin, ama nasıl geldin? Söyle de ne yaptıysan biz de onu yapalım.” (Divan-ı Kebir) 


Allah Teâla da insanın, bu yaratma eyleminin, sanatının ardındaki kat kat anlamlara delalet eden manalara ermesini ister. Eserinin yalnızca suretinin görülmesini değil, mânâya binaen insanda kullanılmasını, insana faydalı kılınmasını ister. Var olan her şeyde yaratıcının bir sıfatı gizlidir. Mevlâna hazretleri kainata bu nazarla bakar. 


“Tanrı öyle bir kimyagerdir ki onun tesiriyle duman, yıldız haline gelmiştir. 


Öyle bir görülmedik iksiri vardır ki karanlığı güneş haline getirmiştir. 
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Bir acaip sanaatkârdır ki bir sanatıyla zuhale bu kadar hassa vermiştir... 


Sen artık öbür can yıldızlarıyla can incilerini de buna kıyas et!” (Mesnevi) 


Hz. Mevlâna eserlerinde varlığın izlerini, işaretlerini insanlara tercüme eder. İnsana donup kalmamış, ileriyi delip geçen, perdeleri yırtıp atan bir bakış, ilahi bir nazar kazandırmak ister. Başlangıcı, sonu, gaybı, hayrı, şerri gören, varlıktaki birin içine karışan ilahi bir şuur kazındırmak ister. Bu noktada Mevlâna'nın ancak günümüzde keşfedilmiş, bilimsel gerçekleri manevi keşf gözüyle o günlerde haber verdiği gerçeğine değinmek gerekir. O dünyanın 
20. yüzyılda keşfettiği atomu ve içinde sakladığı nükleer gücü 13. yüzyılda bütün detaylarıyla tarif eder. 


“İçinde her bir zerre (atom) bir güneş saklar: 

Derken, eğer, zerre (atom) ağzını şöyle bir açar, 

Bu güneş bir çıkarsa şayet o pusudan, 

Gökler ve yer tuz buz olur ışıltısından” (Divan-ı Kebir) 

Hz. Mevlâna'nın astronomi ile ilgili de şaşırtıcı düşünceleri vardır. O henüz dünyanın uydu fotoğraflarıyla görülmesi mümkün olmayan zamanlarında, uzayın ve dünyanın yapısı ile bugünün bilgilerine tıpatıp uyan bilgiler verir. Güneş sistemimizde dokuz gezegen bulunduğunu söyler; oysa o çağda ancak yedisi biliniyordu. 9. gezegenin daha 1930'da keşfedildiği düşünülürse, bu bilgi şaşkınlık vericidir. Mevlâna'nın (k.s.) ifadesiyle semâ ayini güneş sistemindeki dönüşün sembolik bir taklididir ve bu yüzden 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sema ayini yapan dervişlerin sayısı, güneşin çevresindeki dokuz gezegeni temsil eder ve semazenlerin sayısı dokuz veya dokuzun katı olur. 


“Ey başlarımızın çevresinde çember çember dönen gök Güneşin aşkıyla sen de benim yaptığımı yapıyorsun.” 
Bütün atomlar havada, çöllerde, 
Sanki hepsi de birer deli divane. 
Mutlu veya sefil her zerre, 
Güneşe aşık, hem de ölesiye.” 

(Divan-ı Kebir) 


Yine Mevlâna (k.s.) yıldızların dünya üzerinde çok kuvvetli etkileri olduğundan ve insanın en küçük hareketinin de kainatı ve güneş sistemini etkilediğinden bahseder ki, 


bilimsel olarak bu etki artık ispatlanmıştır; 


“Mesela yıldızların, madenler üzerinde yüzlerce tesiri vardır... 

Tanrı kudreti onu, madenlere her an ulaştırmadadır. 

Gökyüzünde bir yıldız olan güneş, karanlıkları giderir... 

Tanrı güneşiyse Tanrı sıfatlarında daimidir. 

Ey yardım isteyen, güneşin tesiri, beş yüz yıllık yola geliverdi ya! 

Zühale üç yüz beş yüz yıllık hatta daha da nice fazla yol var.. 

Fakat tesiri an be an görünüp durmada! 

Dilerse Tanrı, güneş doğunca gölgenin dürülüp kaybolduğu gibi 

Onun da tesirini dürer kaybeder... 
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Güneşe karşı gölgenin ne değeri olabilir? 

Yıldız gibi tertemiz ruhlar, gökyüzündeki yıldızlara feyiz verir, yardım eder, 

Görünüşte o yıldızlar, bizim varlığımıza, sağlığımıza sebeptir, 

Ama hakikatte bizim batınımız, bizim iç yüzümüz, gökyüzünün durmasına, varlığına sebeptir.” (Mesnevi) 

Bu gerçekleri idrak etmek, keşfetmek, kalbi ve manevi kuvvetlerin gücüyle ilgilidir. Bu gücü elde etmenin anahtarı insana verilmiştir. İnsan sürekli olarak tekâmül içinde olmalı ve kendini değişim ve dönüşümün merkezinde tutmalıdır. Hz. Mevlâna'ya göre, insan benliğinin tekamül ederek suretler âleminden sıyrılıp hakikatler âlemine geçmesinin, kalbi gücünü büyütmesinin en önemli şartı, dünyadaki her türlü kayıttan, bağdan kurtulmaktır ki, insanın önündeki en büyük engel kendi benliğidir. 


“Kendini kendi vasıflarından arıt ki asıl kendi saf, pak 


zatını göresin. 


O vakit kitap, müzakereci ve üstat olmaksızın gönlünde 


peygamberlerin ilimlerini görür bulursun.” (Mesnevi) 


“Akıl ve zeka, sana kibir ve gurur verir...aptal ol da gönlün doğru kalsın!” (Mesnevi) 


İnsan benliğini ve arzularını Allah'a teslim etmeli, kendi varlığından Allah'ın varlığına yükselmelidir. Varlığındaki ikiliği yok etmek için benliğini yok etmelidir. Hakikatte varolan tek varlık Allah'ın varlığıdır. O, bir ve mutlak varlıktır. 
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“İki canlı kuşu birbirine bağlarsan, aynı cinsten oldukları için, iki tane olan kanatları, dört tane olduğu halde uçamazlar. Çünkü ikilik mevcuttur. Halbuki buna ölü bir kuşu bağlarsan uçar. Zira ikilik kalmamıştır.” (Fihi Mafih) 


Her şey O'na nispetle vardır. Kainattaki güzellikler O'nun varlığının yeryüzüne yansımasındandır. Mutlak varlık ve güzellik O'dur. Dünyanın bütün süsünde, ziynetlerinde mutlak varlığın, Allah'ın güzelliğini temaşa etmelidir. Dünya rüyadan, aldanıştan, hayalden ibarettir. 
Uyuyan sanır ki bu hayaller hakikattir ve sürüp gidecek. 
Ömrün aldatıcı uzunluğuna kapılmadan dua ve zikirle secdeye varmalı, O'nun varlığına yakınlaşma yolunda çalışıp, çabalamalıdır. Çünkü Allah'ı anmaktan çekinen kişiye dar bir anlayış verilir ve körlükle cezalandırılır. Gözler yalnız O'nun zikri ve fikri ile aydınlanır. 


“Ömrün altın kesesine benzer, geceyle gündüz de para sayan adamdır. 

Bilmeden anlamadan sayar durur, nihayet kese boşalır, ay tutulur. 

Dağdan alsan da yerine komasan dağ bile yerinde kalmaz, yok olur gider. 

Şu halde heran yerine karşılık koy ki “secde et de yaklaş” ayetinin maksadı neyse bulasın. 

Bütün işlere böyle çalışma, dindeki işten başka iş için savaşma.” (Mesnevi) 

İnsan Allah'ın varlığıyla dolu olabilmek için gönlündeki kalabalık arzulardan ve şehvetten arınmalıdır. Gönül böyle aşağılık heveslerin peşine düşmemelidir. Gönlün makamı 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gökyüzünden de yücedir, yıldızlardan da. O arşın yüceliklerinde olmalıdır. Aşağılık kara toprakta değil ki Allah oraya tecelli etsin. Gönül Allah'ın tecelligahıdır. İnsan gönlünü saf kılmalıdır ki, bu tecellilerle sırlara mazhar olabilsin. Bu yüzden insan ayağını topraktan kaldırmalı, dünyadaki şehvet, mal, mevki, ekmek derdinden kendini kurtarmalıdır. 
Ten de, ruh da yaratılmıştır. İnsan arınarak gönlün çocuğu olan canı doğurmalı, canı ortaya çıkarmalıdır. 


“Can ol da can yoluyla canı tanı! Görüş dostu ol; kıyas oğlanı değil!” (Mesnevi) 


Hz. Mevlâna, insanın varlığın en alt katmanlarından tekamül ederek insanlığa kadar yükseldiğini söyler. O, inorganik bir varlıkken bitkiliğe, oradan hayvanlığa ve nihayet insanlığa yükselmiştir. Bu açıdan insan hatırlamasa da kainatın ruhunu, özünü içinde taşır; toprağa meyli, yeşile sevgisi bu cihettendir. Bu nedenle insan her şeydedir ve her şey insandadır. Cihanın aslı insandır. Eğer insan bu gerçeği 


idrak edebilirse, evren şuuru, emaneti yüklenme mesuliyeti hissedebilir. 


“Sen, kendinle savaşa girmişsin... Başkalarını kendin olarak tanımamış, anlamamışsın! 

Sen hangi surete rastlasan, bu, benim diye durup kalıyorsun ama vallahi o, sen değilsin! 

Bir zamancağız halktan uzaklaşsan, yapayalnız kalsan ta boğazına kadar gama, endişeye batarsın. 

Halbuki bu, nasıl sen olabilir? Sen o tek kişisin; sen kendinin güzelisin, kendinin dilberisin, kendinin sarhoşusun! 
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Kendinin kuşu, kendinin avı, kendinin tuzağısın...kendinin baş köşesi, kendinin döşemesi, kendinin damısın! 

Cevher ona derler ki varlığı, kendi kendine olsun... 
Onunla var olan, onun feri bulunan şey arazdır. 

Sen de Ademoğluysan onun gibi ol, bütün zürriyetleri kendinde gör! 

Testide ne vardır ki nehirde olmasın...evde ne vardır ki şehirde olmasın! 

Bu alem bir testidir, gönül de bir ırmak suyuna benzer.” 
(Mesnevi) 

İnsan bu nedenle varlığına dikkat kesilmeli, kendini tanımalıdır, yaratmadaki maksat insandır. İnsanın kabuğu değil, içi önemlidir. İç öyle derin bir denizdir ki, onun da bir denizi, için de bir içi, ruhun da bir ruhu vardır. 


“O senin muazzam varlığın yok mu? O belki dokuz yüz kattır. O, dibi, kıyısı bulunmaz bir denizdir, yüzlerce âlem o denize dalar gark olup gider.” (Mesnevi) 

Ama insan başlangıçta zayıf yaratılışlıdır. Allah'ın seçerek kalplerini kuwvetlendirip, gözlerini açtığı nebiler ve veliler hariç. Bunun için insan mutlak varlığa ermek için çıktığı yolculukta, sağlam delile sarılmış bir Allah dostunun rehberliğine muhtaçtır. Ancak böyle bir rehberin ruh terbiyesinden, disiplininden geçerse girdiği yol onu uçsuz bucaksız kurtuluş vahasına ulaştırır: 


“Nura ulaşmış şeyh, insana yol bildirir, sözünü nurla yoldaş eder. 
Çalış çabala da sarhoş ol, nura ulaş, sözünden Tanrı 


nuru aksın. 
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Pekmez içinde ne kaynatılırsa pekmez lezzetini alır. 

Havuç, elma, ayva, ceviz, pekmezde kaynatılırsa hepsinden de pekmez lezzetini alırsın. 

Bilgi de nura karışırsa, inatçı ve kötü kişiler bile bilgiden nur bulurlar.” (Mesnevi) 

Mevlâna bu yol gösterici velilere “Tanrı doktorları” der 


ve gönüllerdeki hastalıkları tedavi ettiklerini söyler: 


“Bu beden doktorları pek bilgilidirler...senin hastalıklarını senden daha iyi bilirler! 

İdrara bakıp ahvalini anlarlar...fakat sen; hastalığını o tarzda bilemez, teşhis edemezsin. 

Sonra nabızdan, benizden, kandan da her türlü hastalı-Sın kokusunu alırlar. 

Alemdeki Tanrı doktorları, artık sen söylemeden nasıl olur da halini anlamazlar senin? 

Nabzından da, gözünden de, benzinin renginden de sende derhal yüzlerce hastalık bulur, anlarlar. 

Beden doktorları, doktorluğu yeni öğrenmişlerdir zaten...onlar hastalığı teşhis için idrara vesaireye muhtaçtır. 

Fakat kâmiller, Tanrı doktorları, uzaktan adını duydular mı varlığın ta derinlerine kadar girerler! 

Hatta sen doğmadan yıllarca evvelki hallerini görürler.” 
(Mesnevi) 

Yine insanı kurtuluşa götürecek şeylerden biri bilgidir. 
Mevlâna (k.s.) gerçek bilginin vahiy ve keşif yoluyla elde edilen bilgi olduğunu ve bu bilginin ancak insanı üstün bir varlık haline getirebileceğini savunur. Vahiy insan aklının 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yolunu açar ve insan vahiyle elde ettiği ip ucundan akıl yoluyla delillere ulaşır; ama aklın kılavuzluğu bir yere kadardır. Hz. Mevlâna'nın bütün eserlerinin merkezi ve maksadı vahyin, Kuran'ın bilgisiyle insanı aydınlatmaktır. Akıl yoluyla elde edilen bilgi ile Allah'a varılmaz; ancak kalbin manevi kuvvetiyle varılır ki bu da akıl kuvvetiyle kazanılmaz. 


“Bütün sanatlar, şüphe yok ki önce vahiyden meydana gelir, fakat sonra, akıl, onların üstüne bazı şeyler katar! 

Dikkat et de bak! Bizim bu aklımız, hiçbir sanatı, usta olmadıkça öğrenebiliyor mu?” (Mesnevi) 

“Tanrı akıldan bir an inayetini kesti mi zeka sahibi olan akıl aptallıklar yapar.” (Mesnevi) | 

“Düşünce, oluğa benzer. Vahiy ve keşif, bulut ve denizdir. 

Yağmur suyu, bahçeyi yüz türlü renklerle bezer. Halbuki oluk, komşuları birbirine düşürür, kavga çıkarır.” (Mesnevi) 

İnsan için faydalı olan bilgi, bilgilerin en üstünü, ona göre yokluk bilgisidir. Diğerleri insanı kurtarmaz, insana fayda vermez. 


“Usül ilmini bilen üstadın yanında zihni çevik, istidatlı talebe usül okur; 

Fakih üstadın yanında da usül okumaz, fıkıh tahsil eder. 

Nahiv üstadının talebesi nahiv üstadı olur. 


Hakikat yolunda mahvolan üstadın talebesi ise üstadın sayesinde padişahta mahvolur, yokluğa erişir. 


Ölüm günü, bütün bu bilgiler içinde işe yarayan ve yol azığı olan da yokluk bilgisidir.” (Mesnevi) 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Hz. Mevlâna bu konuda Mesnevi'de çarpıcı hikayeler anlatır. Nahivci (gramerci) ile gemicinin hikayesi bunun en güzel örneklerindendir. O kılı kırk yararak, lüzumsuz teferruatla boğuşan halktan kopuk bilginleri, kendilerini ve insanı tanımamakla suçlar. Onlar çok şey bilmektedirler; fakat kendi benliklerinden uzaklaşmış, kopmuşlardır. Bir işin, bir sözün cevheriyle meşgul olmak gerekir. Cevher, bütün şeyler yok olduktan sonra kalan şeydir. Kuru bilgi insanı sarayın kapısına getirir, ancak içeri girmek gönül bilgisiyle olur. 


“Gönül ehlinin ilimleri, kendilerini taşır, ten ehlinin 


ilimleriyse kendilerine yüktür.” (Mesnevi) 


Gönül bilgisi, Mevlâna'nın (k.s.) eserlerinin özünü oluşturan aşk bilgisidir. Aşık insanın ulaşacağı son nokta kemal noktasıdır. Düşüncesinin, şiirinin merkezi aşktır. 
Mevlâna'dan taşan eserlere dönüşen sözler, aşkın eseridir. 
Dünyevi aşk hakiki aşkın, ilahi aşkın bir basamağıdır, ilahi aşka götüren bir ilk mekteptir. İlahi aşkın öğrenilmesi ve ona alışılması için bir ön şarttır. 


Aşk, varlıklardaki ortak sırdır. Ortak enerjidir. Varlıklar arasındaki çekim merkezi aşktır, parçaları bir arada tutan aşk çekirdeğidir. Atomun, Mevlâna'nın deyimiyle zerrelerin yapısı buna en iyi örnektir. Mevlâna'nın ifadesiyle zerrenin içinde bir güneş gizlidir. Bu güneş aşktır. Varlıkları hareket ettiren, zerrelere hayat veren de bu güneştir. 


“Bir tek zerre O'nun aşk güneşinden boş değil Her gül, onun vuslatının bahçesinin kokularını taşır.” 
(Mesnevi) 
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Kainat aşkın hürmetine yaratılmıştır. Aşkta çok büyük bir güç saklıdır. Bu güç her şeyi değiştirmeye kafidir. 


“Aşk, denizi çömlek gibi kaynatır. Aşk, dağı kum gibi ezer, eritir. 

Aşk, gökyüzünü çatlatır, yüzlerce yarık açar. Aşk, sebepsiz yeryüzünü titretir.” (Mesnevi) 

İnsan bu sırrı keşfettiğinde ölümsüzlüğü bulacaktır. 


“Bir gece aşka; “Sahi sen kimsin?” diye sordum 


O: “Ben ebedi hayatım; devam eden mutlu hayatım.” 
dedi. (Divan-ı Kebir) 


Aşk, ikiliği kaldırır, anlaşmazlıkları çözer, insanı bencillikten, dünyaya tamahtan uzaklaştırır, zulmün karşısına merhameti ve himmeti koyar, adaletsizlik ortadan kalkar. 
Aşkın en güzel süsü güzel ahlaktır. Aşk ahlakı üstünleştirir. 
İnsanı bayağılıktan kurtarır. 


“Şeytan bile aşık olsa topu çeler 
Bir cebrail kesilir, şeytanlığı ölür.” (Mesnevi) 


Hz. Mevlâna'nın aşkta hocaları, Senâi, Attar ve Hallac'dır. 
Özelikle Hallacaşkta fena bulmanın sembolü olarak sürekli karşımıza çıkar. O aşkın ve iman kuvvetinin tartışılmaz sembolüdür. Çünkü gerçek aşk, uğruna tüm varlığından geçilen, ölümü sevdiren aşktır. Hallac darağacına gülerek gitmiş, aşkın en büyük imtihanından geçmiştir. 


“Ey aşk, padişahım sensin, benim için bir darağacı kur; asılmamış kandil, evi aydınlatmaz.” (Divan-ı Kebir) 


“Kendimizin düşmanıyız biz, öldürenin dostuyuz 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Aşıkların her biri bir Mansur'dur, kendini öldürtür.” 
(Divan-ı Kebir) 


“Ene'l-Hak sözünü sen söylemedin, O'nun şarabının esintisi söyledi. 


A hoca Mansur, iş böyleyken neden darağacındasın.” 
(Divan-ı Kebir) 


Aşk içinde rahat yoktur, aşk içinde her an doğum sancılarıyla kıvranmak, her an hareketin sürüklediği tehlikeli sulara dalmak vardır. Aşk içre olan kenara çekilemez, hakikat uğruna varlığını çekinmeden ateşe atar. Yaratılan her şeyin kurtuluşu ve varoluşun devamı için her türlü zorluğu göğüsleme azmi taşır. 


“Hiç defineyi bilinen yere korlar mı? İşte kurtulmanın, halas olmanın da zahmet ve meşakkatlerde gizlenmesi buna benzer.” (Mesnevi) 


Hz. Mevlâna ibadetleri de bu şuur ile algılar, ona göre ibadetler yalnızca alışkanlığa dönüşüp şekli oldukları zaman anlamsızdır. Eğer yapılan ibadet insan varlığını harekete geçirmiyor ve rutinleşiyorsa imanda bir noksan aramak gerekir. 


“Namaz yumurtasından civcivi çıkarıgör, yerden tane toplayan yordamsız kuş gibi yere baş vurup durma!” 
(Mesnevi) 


“Eğer bizim ambarımızda hırsız bir fare yoksa kırk yıllık ibadet buğdayı nerede? 


Her günlük azar azar sadıkâne ibadet taneleri niçin bu ambarımızda toplanmıyor?” (Mesnevi) 
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Arınmak için orucun ve haccın önemini Mevlâna sıkça vurgular. Yalnızca Ramazan ayında değil, sair zamanlarda da oruç tutmayı sık sık tavsiye eder. 


“Oruç tutarak hırsının yağlı ineğini öldür ki, İnce şenlik ayının bereketini kazanasın!” (Divan-ı Kebir) 


O, Allah'ın insanları, yaptıklarına göre değil, niyetlerine göre değerlendireceğini söyler. İnsana bahş edilmiş kabiliyetlere eyleme, harekete dönüştürülmedikçe anlamsızdır. 
Allah bu konuda insana hür bir irade emanet etmiş ve onu kullanma kabiliyetinde yaratmıştır. İnsan kendisine verilen bu emaneti hayra ve şerre kullanma hürriyetine sahiptir. İnsan sahip olduğu bu hür iradeyi kötü sıfatların bertarafedilmesinde kullanırsa, İlahi iradeye teslim olmuş, cüz'i 


iradeden, basamak basamak külli iradeye ermiş olur. 


“Kul, kendi suçunu, hatasını sayınca tanrı ihsanıyla Tanrı bağışlaması gelip yetişir. 


Der ki: Ey melekler, onu tekrar bana getirin, çünkü gönül gözü, rica ve niyazda. 


Ben de aldırmayayım da onu azat edeyim, o hatalara bir kalem çekivereyim...” (Mesnevi) 


Hz. Mevlâna, Müslümanlar ve bütün insanlar arasındaki ayrılıkların kalkması, güzel bir ahlak üzere kaynaşılması fikrini büyük bir heyecan ve coşkuyla işler. Bazı güzelliklerin muhafazası ve yaşanması ancak toplulukla hareket edildiğinde mümkündür. Bu yüzden insanın insana hüsn-i zanla yaklaşması son derece önemlidir, velevki bu saflıkla 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karıştırılsın. Mevlâna (k.s.) için müslüman, müslümanın aynasıdır, onda gördüğün eksiklik aslında sana ait bir eksiklik, onda gördüğün bir kusur aslında sana ait bir kusurdur. Baktığın aynayı eleştirmeden önce, kendinden başlayarak arınmak, doğrulmak gerektir. Aynaya bakarken, güzel olanı görmeye çalışmak asıl olmalıdır. Mevlâna (k.s.) Fihi Mafih'de bunu şu güzel ifadeler içinde anlatır. 


“Eğer bir kimse başka biri hakkında iyi şeyler söylerse o hayır, iyilik kendisinin olur ve gerçekte kendisini övmüştür. 
Bunun benzeri şöyledir: Mesela bir kimse kendi evinin etrafına güller, fesleğenler dikse, her bakışında gül ve fesleğen görür ve kendisini her zaman cennetteymiş gibi hisseder. 
İnsanların iyiliğini söylemeye alışmış ve onların hayrıyla meşgul olan kimse, onun sevgilisi olur ve onu hatırlayınca sevdiğini yad etmiş olur. Bu gül ve güllüktür, ruh ve rahattır. Birinin kötülüğünü söyleyince, o kimse gözünde sevimsizleşir. Onu hatırlayıp da, hayali gözünün önüne gelince sanki, yılan yahut akrep ve yahut çer çöp görmüş gibi olur. 
Bunun için madem ki gece gündüz gül ve güllük ve İrem Bağları görebileceksin, o halde niçin dikenlerin ve yılanların bulunduğu bir yerde dolaşıyorsun? Bütün insanları sev ki, daima çiçekler ve gül bahçeleri içinde bulunasın.” 


Son Söz 


Tarihin, medeniyetin, ahlakın, estetiğin, inancın hayatımızda yalnızca içi boşaltılmış kof kelimeler olarak yer aldığı bu çağda, Hz. Mevlâna'yı tanımak hayati bir ihtiyaçtır. Ona ve onun çizgisinde ilerleyenlere canla ve canlı bağlanmak elzemdir. Kalpten kalbe giden o gizli yolu ne zaman, ne mekan aşındırabilir. 


O, insanı, yaşadığı çağın günlük değerlerinin çok üstünde bir değerle ölçmüş, içindeki cevhere kıymet biçmiş, insanı evren üstü kozmik bir varlık olarak düşünmüştür. 
İhtiyaçların zamana ve mekâna göre değişmez ve evrensel olduğunu görmüştür. Bu yüzden o bu gün aramızda nefes alan, zamanın parlak aynasında bizi bize gösteren keskin bir göz, engin bir ruhtur. Bu aynanın karşısına geçmek ve suretlerimizle ilgilenmekten vazgeçerek asla rücü etmek gerektir. 


Hz. Mevlâna'yı bir kitabın sınırlı yaprakları arasına sığdırmak mümkün değildir. O hep taşmaya meyyal tarafıyla 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kendi eserlerine bile sığmamaktadır. Onu kağıt kalem zapt edemez. Onu ancak hakikate susamış gönüller zapt edebilir. 


“Nefis zehirleriyle hastalanmış, hastalığa tutulmuşsan eline ne alır, elini nereye atar, neye sahip olursan hastalığa alet olur, onu da berbat edersin! 

Eline mücevher alsan taş olur, gönül sevgisine yapışsan savaş olur. 

Kimse tarafından söylenmemiş, kimse tarafından dokunulmamış bâkir ve latif bir nükte duysan, anlayınca sence zevksiz ve kötü bir hal alır. 

Ben bunu çok duydum, dinledim, eskidi artık, ey yiğit, sen bundan başka bir şey söyle, dersin. 

Hatta yepyeni ve söylenmemiş bir nükte duyduğunu farz et; yarın ona da doyar, ondan da nefret edersin. 

Sen sendeki illeti gider... İllet geçti mi, sence her eskimiş söz, yeni olur.” (Mesnevi) 
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